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"Masallardaki gibi lüks ve parıltılı hayatların tutku dolu aşkları, her ay High Life serimizde sizlerle." 


JENNIFER HAYWARD 
Buzlar Kraliçesi 

Çok yakışıklı bir adam olan Matteo De Campo, milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapmanın yollarını arıyordu ve anlaşmaya Quinn Davis karar verecekti. Kendisini kanıtlamaya çalışan Quinn ise, De Campo’nun cazibesine kapılmamaya çalışıyordu çünkü Matteo’ya karşı koymak çok zordu. Ancak Quinn, Matteo’nun kor gibi yakıcı bakışlarının gerisinde derin ıstıraplar olduğunu fark ettiğinde, onunla ilgili gerçekleri sorgulamaya başladı. 

Quinn Davis, Matteo De Campo’nun gerçekte kim olduğunu bilmek istiyordu. 

VİCTORİA PARKER 
Aşk Meleği 

Arunthia Prensesi Luciana, beş yıl önce tatil için gittiği Zürih’te rüyalarının erkeğiyle tanışmış, gerçek aşkı, tutkuyu ilk kez onunla yaşamıştı ancak tesadüfen onun gerçek kimliğini öğrenince de bir gece yarısı Zürih’ten kaçıp gitmişti. O adam, ülkesinin düşmanı Guerrero Hanedanı’nın oğlu Galanda Prensi Thanek’eydi ve dahası karnında onun bebeğini taşıyordu. Yıllar sonra, bir Noel zamanı tekrar karşılaştılar. Prens Thanetek, Luciana’yı tekrar kazanabilmek için her türlü çılgınlığı yapmaya hazırdı ve eğer onu ikna etmeyi başarabilirse hayatının en güzel Noel hediyesini almış olacaktı; güzel bir kraliçe ve gerçek bir veliaht. 
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~ BİRİNCİ BÖLÜM ~ 

Elİ KULAĞINDA YDI; az sonra evlenme teklif edecekti. 

Bu her genç kızın rüyası olmalıydı. Yakışıklı bir erkek, hatta gördüğü en güzel erkeklerden biri, iki kişilik samimi bir masada karşısında oturuyordu ve ceketinin iç cebinde küçük kadife bir kutu vardı. Mükemmel ve paha biçilmez giysileri içinde asalet timsali gibi ışıldayan Viscount Augustus geceyi muhteşem kurgulamıştı. 

Antika avizelerden yayılan loş ışıklar, dünyaca ünlü şeflerin şaheser menüler sunduğu meşhur restorana romantik ve baştan çıkarıcı bir hava veriyordu. Şöminede yanan odunların çıtırtısı şampanyanın su gibi içildiği kristal bardakların şıkırtısına karışıyordu. Ve pencerelerin ardında, Tarentise Vadisi’nin batmakta olan güneşin gül pembesi ışık örtüsü altındaki karlı dağları ve yemyeşil ormanlarının nefes kesen manzarası uzanıyordu. 

Nefes kesici. Büyüleyici. Evet, sahne kusursuz kurgulanmıştı. 

Sadece hiçbir şey henüz sözlere dökülmemişti. 

Ve Prenses Luciana Valentina Thyssen Verbault dehşet içinde donup kalmıştı. 

Lütfen, Tanrım, lütfen beni bu durumdan kurtar... 

Bundan kurtulmanın yolu yok Luce. Halkına olan sorumluluğun bir yana, anlaşma anlaşmadır ve sen şeytanın ta kendisiyle bu anlaşmayı yaptın. 

O an babasından nefret ediyordu. “Alplere git,” demişti. “Birkaç gün buradan uzaklaşıp her şeyi tekrar tekrar düşün, kendini toparla.” 

t 
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Luciana, babasını son gördüğünden beri rengi iyice solmuş yüzüne ve otoriter ama içten ifadesine bakınca ona aldanmış ve kendini toparlaması gerektiğine karar vermişti. Tahta geçmesine daha yıllar olduğunu düşünürken her şey alt üst olmuştu. 

Doktorları, Arunthia kralı Henri’ye artık istirahate çekilme zamanının geldiğini söylemişlerdi. O yüzden babasının tavsiyesini dinlemiş, temiz ve keskin dağ havasıyla kendini avutup, beynini boşaltmak ve geleceğe dair planlarını tekrar yapmak için Courchevel’deki kayak ve tatil merkezi Pur Luxe’a gelmişti. Evliliğin, kendini adadığı tek varlığı kaybetmesine neden olmasını engellemenin yollarını bulmayı ummuştu. Hesaba katmadığı şey babasının, Augustus’u peşinden Courchevel’e göndererek onu bir karabasanın ortasına atabileceğiydi. 

Oysa bunu tahmin etmesi gerekirdi. Üç hafta önce Çin’den döndüğünden beri Augustus’a rastlamamak için her şeyi denemiş, belli ki başarılı olamamıştı. Sadece kaçınılmazı geciktinnişti. 

İşin gerçeği uzun süredir hayatını zamandan çalarak ve tüm kalbiyle zamanın durmasını dileyerek yaşıyordu. Ama çok geçmeden anlamıştı ki zaman hiç kimse için beklemiyordu. Hele onun gibi yalnız bir kadın için hiç durmadan akıyordu. 

Artık beş yıl önce babasıyla yaptığı pazarlığın bedelini ödeme zamanı gelmişti. Hong Kong’da gözlerden uzak, sıradan bir insan gibi özgür ve rahat geçirdiği beş yıla karşılık babasına koşulsuz itaat etmekten başka şansı yoktu. 

“Luciana, et hoşuna gitmedi mi, querida ?” 

Gözlerini sıkıca kapatıp, karşısında oturan adamı yok farz etmemek için kendini zor tutuyordu. Çııerida... Keşke ona bu şekilde hitap etmeseydi. Keşke mavi gözlerindeki ihtiras ateşini söndürebilseydi. Gün boyu geçirdiği şehvetli saatler yeterli değil miydi? O gün odasına gittiğinde kapıyı yan çıplak açan esmer güzeliyle yeterince eğlenmemiş miydi? Ona açıkça sormamak için ağzım sımsıkı kapadı. İşin doğrusu umurunda bile değildi. Tahammül edemediği tek şey ona sevgi sözcükleriyle hitap etmesiydi. Sevgi sözcükleri aşk ve şefkat göstergesiydi, bu evlilikte iki taraf için de ne aşk ne de şefkat söz konusu olmayacaktı. 

Hakkını vermek gerekirdi; rolünü çok iyi oynuyordu. Birazdan dizinin üzerine çöküp eline uzanmaması için içinden dua etti. Augustus, basma gösteri yapmakta ustaydı ve onlann bir peri masalı peşinde olduklarını biliyordu. 

Peri masalı. Ne demezsin! 
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Midesi isyan ettiği halde etinden küçük bir parça kesip kendini yemeye zorladı. “Aksine, son derece lezzetli, teşekkür ederim.” 

Muhtemelen dünyanın en lezzetli file minyonuydu ama lokmalar adeta Luciana’nın ağzında büyüyordu. Tabii bunu kimsenin fark etmesi mümkün değildi zira adabı muaşeret kurallarını en iyilerden öğrenmiş olan Luciana’nın asalet ve zarafetten asla ödün vermeyen tavırlarından hiçbir şey anlaşılmıyordu. 

“Güzel. Bu gecenin mükemmel olmasını istiyorum.” 

Luciana, çocukluğundan beri pratiğini yaptığı dingin gülümsemesiyle Augustus’a baktı. Ne fazla abartılı ne de yavan; tam olması gerektiği gibi kusursuz bir gülümsemeydi. Annesi görse onunla gurur duyardı. Oysa Luciana bu kadar yapay olabildiği için kendinden tiksiniyordu. 

Augustus’un gösterdiği çaba bir an için suçluluk duymasına neden olduysa da tahta geçebilmek için tüm kozlarım kullanmaktan başka bir şey yapmadığını kendine hatırlatarak biraz rahatladı. 

Yine de bu ‘planlanmış evliliğe’ kendini alıştıramaması ve farklı, karanlık ve tehlikeli hayaller kuruyor olması Augustus'un kabahati değildi. 

Üstelik Augustus mükemmel kesilmiş sarı saçları ve lacivert gözleriyle inanılmaz yakışıklı bir erkekti. Peşinden kadınlar hiç eksik olmazdı ama Luciana için evlenmesi emredilmiş, âşık olmak bir yana en ufak bir ilgi dahi duymadığı biriydi. Onunla evlenmek bir görevdi; evlenecek ve sonra da yatağını paylaşacaktı. 

Sanki görünmez bir bıçak midesine saplanmıştı. Acıyı hafifletmek için öne doğru eğilip sonra hemen kendini toparladı ve şampanya bardağına uzandı. Belki biraz kafayı bulursa geceyi daha fazla hırpalanmadan bitirebilirdi. 

Ellerini meşgul etmek için bardağı bıraktığı gibi çatal ve bıçağına sarıldı. Augustus’un tekrar elini tutmasını istemiyordu. Bir gece için bir kez yeterdi. 

Acaba Augustus’un dokunuşuna alışabilecek miydi? Hayatını alt üst eden ilk ve tek erkeğin ona dokunduğu zaman hissettiklerini anımsadı. 
Onun en ufak temasıyla bile adeta elektrik çarpmış gibi titrer, damarlarındaki kanın bir alev topu gibi aktığını ve tüm bedenini tutuşturduğunu hissederdi. Oysa Augustus ona dokunduğu zaman sanki kanı donmuştu. 

Yeter! Tanrı aşkına Luciana, yeter. 

Sorun, hatıralar zihnine üşüşmeye başladığı zaman onları durduramamasıydı. Şehvet dolu hatıralar ve o hatıraları paylaştığı erkeğin ona verdiği paha biçilmez hediye. Hayatı boyunca koruyacağı ve seveceği hediye. 
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başkalarının asla bilmemesi, öğrenmemesi gereken hediye... 

Kraliyet mensubu, hele hele tahtın ilk varisi olan bir prenses sorumluluklarını unutup kendini küçük düşüremezdi. Paparazzilere yakalanmamak için kılık değiştirip, sahte kimliklerle rock konserlerine gidemez, ilk görüşte âşık olup âşık olduğu erkekle çılgınca sevişemezdi; hele o erkek ülkesinin düşmanıysa. 

Kaderi Luciana’ya güzel bir oyun oynamış, o tutku dolu ve çılgın birkaç haftayı ardında bırakmasına her gün öpüp okşadığı, kucaklayıp sardığı canlı bir kanıt vererek engel olmuştu. Yine de masumiyetini hain ve tehlikeli bir adama teslim etmiş olmasına rağmen asla pişmanlık duymamıştı. 
Çünkü ilk ve tek âşığı ona hayatının en parlak, en güzel ve en değerli varlığı olan oğlunu vermişti. 

Gizlice kucağında sakladığı telefonuna bakıp Natanael’den iyi geceler mesajı gelip gelmediğini kontrol etti. Ekran boştu. İçinde kabaran hüznü oğlunu, kız kardeşi Claudia ve kocası Lucas’ın yanında minik bebekleri Isabelle’le mutlulukla oynarken hayal ederek bastırmaya çalıştı. Lucas’ı kız kardeşini ve bebeklerini sevgi ve aşkla izlerken hayal edebiliyordu. 

Bazen onları seyretmek Luciana’ya acı veriyor, kalbini sızlatıyordu. 
Birbirlerine derin, ve gerçek aşkla bağlı, mükemmel bir çifttiler. 
Luciana’nın asla sahip olamayacağı mutlu bir evlilikleri vardı ve genç kadın için öyle bir evliliği hayal etmek bile imkânsızdı. 

Onlara o kadar özeniyordu ki hissettiklerinden vicdan azabı duyuyor, kendine lanet ediyor ve içinde büyüyen çaresiz haykırışı zorlukla bastırıyordu. 

Hadi, Luce. Kraliyet varislerinin geleceğinde mutluluk olamayacağını çok iyi biliyorsun. Onların hayatında sadece sorumluluklar ve vatana hizmet aşkı olabilir. 

Fakat yüreğini, hislerini ne yapacaktı? Yaşamak için nefes almak kadar varlığına ihtiyaç duyduğu biricik oğlu ne olacaktı? 

Claudia, onu Arunthe Sarayı’nm kasvetli duvarlarından koruyacağına ve Luciana bir çözüm bulana kadar onu kendi evladı gibi sevip sakınacağına söz vermişti. Luciana, kraliçe olduktan sonra çok daha kudretli olacaktı. 
O zaman bir çözüm bulabilirdi. Bulmak zorundaydı. 

Elbette daima onun yakınında olacaktı ama yatmadan önce banyosunu yaparken ne olacaktı? Ya da üstünü örtüp, masal okuma zamanı geldiğinde ona nasıl gidecekti? Peki ya kötü bir rüya görüp annesini çağırdığında yanına gidip ona sarılabilecek miydi? Annesini çağırdığında yanında olamayacağını düşünmek bile Luciana’yı çıldırtıyordu. Kendi bile kabullenemediği bir şeyi Natanael’e nasıl açıklayacaktı? Ya Augustus Kuzey Arunthia’daki malikânesine yerleşmek isterse ne yapacaktı? 

O halde ona her şeyi anlat. Belki seni anlar, destekler ve yardım eder. 

Augustus mu? Hayır, hayır ona güvenmesi imkânsızdı. Hiç kimseye güvenemezdi. 

Sen bir anlaşma yaptın, Luciana. Şimdi o anlaşmaya uymanın zamanı geldi. 

Gençliğin ve toyluğun verdiği saflıkla yaptığı, hiç bilmediği türden bir çaresizliğin onu kabul etmeye zorladığı, mezar taşına yazılan son sözler gibi acı veren bir anlaşma. Geçmişin tozlu sayfaları zihninde birer birer açılmaya başlayınca içten içe titredi. 

"Lütfen, baba. Benden bunu yapmamı isteme. Yapamam. Onu öldüremem. " Henüz içinde küçücük bir cenin olduğunu bitiyordu ama onu yok edemezdi. Onu bırakamazdı. 

"Luciana, evli değilsin. Hepimizi rezil edeceksin. Tacın varisisin ve taşıdığın çocuğun babası bu krallığın en büyük düşmanı. Beni öldürtme girişimini unuttun mu? O bir vatan haini. " 

“Elbette unutmadım ama onun kim olduğunu bilmiyordum... " 

"O adam eğer bu çocuğun varlığından haberdar olursa onu bize karşı kullanacaktır. Arunthia’vı ele geçirebilir. Onun o şeytan ruhlu amcasının çocuğuna pençelerini geçirmesini ister misin? Altmış yıldır savaşmadan yaşamayı başardık; halkının Galanda halkı gibi zulüm görmesini mi istiyorsun? ” 

"Hayır, tabii ki hayır... Ama kimse bilmek zorunda değil ki. Bir süre buradan uzaklaşabilirim. Lütfen, sana yalvarıyorum. Lütfen onu doğurmama izin ver. ” 

Kral'ın derin iç geçirişi odanın kasvetli havasını daha da ağırlaştırmıştı ve Luciana gururunu ayaklar altına alarak dizlerinin üzerine çöküp yakarmanın eşiğindeydi. 

"Beş yıl Luciana. Sana beş yıl için özgürlük veriyorum. Ama hiç kimse çocuğun senin olduğunu bilmemeli. Thane onun varlığını asla öğrenmemeli. Hiçbir zaman onu oğlun olarak ilan edemeyeceksin ve asla varisin olamayacak. Beni anladın mı? ” 

"Evet, evet, anladım," dive telaşla yanıtladı. Verdiği sözün doğuracağı sonuçlan düşünmeden her şeyi kabul etti. O an kendini o kadar çaresiz hissediyordu ki ruhunu bile satabilirdi. 

"Uzak Doğu 'da saklanacaksın ve beş yıl sonra geri dönüp üzerine düşeni yapacak ve tahta çıkacaksın ardından da evleneceksin. Evleneceksin, 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Luciana. Beni iyice anladın mı? ” 

"Evet... Evet... Yemin ederim istediğin her şeyi yapacağım. Yeter ki onu doğurmama izin ver. ” 

Kralın çelik rengi gözleri hayal kırıklığı ve kederle gölgelenmiş ti. O gözlerdeki ifade Luciana ’ya bir gün bu pazarlıktan pişman olacağını söylüyordu. Ama Luciana bunu görmezden geldi. Oğlunu dünyaya getirip nefes aldığını görmek, hayatını doyasıya ve boynuna bir ilmik gibi geçirilmiş sorumluluklar olmadan yaşadığına tanık olmak için şeytanla bile anlaşma yapabilirdi. Ve sonunda öyle de yaptı. 

Luciana daldığı düşüncelerden Augustus’un sesiyle çıkıp restoranın tekdüze uğultusuna döndü, 

“Luciana? Kahve veya tatlı ister misin? Ya da..." 

Ya da? Hayır, istemiyordu. Ondan o kaçınılmaz teklifi duymaya henüz hazır değildi. Asla da olmayacaktı. Kendini tamamen güçsüz ve kontrolden çıkmış hissediyordu. Oda etrafında dönmeye başladı. Her şeye rağmen yüzünde aydınlık bir gülümseme ve sakin bir sesle “Evet, harika olur, teşekkürler,” demeyi başardı. Kahve ve Krem Brulee ona yirmi dakika daha kazandırabilirdi. Panik içindeydi. Saatin tik taklan adeta beyninde çınlıyordu. Tik tak. Tik tak. Duvarlar üzerine doğru gelmeye başlamıştı; kalbi sıkışıyordu. 

Sakin ol, Luce. Ne yapabilirsin ki? Bayılıp kendini rezil mi edeceksin? 

Temiz hava almaya ihtiyacı vardı. Nefes alamıyordu. 

“Özür dilerim, lütfen kusura bakma. Sanınm...” Balkona mı çıkmalıydı? Hayır, hayır, o zaman arkasından gelirdi. “Tuvalete gitmem lazım. 
Hemen dönerim.” 

Augustus, onu dinlemiyordu. Gözleri restoranın diğer tarafında bir yere sabitlenmişti ve yakışıklı yüzünde karanlık bir ifade vardı. 

“Augustus? İyi misin? Dediğimi duydun mu?” 

Yavaşça başını salladı. “İnanamıyorum. Şu an kimin burada olduğunu asla tahmin edemezsin, Luciana. Hiçbir fikrim yoktu. Baban bundan hiç hoşlanmayacak. Üzgünüm...” 

Üzgün müydü? Aman ne güzel, muhtemelen sevgililerinden biriydi. 
Seksi esmer güzeli gelip planlarını alt üst etmeye mi karar vermişti? Bilmek istemiyordu. Aynı anne ve babasının evliliği gibi bir evliliği olacak, ardı arkası kesilmeyen metresleriyle bazı sabahlar burun buruna gelecekti. 

Yatağım senin yerine onların ısıtması çok daha iyi, öyle değil mi? 
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Augustus, kendi kendine mırıldanmaya devam etti. “Dünya ne küçük, lanet olası...” 

Luciana alt dudağını ısırıp oradan koşarak kaçma isteğini güçlükle bastırdı. Akşamın bir an önce sona ermesi ya da birinin onu bu kâbustan kurtarması için dua ediyordu. Gerçekler dudaklarından dökülüp kendini korumaya adadığı o biricik varlığı mahvetmeden her şey bitsin istiyordu. 
“Sanki dünyada başka bir yer kalmamış gibi; ne kötü bir sürpriz bu.” 

Oval masada sağında oturan kuzeni Steve kendini göstermemek için yana doğru kaykılmıştı. 

“Alnında biriken terleri buradan bile görebiliyorum. Zürih’teki şu seçkin üniversiteden eski arkadaşın, Kont Augustus.” 

Galancia Prensi Thane, Zürih kentinin adını duymanın midesine yumruk gibi inen etkisini güçlükle bertaraf ederek öfkeyle cevapladı. “O asla benim arkadaşım olmadı.” 

Babası öldükten sonra gittiği üniversitedeki ilk döneminde Augustus sürekli olarak Thane’in başını belaya sokmaya çalışmış fakat çok geçmeden bunun çok kötü bir fikir olduğunu anlayıp Thane’e bulaşmamaya onu her gördüğünde yolunu değiştirmeye karar vermişti. 

Thane’in Augustus’u görmeye bile tahammülü yoktu. Adam kuzu kılığında bir kurttu. Her an pırıl pırıl parlayan saçları, fazla özenli giysileri, kaypak kişiliğini yansıtan arsız bakışları ve yılanı deliğinden çıkaran hesaplı sözleriyle tipik bir sahtekâr bürokrattı. 

Steve, Thane’in aklından geçenleri okuyormuşçasına sırıtıyordu. “Dahası Arunthia Prensesi Luciana ile beraber.” 

Thane homurdanmamak için kendini zor tutuyordu. “İyi ya, tam birbirlerini bulmuşlar. Luciana olduğundan nasıl emin olabilirsin? Deniz aşırı bir yerlerde yaşıyor diye duymuştum.” 

Verbault Hanedam’nın ne yaptığı, neye benzediği hakkında hiçbir bilgisi yoktu. En son ne zaman resimlerini görmüştü hatırlamıyordu. Amcasının onlarla olan kan davasına bulaşmak istemediği için aileyi tamamen ilgi alanı dışında tutmuştu. On sene önce babası hayattayken iki hanedan arasındaki davaya karışma hatası yapmış vc dersini fena halde almıştı. O zamanlardan geriye kalan yaralar ve ağzındaki acı tat Verbaultlara dair her şeyi görmezden gelmesine neden olmuştu. 

“Biliyorum; çünkü bu sabahki Fransız gazetelerinin başlığı ikisinin Alplerde ne kadar eğlendiklerini yazıyordu. Dedikodulara göre Prenses, Hong Kong’dan yeni dönmüş ve yakın bir zamanda tahta geçecekmiş.” 

Thane, bir Verbault’u kıskanacağını asla tahmin etmezdi ama o an içine yayılan kızgın öfke ve hiddetin tek nedeni kıskançlıktı. O da tahtını istiyordu. Amcasının türlü entrikalarla ele geçirdiği unvanın, Galancia halkı daha fazla zarar görmeden, ait olduğu yere; yani kendine geri verilmesini istiyordu. Tam dört yıl olmuştu. Bir ömür gibi geçen dört yıl ve sabrı gitgide tükeniyordu. Parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. 
“Augustus’un neyin peşinde olduğunu anlamak için fazla düşünmeye gerek yok. Gözü her zaman yükseklerde iğrenç, aşağılık herifin tekidir.” 

“Kesinlikle haklısın. Ama bu birlikteliğin onun için çok zor bir görev olduğunu hiç sanmam. Şuna bir baksana; hayatımda bu kadar güzel bir kadın görmedim.” 

Cleopatra dahi olsa Thane'in umurunda değildi; sonuçta o bir Verbault’tu. Her ne kadar yıllardır süre gelen düşmanlığın içine girmeyi reddediyor da olsa gerçekleri göz ardı edecek kadar ilgisiz de değildi. 
Verbault açgözlülüğü zaten savunmasız ve hassas Galancia'yı yok olma noktasına getirmişti ve bir zamanlar sahip olduğu ihtişama geri dönmesi için verilen mücadele hâlâ devam ediyordu. Af ve banş asla söz konusu olamazdı. Onlardan biriyle bir arada olmaktansa mahşerin dört atlısıyla at binmeyi tercih ederdi. 

Steve hâlâ Prensesi seyrediyordu. Kendinden geçmiş vaziyetteydi. 
“Kesinlikle hayatımda gördüğüm en güzel kadın.” 

“Bugüne kadar kaç kadınla yattığını hesaba katarsak dediğinde gerçeklik payı var demektir.” 

Kuzeni - sağ kolu, en iyi dostu, hayatta güvendiği tek insan - omuzlarını silkti. “Sen de birini yatağa atmayı başarsan hiç fena olmayacak, kuzen. 
Hadi, bütün gün dağlarda gezin diye buraya getirmedim seni.” 

Steve’in onu buraya neden getirdiğini çok iyi biliyordu. Anlaşılan o ki fazla çalışma ve eğlenmeye vakit ayırmama onu can sıkıcı ve kibirli bir baş belası haline getirmişti. Birkaç dakika için de olsa bunu düşünmeye karar vermişti ama yıllardır başka bir kadına yaklaşmayı asla aklından geçilmemişti. 

O tehlikeli bir adamdı. İçi kinle dolu ve kalbi kaya gibi sertti. Avrupa kıtasında ondan daha güçlü ve ürkütücü bir adam yoktu. Yüzündeki yara izleri nasıl bir savaşçı olduğunun kanıtıydı. 

Ona dokunulmasından nefret ederdi. Kimsenin yanına yaklaşmasından hoşlanmazdı. Onu öldüresiye dövseler kılı kıpırdamazdı, onu ürküten şefkat ve yakınlıktı. Tadını bir alırsa vazgeçemeyebilirdi. Daha fazlasını isteyebilir, dokunmak, okşamak, öpmek için yaşar hale gelebilirdi. Ta ki hepsi elinden uçup gidene ve onu bomboş ve ıpıssız bırakana kadar... Acı çekmek, hissetmek ve zayıf düşmek. Ve Galancia’nın kötü prensi zayıf düşme lüksüne sahip değildi. O hatayı bir kez yapmıştı ve her şey alt üst olmuştu. 

Özel harman viskiyle dolu bardağı dudaklarına doğru götürürken yarı yolda durakladı; sanki bir karınca sürüsü ensesine hücum etmişti. Çocukluğundan beri hayatı kışlalarda geçmiş bir savaşçı olarak, insiyaki omzunun üzerinden arkayı kontrol etti. 

Ah, evet, Augustus oradaydı. Yaramaz bir okul çocuğu gibi gözleri oradan oraya dönüyor, etrafmdakileri izliyordu. Ama yanında kimse yoktu. 

Biraz ileriye bakınca tuvaletlere giden koridora doğru ilerleyen bir heykel kadar kusursuz ve nefes kesecek kadar güzel bir sarışın gözüne çarptı. Hayır. Tam da sarışın değildi. Yüzüne düşen gür dalgalar Thane’e yeni düşmüş taze çam kozalaklarının rengini hatırlattı. Hakkını vermek gerekirdi; gerçekten çok güzeldi. Ve böyle düşünmek ona öylesine yabancıydı ki kendine hayret etti. 

Arzulu bakışları hedefe kilitlenmişti. Normalde iki saniyesini bile vermeyeceği manzara görsel tahrike dönmüştü. Bakışları kadınsı kıvrımlarını saran derin dekolteli siyah elbiseye kayıp pürüzsüz ve bembeyaz teninde dolaştı. 

Kadın kaşlarını belli belirsiz çatmıştı ve derin düşüncelere dalmış gibi başparmağım dolgun dudaklarının etrafında gezdiriyordu. Thane tanıdık bir zevk dalgasıyla teninin karıncalandığını ve bedeninin ısındığını hissetti. 

Ana böyle yapardı. Dudaklarına aynı şekilde dokunurdu. Thane, ona nedenini sorduğunda muhtemelen bebekken sürekli parmağını emmekten kalmış bir alışkanlık olduğunu söylemişti. Thane ise gülümsemiş ve ağzıyla hâlâ çok zevkli şeyler yapabildiğiyle ilgili espriler yapmıştı. Ana da onu yanıltmamış, Thane’i defalarca zevkten çılgına çevirmişti. 

İhtiras ateşi arsızca kasıklarına hücum etti. Kadın tam o anda derin bir nefes alıp göğsünü şişirince dolgun ve diri memelerinin şekli ipek elbisenin kumaşını zorlamasına ortaya çıktı. Thane’in kasıklarındaki alev topu tüm bedenine yayılmış, bir an için tepeden tırnağa titremişti. 

Bu mümkün müydü? O olabilir miydi? Burada, Alplerde? Hayır, olamazdı. Hem Ana’nın saçları simsiyahtı ve vücudu bu kadından daha inceydi. 

Bana bak, diye içinden seslendi. Dön ve bana bak ; hemen şimdi. 

Ve kadın dönüp ona baktı. Daha doğrusu şöyle bir bakıp başını salladı ve dengesini korumaya çalışır gibi bir edayla yürümeye devam etti. 

Thane, sıkıntıyla kıpırdandı ama kadını izlemeye devam etti. Tuvaletlerin önündeki kuytu alana gelince görünmediğinden emin, başını arkaya 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doğru göğe bakar ve Tanrıya yakarır gibi atınca zarif boynu ve boğazının asil kıvrımı gözler önüne serildi. 

Thane’in zihninde geçmişten kareler tüm netliğiyle canlanmıştı. Altında kendini esrik bir zevke teslim etmiş, vücudu bir yay gibi gerilmiş ve öpülmekten şişmiş yakut kırmızısı dudaklarından haz çığlıkları dökülen kadını. Onun kadını. Uzun zamandır ilk kez bedeninin derinden sarsıldığını hissediyordu. 

D tos! Belleği onunla oyun mu oynuyordu? Aylarca onu aramıştı. O kuzgun karası saçların, o dolgun dudaklarının tam üstündeki baştan çıkarıcı benin, o kan kırmızısı giysilerin örttüğü narin bedenin peşine düşmüştü. 
Zürih’te altına bakmadığı taş, girmediği delik kalmamıştı. Ölü mü, sağ mı bilemediği işkence gibi yıllar geçirmiş, acıların en ağırını tatmıştı. Onu koruyamadığını, ikisini beraber gören birinin ona zarar vermiş olabileceğini düşünerek kendini suçlamış ve kendinden nefret etmişti. 

Gözünü kırpmasıyla kadın ortadan yok oldu. Farkında bile olmadan gürültülü bir şekilde sandalyesini geriye iterek ayağa kalktı. 

“Thane?” 

“Tuvalet,” deyip kalbi gümbür gümbür atarak kadının peşinden gitti. 
Çift kanatlı kapıyı hırsla açıp önüne çıkan ilk koridora girdi ve kendini dört duvar arasında buldu. Hemen geri dönüp ilk gördüğü kapıyı açtı ve karşısında boş bir balkon buldu. İyice sabırsızlanmaya başlamıştı. Hızla balkon kapısını kapatıp arkasına döndü ve döner dönmez birine çarptı. Çarpışma o kadar sert olmuştu ki, yere kapaklanmaması için kadını kollarından yakalaması gerekti. 

“Ben... Ben özür dilerim. Nereye gittiğime dikkat etmiyordum. Lütfen...” 

Sesinin tınısı adeta taze yağmur damlaları gibi tüm bedenini yıkamıştı. 
Kadın nefes nefese, sarsılmış vaziyette ceketinin yakalarına can simidi gibi tutunuyordu. 

“Lütfen. Ben... Şey...” 

O yumuşak, boğuk yakarış onu yıllar öncesine götürmüş, teninin her zerresi karıncalanmaya başlamıştı. Kadının titremesine bakılırsa o da aynı şeyleri hissediyordu. 

Kadın bir adım gerileyip başını kaldırdı ve göz göze geldiler. 

Madre de Dios! 

“Ana?” 

Dolgun dudakları sessiz bir haykırışla aralanırken bal rengi gözleri sanki alev alev yanıyordu. Sonsuzluk kadar uzun saniyeler boyunca bakıştılar. Kadın bir duygu karmaşası içinde bocalıyor gibiydi. Kusursuz yüzü allak bullak olmuştu. Dili tutulmuş gibi öylece donup kalmıştı. Muhtemelen hayal gördüğünü düşünüyordu. Thane kendi yüzünün de ondan farklı olmadığına emindi. Bir yandan da çölde karşısına çıkmış vahadan kana kana su içercesine kadını seyrediyordu. 

Onu kollarına almak, parmaklarını gür saçlarına geçirmek ve sımsıkı sarmak istiyor, hissettiği duygularla kalp atışları kulaklarında gümbürdüyordu. Nihayet boğazını düğümleyen yumruyu yutmayı başararak sordu. 
“Ana, nerelerdeydin? Seni her yerde aradım. Ne oldu? Ben...” 

Daha fazla kendini tutamayacağını anlayarak ona doğru uzandı ama kadın acıyla yüzünü buruşturarak geriye çekildi. 

“Hayır. Hayır! Bana dokunmayın! Üzgünüm ama beni bir başkasıyla karıştırıyor olmalısınız.” 

Thane ’in hissettiği acı korkuya dönüştü. Midesine yumruk yemiş gibi geriledi. 

“Lütfen, izin verin,” deyip yanından geçip gitmeye yeltendi. 

Aklındaki karmaşa kedi kadar çevik olan reflekslerini etkilemiş olmalıydı. Tekrar konuşması için birkaç saniye geçmesi gerekti. 

“Ana? Sen neler söylüyorsun?” 

Ondan korkuyor gibi bir hali vardı. Bu, Thane’in hiç hoşuna gitmedi. 
Tanıyan herkes ondan korkardı ama Ana? Hayır. 

Aynı anda köşeden bir adam çıktı. Thane, gelenin Augustus olduğunu anlayınca neredeyse suratına yumruğu indirecekti ama kendini tuttu. Sözlerinin yeterince acıtıcı olabildiğini biliyordu. Tam bir şey söylemek için ağzını açtığında Augustus ondan daha atik davranarak konuşmaya başladı. 

“Luciana? İyi misin, querida'Y' 

Luciana? Çhıeridd! Neler oluyordu? 

“Luciana, bu adam seni rahatsız mı ediyor?” 

Thane, hışımla arkasına dönüp adamla yüz yüze geldi. “Geri çekil, Augustus.” Bir yandan kafasını toparlamaya çalışırken diğer yandan da parmağıyla Augustus’u itelemeye başladı. “Hatta başının belaya girmesini istemiyorsan geri dön ve defol git.” 

Augustus’un yanık teninin altında beti benzi atmıştı. Başıyla onaylayıp uzaklaşmadan önce Ana’ya anlamlı bir bakış fırlattı. Ya da Luciana ya. 
Dios! Thane beyni ikiye aynlıyormuş gibi hissediyordu. 

“Neden onu çağırıyorsun? Birbirinizi nereden tanıyorsunuz?” 

Augustus, olduğundan daha iri görünmek ister gibi belirgin bir şekilde dikleşerek başını havaya kaldırdı. Bu haliyle bile Thane’den çok daha kısa 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olmasa adamın hindi gibi kabarması etkileyici olabilirdi. Thane’i asıl çileden çıkaran rahatsız edici derecede gösterişli, Thane ne kadar muğlâk ve yabaniyse o kadar nazik ve parıltılı olan Augustus’un gözlerinde ayan beyan bir açlık ifadesiyle Ana’nm vücudunu süzmesiydi. Boğazından kopup çıkmak isteyen kükremeyi zor zapt ediyor, adeta dişlerinin uzadığım hissediyordu. 

“Luciana, benim müstakbel nişanlım. Prens Thane. O yüzden eğer şimdi izin verirseniz...” 

“Nişanlın mı?” diye tekrarlarken yükselen sesi hiddetini yansıtıyordu. 
Eğer söylediği doğruysa... 

Avı görüş alanına giren bir kaplanın çevikliğiyle onu yıllarca etkisi altında tutmuş, beş yıl boyunca rüyalarını süslemiş kadına döndü. O ise gözlerini kapatmış, kanatırcasına alt dudağını ısırıyordu. 

“Yani şu an ben Arunthia Prensesi Luciana’yla mı bir aradayım?” Ses tonu buz gibi soğuk, sert ve acımasızdı. “Öyle mi?” 

Sesini aniden yükseltince genç kadın kendine gelip başını gururla yukarı kaldırdı, sırtını dikleştirip yüzündeki kırılgan ifadeyi bir çırpıda sili¬ verdi. 

“Kesinlikle öyle, Prens Thane,” diye çınlayan seksi ve kendini beğenmiş ses tonu Thane’i omurgasından aşağı yayılan erotik bir ateş dalgasıyla titretti. 

Ah, evet, bu kesinlikle onun Ana'sıydı. Hiçbir çaba sarf etmeksizin Augustus’lan çok daha ürkütücü bir otoriteye sahipti ve Thane dudaklarından o küstah ve inatçı ifadeyi onu öperek silmek için inanılmaz bir istek duyuyordu. Artık onun gerçekten kim olduğunu bildiği halde. Bir Verbault, Kral Henri’nin kızı. Ve duyduğu isteğin kendini iğrenç hissettirmemesine şaşıyordu. Bu talihin ona oynadığı hastalıklı bir oyun olmalıydı. 

Thane kollarını geniş göğsünde kavuşturup tek kaşını kaldırdı ve Luciana’ya baktı. 

“Benim kim olduğumu o zamanlar da biliyor muydun?” 

Olabilir miydi? Bile bile ona yaklaşıp kalbini çalmak istemiş olabilir miydi? Arunthialı aşüfte bunu neredeyse başarmıştı. Ortadan kaybolup giderek neredeyse aklını yitirmesine sebep olmuştu. 

Gözlerini kırpıp bir şeyler kaçırmaktan korkuyor, pür dikkat onu izliyordu. Yavaşça yutkunmasını ve Augustus’un olduğu tarafa bakıp orada olup olmadığını kontrol etmesini izledi. Maalesef oradaydı ve avının güçten düşmesini bekleyen bir akbaba gibi onları gözlüyordu. 

“Korkarım neden bahsettiğiniz hakkında en ufak bir fikrim yok. Sizi 





Aşk Meleği 17 

hayatımda ilk defa görüyorum. Şimdi ikiniz dc izin verirseniz odama çıkmak istiyorum.” 

Yanlarından fırtına gibi geçerken Thane geri çekilmek zorunda kaldı. 
Aklı tutulmuş, aptallaşmıştı. İşte yine arkasına bakmadan çekip gitmiş ve ardında o tanıdık, kahredici terk edilmişlik duygusunu bırakmıştı. 

Thane ta içinde, derinlerde bir yerlerde kor alevlerle yanan bir ateş hissetti ve düşünceleri ölümcül bir yöne kaydı. Öfke tüm gücüyle bedenini sarmış, adeta gözlerinden alevler fışkırmaya başlamıştı. 

Onu tanıdığını gerçekten inkâr mı etmişti? Onu? Galancia Prensi Thane’i? Yine ondan kaçmış mıydı? Neydi bu? Bir kâbus mu? 

Kapkara bir bulutun hızla beynini sardığını hissetti. 

Ah, güzel Prenses... Çok büyük bir hala yaptın. Affedilme: bir hata. 

Ona hesap vermek zorundaydı. Hem dc derhal. Beş yıl önce birliktelerken onun kim olduğunu biliyor muydu? Onunla oyun mu oynamıştı? 
Değilse ona sonsuza kadar birlikte olacaklarına söz vermesine rağmen neden bir anda ortadan yok olmuştu? Günler, haftalar, aylar boyunca ona cehennem azabı yaşatmıştı ve bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekti. Ama bunlardan da önemlisi o iğrenç herifi onun yanında islemiyordu. Onu yatağına almaya niyeti yoktu ama ona ait olana Augustus’un sahip olmasına göz yumacak da değildi. 

Luciana’nın tüm ilgisine sahip olmalıydı ve Tanrı şahidi olsun ki bunu başaracaktı. 

Hayır, bu olanlar bir kâbustu. Evet, kesinlikle öyleydi. Bunların hiçbiri gerçek olamazdı. 

Luciana, bir eliyle eşyalarını bavula tıkıştırırken diğeriyle de telefonu tutuyordu. Öylesine titriyordu ki tuşları denk getiremiyordu. Ona sadece bir kez dokunmuştu vc tek bir dokunuş tüm dengesini yerle bir etmeye yetmişti. Vücudu hâlâ alev alev yanıyor, kendini ateşten bir gömlek giymiş gibi hissediyordu. 

Thane tehlikeli bir adamdı. 

Daha da kötüsü çarpıştıklarında yine rüya gördüğünü sanmıştı. Kısa bir an için bile olsa Thane’in hatırasının onu ortasına düştüğü karabasandan kurtarmak için geri döndüğüne inanmıştı. Beş yıldır gece yatağına her girdiğinde onunla uyuduğunu, ona dokunduğunu, okşadığını hayal etmiş, ona olan hasreti hiç sönmemişti. Ve o akşam koridorda kendini onun kollarında bulunca soluğu kesilmiş, aniden bastıran ağlama isteğini zor zapt 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etmişti. Onu kurtarmaya geldiği, yıllar sonra tekrar güçlü kollarıyla onu sarıp bir daha asla bırakmayacağını hissetmenin rahatlığıyla başını göğsüne dayayıp hıçkırmak istemişti. 

Ve o mükemmel vücut... O vücuttan yayılan inanılmaz güç hiçbir erkekle mukayese edilemezdi. Hiç kimseyle. En ufak bir dokunuşu dahi içinde hem aşırı zevk hem de acı barındıran bir şok dalgası gibiydi. Ve Luciana yıllardır ona kimsenin dokunmasına izin vermemişti. O akşam onun kollarındayken bir an için bile olsa o güçlü vücuda kendininkini sımsıkı yaslayıp yine onunla ve güvende olduğunu hayal etmek istemişti. 

Ama bu bir fanteziydi. Bir hayal, bir illüzyondu. Çünkü Thane’in yanında asla güvende olamazdı. _. 

Peki, öyleyse neden bir yanı hâlâ onun hasretiyle yanıp tutuşuyordu? 
Kim olduğunu ve neler yapabileceğini bile bile. 

Derin derin iç geçirdi. Babası haklıydı; o tam bir yüz karasıydı. 

Thane’in Avrupa’nın en otoriter, en acımasız adamı olduğunu, ülkesini ve halkım demir yumrukla yöneten bir kraliyetin parçası olduğunu aklından çıkarmasa iyi ederdi. 

Ama ona baktığı zaman o muhteşem kara gözlerindeki ifade; sanki tüm dünyası Luciana’ymış gibiydi. Hepsi yalandı. Kendi kendine kurduğu hayallerdi. Luciana’nın kim olduğunu anladığında yüzündeki iğrenme ve öfke ifadesi, onun unvanını tükürür gibi söylemesi her şeyin yalan olduğunun kanıtıydı. 

Oğluna pençelerini geçirip onu bitmek bilmeyen iktidar ve güç oyunlarına alet ettiğini, yem olarak kullandığını düşünsene! 

Buna asla izin vermeyecekti. Ölümü bile göze alırdı. 

Thane’in oğluna ulaşabileceği düşüncesi onu kendine getirmişti. Nihayet telefonun tuşlarına basmayı başardı. 

“Beş dakika içinde beni havaalanına götürecek bir arabaya ve Arunthia’ya gitmek üzere özel bir jete ihtiyacım var. Ayarlayabilir misiniz?” 

“Tabii, hanımefendi.” 

“Teşekkürler.” 

Telefonu kapatıp bavulunun fermuarım çekti. Hemen eve dönmeliydi. 
Natanael’i ülkeden çıkarmalı ve Thane’in peşinde olmadığından emin olana kadar geri gelmemeliydi. Yanından ayrılırken tavrındaki yabani havayı asla unutmayacaktı. Böyle bir adamla başa çıkılmazdı. Dedikodular onun paralı asker olduğunu bile söylüyordu. 

Kapı çalınınca heyecandan neredeyse kalbi duracaktı. İhtiyatla kapıya 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yaklaştı, gözetleme deliğinden baktıktan sonra rahat bir nefes alıp açtı ve otel görevlisinin bavullarını alması için kenara çekildi. “Teşekkür ederim. 
Aşağıda görüşürüz.” Ceketinin cebinden iki yüz Avro çıkarıp gülümseyerek adama verdi. “Arka kapıya gelin, olur mu?” 

Adamın çocuksu gülümseyişi her şeyin tamam olduğunu gösteriyordu. 
Çantasını alıp kapıyı çekti ve özel asansörle aşağı indi. Arka kapıdan dışan çıkıp akşam ayazının buz gibi esintisiyle içi titreyince bir saniye bile kaybetmeden arka kapısı açık halde onu bekleyen limuzinin içine girdi ve deri koltuğa yerleşti. “Beni acilen havaalanına götürür müsünüz, lütfen? Mümkün olduğunca hızlı gidelim.” 

Limuzinin kapısı gürültüyle kapandı ve otomatik kilitler devreye girdi. 

“Nasıl isterseniz, bayan...” 

Bayan? Kaşlarını çatıp dikiz aynasına bakınca bir çift gri gözle karşılaştı. O kırbaç şaklaması gibi sert ve hırçın ses tonu da neydi - adeta arabanın içini titretmişti. 

“İşte yine karşılaştık, Prenses.” 

Luciana arkaya doğru sıçramış ve arabanın loş köşesine sığınmıştı. 
Kalbi son hız atıyordu. 

“İkinci kez çekip gitmene izin vereceğimi mi sandın, Luciana? Tekrar ortadan kaybolmana? Ne kadar da safsın.” 

Tepeden tırnağa siyahlar içinde, çevik bir panteri hatırlatıyordu. Avının üzerine acımasızca atılmaya hazır bir panteri... 

“İstersen bir şeyi hemen açıklığa kavuşturalım. Prenses. Bu sefer benden kaçamayacaksın.” 
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-İKİNCİ BÖLÜM- 


LUCIANA, yerinden kıpırdayamıyordu. Sanki tüm kasları jöleye dönmüştü. 

"Bu sefer benden kaçamayacaksın. ” 

Ne demek istemişti? Ne yapacaktı? Onu zorla mı tutacaktı? Ne kadar zaman? Saatler? Günler? 

Eğer bir an önce nefes almaya başlamazsa asla öğrenemeyecekti. Kendine gelebilmek için bakışlarını ondan kaçırdı ama faydası yoktu. Orada olduğunu bilmek bile dengesini alt üst ediyor ve beyni çalışmıyordu. 

Şoförün arkasındaki cam yavaş yavaş kapanmaya başlayınca Luciana iyice panikledi. Tek düşünebildiği arabadan dışarı atlamaktı ama kapılar kilitliydi. Birkaç saniye sonra limuzinin tatil köyünün dik yokuşundan aşağı doğru son sürat ilerlediğini hissedince neredeyse bayılacaktı. 

Nefes al, Luce. Tanrı aşkına, nefes al. Muhtemelen havaalanına kadar konuşup sonra seni bırakacak. Nefes al. 

Neden, neden bindiği arabaya dikkat etmemişti? Her zaman tetikte olması gerektiğini nasıl unutmuştu? Ona hep iyi, terbiyeli, dikkatli ve temkinli olması öğretilmemiş miydi? Sahip olduğu unvana layık yaşamayı ne zaman öğrenecekti? Annesinin sesini duyar gibiydi. Çok lakaytsın Luciana. 
Çok düşüncesizsin. Titrek bir soluk verdi ve ardından derin derin nefes almaya başladı. Ve hemen pişman oldu; Thane'in bergamot ve kehribar karışımı kokusu burun deliklerinden beynine akın etmiş, tüm duyularını uyuşturarak başını döndürmüştü. Bedeni arzuyla adeta inliyordu. 

Nasıl onu hâlâ bu kadar etkileyebilirdi? Bunca zaman sonra, nasıl? 
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Sanki gücüyle onu tutsak etmiş, gizemiyle büyülemişti. Bir an önce kendini toparlamazsa başı fena halde yanacaktı. Boğazını temizleyip, oturduğu yerde dikleşti. Yüzüne bakmamaya özen göstererek hissettiğinden çok daha soğukkanlı ve meydan okuyan bir sesle, “Neden buradayım? Benden ne istiyorsun?” demeyi başardı. 

Saniyeler geçmesine rağmen ağzını açmadan ona bakmaya devam ediyordu. Sanki özellikle ortamı daha da gerginleştirmek istiyor gibiydi. Zaten zorla kontrol edebildiği sinirleri uzayan sessizliğe yenik düştü ve başını kaldırıp yüzüne bakma hatasını yaptı. 

Onun istediği de tam buydu. Luciana’mn tüm dikkati ve üzerinde mutlak kontrol. Bakışları genç kadınınkileri esir almıştı; sabit ve acımasız. 

Aman Tanrım! 

Hissettiği yoğun ıstırap aklını başından almış ve hain kalbi Prens Thane’in gizemli güzelliğini arsızca içine çekmişti. 

Kahredici... Evet, onu başka türlü tarif etmenin yolu yoktu. İnsanın nefesini kesen, büyüleyen bir gizemi vardı. Çıkık elmacık kemikleri ve gür siyah kirpiklerin çevrelediği kapkara gözler, kısa kesilmiş sakalıyla kusursuz hatlı güçlü çene. Ve Thane güzelliğinden tamamıyla habersizdi. Parlak kuzgun siyahı saçları eskisine göre daha uzundu. Darmadağın tanımlaması hafif kalırdı zira düpedüz hırpani görünüyordu. Hırpani ve fazlasıyla uzun; ama Luciana bu görüntüye hayran kalmış, parmaklarını gür dalgaların arasına geçirmemek için kendini zor tutuyordu. 

Limuzinin loş ışıkları yüzündeki yara izlerini gizliyordu ama Luciana her birini beynine kazımıştı. Üst dudağının hemen kenarında, çenesindeki gamzenin üzerinde ve sol kaşının yanındaki çizik ve sıyrıkların hepsini biliyordu. Vc onun için kalbinin nasıl sızladığını da iyi hatırlıyordu. O yaraları nasıl aldığını asla anlatmadığını da. Bir keresinde ona sormuş ve Thane tamamıyla içine kapanıp suratını asmıştı. Onu neşelendirmek için üzerinde sadece dantel bir külotla kucağına oturup dakikalarca öpmesi gerekmişti. 

Ah, Lııce, böyle şeyleri aklına getirme. Düşünme. 

Thane kılını bile kıpırdatmadan duruyor ve Luciana’yı izliyordu. Diliyle dudaklarını ıslattı, bakmaya vc beklemeye devam etti. Sanki iri bedeninden karanlık bir güç yayılıyordu. Luciana, çantasına sımsıkı yapışmış, parmakları deriye gömülmüştü. 

Bir müddet sonra limuzin durdu. 

Luciana, oturduğu yerde kıpırdanıp camdan dışarıya bakınca tatil köyünün ana kapısına geldiklerini fark etti. Otomatik kapılar ardına kadar 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açıldı. 

Hemen diğer tarafa dönüp deri koltuğa tutunarak arka pencereden bavullarını alan kat görevlisini eşyalarıyla görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. 
Adam elini kolunu sallayarak kendini göstermeye çalışıyordu. 

Aman Tanrım! 

Nihayet konuşma yeteneği geri gelmişti. “Geri dönmek zorundasın. 
Bavullarım orada.” 

Ve kapıya ulaştıkları gibi arabadan fırlayıp kaçabilirdi. 

“Gerçekten mi?” diye kelimelerin üstüne basa basa sordu. “Talihsizlik.” 

Luciana gözlerini kısıp ona baktı. Talihsizlik mi?JAepsi bu mu? 

“Ne yani? Geri dönmeyecek miyiz?” 

“Dönüp sana kaçma fırsatı mı vereyim? Hiç sanmam princesa. Kendini kilit altında bilsen iyi olur.” 

Limuzin anayola dönüp iyice hızını arttırmıştı. Luciana öfkeden gözlerinin karardığını hissetti. Hong Kong’dan döndüğünden beri kendine sakladığı tüm öfke, hiddet ve isyan içinde vahşi bir hayvan gibi kükreyip dışarı çıkmayı istiyordu ve o da izin verdi. Rol yapmaktan bıkmıştı. 

“Sen kendini jıe sanıyorsun? Beni zorla tutamazsın.” 

Thane’in yanıtı son derece sakin ve rahattı. “Seyret ve gör.” 

Luciana, derin bir nefes aldı. “Benimle oyun mu oynuyorsun? Havaalanına gidiyoruz, değil mi? Yakalamam gereken bir uçak var.” 

“A, havaalanına gidiyoruz.” 

“Güzel.” 

Ama havaalanında ne olacağını söylememişti. 

“Ve Arunthia’ya gitmeme izin vereceksin, değil mi?” 

“Hayır.” 

Ağzı açık kalmıştı. Neredeyse gülecekti. “Ciddi olamazsın?” 

“Son derece ciddiyim.” 

Bakışları çelik gibi soğuktu. Oysa bir zamanlar ona nasıl sevgi ve şefkatle bakardı. Bu adamı gerçekten tanıyor muydu? Kalbini çalan adam bu muydu? Yüreği acıyla sıkıştı. 

“Beni nereye götüreceksin?” 

“Galanda.” 

Bir anda dünyasınm ekseninden çıkıp boşlukta yuvarlandığını hissetti. 
Galancia mı? Hayır, hayır, hayır! Yüzünde şaka yaptığına dair ufacık bir belirti aradı ama bulamadı. 

“Mümkün değil. Beni oraya götüremezsin. Eve dönmek zorundayım.” 
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Thane dudaklarını büzüp başım yana eğdi. “Bugün dönemezsin. Bugün ben ne istersem onu yapacaksın.” 

“Ama bu düpedüz adam kaçırma!” 

“Teknik olarak öyle... Öte yandan dakikalardır burada, arabanın içindeyiz ve bir kez bile yardım çağırmaya yeltenmedin.” 

Haklı olduğunu kabul etmek zorundaydı. Varlığıyla tüm dikkatini dağıtmıştı. Üstelik hâlâ avazı çıktığı kadar bağırıp yardım istemiyordu. 

“En küçük fırsatta çığlık çığlığa bağıracağımdan emin olabilirsin. Ama burada senden başka kimse yok.” 

“Haklısın, şu anda yok. Yedi dakika kadar geç kaldın, princesa. Ama belki Steve sana yardım edebilir?” 

“Steve de kim?” 

“Şoför.” 

Neredeyse öne uzanıp cama vuracaktı ama kendini tuttu. 

“Dur tahmin edeyim; arkadaşın, değil mi?” 

“Kuzenim.” Thane’in dudakları şeytani bir sırıtışla kıvrılmıştı. 

Luciana, genç adamın yüzündeki keyifli ve ona Zürih’te birlikte geçirdikleri günleri anımsatan ifadeden neredeyse memnuniyet duyacaktı. Oysa gerçekler farklıydı. Olanlara bir türlü anlam veremiyordu. Ne yapmaya çalışıyordu? Ondan kaçıp gitmesinin bedelini mi ödetecekti? Neydi bu? 
Hastalıklı bir intikam mı? 

“İnsanları zorla alıkoyamazsın? Bu hiç medenice bir şey değil.” 

Aynı annesi gibi konuşuyordu. Her halde ancak bir aptal Thane’le medeniyeti aynı cümle içerisinde kullanırdı. Onu çeken yanı da bu yabanıl ve asi hali değil miydi? 

Thane umursamaz bir tavırla omuz silkerek yanıt verdi. Luciana ise öfkesinin patlamaya hazır bir yanardağ gibi kaynadığını hissediyordu. 
Hayatını kontrol altına almaya çalışan erkeklerden bıkmış usanmıştı. Ondan ne istiyorlardı? Birinden kaçarken diğerinin kucağına düşmüştü. 

Adeta içi yanıyordu ve onun da yanmasını istiyordu. Tüm duygusuzluğu ve sükûnetiyle karşısına geçmiş, bir bacağını büküp koltuğa uzatmış halde son derece rahat bir şekilde oturuyordu. Devasa arabanın yarısından çoğunu kaplamıştı ve sanki içerideki havanın da çoğunu o tüketiyordu. 
Üzerindeki aşırı derecede pahalı İtalyan takımla asil ve nazik görünmesi gerekirdi ama o tam aksine kendini bedensel zevklere adamış ve yoldan çıkmış bir günahkâra benziyordu. Hormonlarını bu kadar ayağa kaldırıp harekete geçirdiği için ondan nefret ediyordu. Zaten yeterince problemi yok muydu? 
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Elinden geldiği kadar soğuk ve kibirli görünmeye gayret ederek sordu. 
“Demek dedikodular doğru, öyle mi?” 

Thane küstah bir tavırla tek kaşını kaldırdı. “Hakkımda o kadar çok dedikodu yapılıyor ki, hangisini kastettiğini söylemen lazım.” 

“Adamlarının kadın kaçırdığı, babanın zavallı anneni uykusunda kaçırıp annenin sevdiği adamdan çaldığı...” Ve söylentilere göre kadıncağızın Galancia şatosundaki kısa hayatı cehennem azabından farksız olmuş, sonunda dayanamayıp kendini surlardan atmıştı. Luciaııa duyduğu her şeye inanıyor değildi. Ona göre hiçbir anne evladına böyle bir şey yapamazdı. 

Sabırla Thane’in bir tepki vermesini bekliyordu. Bir şey söylemesini, bir şey yapmasını dakikalarca bekledi. O ise gözünü bikr kırpmıyordu. 

“Ah, o mu? Evet, o tamamıyla doğru. Bize ait olanı almayı çok iyi biliriz.” 

Birazdan onu tokatlayacaktı, başka çaresi yoktu. “Tanrı aşkına, benim sana ait olduğum fikrine nereden kapıldın?” 

Hah, şöyle! Nihayet adeta düğmesine basılmış gibi gözleri kararıvermişti. 

“Şu an istediğim, Luciana, detaylı bir açıklama.” 

“Benden tüm istediğin bu mu?” Bu kulağına fazla basit gelmişti ama onu Arunthia uçağına bindirecekse binlerce soru yanıtlamaya razıydı. Önlerinde en az yarım saatlik bir yol vardı ve bu soru-cevap oyunu için yeterince uzun zamandı. “Peki, o halde. Sorun Prens Thane. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Gecenin bir yansında neden kaçıp gittiğimi mi?” 

“Ah...” işte artık patlamaya hazır hale gelmişti. “Demek bir geçmişimiz olduğunu kabul ediyorsun. Oysa yarım saat önce beni daha önce hiç gönnediğini söylüyordun.” 

“Evet. İşin doğrusu Augustus’un özel hayatımı bilmesini istemiyorum.” 

“Neden, Luciana? Geçmişinle ilgili endişelerin mi var? Huysuz Augustus’un bizim kirli ilişkimizi keşfedince seninle evlenmeyeceğini ya da seni yatağına almayacağını mı düşünüyorsun?” 

Luciana homurdandı. “Hiç de öyle değil.” Keşke öyle olsaydı diye düşündü. Neredeyse onu kaçırıp o kaçınılmaz evlilik teklifinden kurtardığı için teşekkür edecekti. Besbelli keçileri kaçırmıştı. Sorusunun yanıtına gelince; Augustus’a gözünün içine baka baka yalan söylemişti çünkü NatanaeTli gördüğü zaman parçalan birleştirip gerçeği anlamasından korkuyordu. 

Natanael... Ah Tanrım. Uyumadan önce ona mesaj atacaktı. Artık yapamazdı. Çantasına elini daldırıp cep telefonunu araması çok riskliydi. 
Neyse ki çantasını bavuluyla göndermemiş, yanına almıştı. Dahası, neyse ki Natanael’i yanında getirmemişti. Thane’in onun kim olduğunu anlayıp, Galancia’ya götürmesi fikri bile korkunçtu. Bu asla olmayacaktı, asla. 
Thane, milis kuvvetlerinde eğitim almıştı. Kraliyet erkeklerinin hepsi bu eğitimden geçerdi. Hepsi dünyanın en iyi savaş pilotlarıydı. Erkek çocuklarının askerliği öğrenmeleri için daha sekiz yaşındayken kışlaya gönderildiği söylenirdi. Natanael’in sadece dört sene sonra elinde tüfekle hayal etmek bile midesine kramplar girmesi için yeterliydi. Ayrıca Thane’in neler yapabileceğiyle ilgili hiçbir fikri yoktu. Tekrar bir araya gelmeleri adam kaçırma yöntemiyle olduğuna göre iyi şeyler düşünmemekte yarar vardı. 

Oturduğu yerde iliklerine kadar ürperdi. Natanael’i koruma duygusuyla ne yapacağını bilemez haldeydi. Oğlunun kimliğini, onu kaybetmemek için yıllardır gizlemişti. Uğrunda ölmesi bile gerekse biricik yavrusu uzun, mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşayacaktı. 

Duruma bakılırsa, Luce, sonun ölüm gibi görünüyor. 

Thane’in ona bir şeyler söylediğini fark edince dönüp yüzüne baktı ve siyah safir rengi gözlerin kısılmış bir vaziyette onu izlediğini gördü. 

“Yani umurunda değil mi? Nişanlının seni artık istememesine aldırmıyor musun?” 

“O benim nişanlım değil.” En azından henüz değildi. Ve bir müddet daha özgür olma lüksüne sahipti. 

“Emin inisin, Luciana? Augustus öyle olduğunu düşünüyor gibiydi. 
Yoksa verdiğin sözler beş yıl önceki gibi anlamsız mı?” 

“Ne demek istiyorsun?” 

Hiddetle ona doğru eğildi. Baştan çıkaran kokusu yine beynine hücum etmişti. “Bana bir söz vermiştin. Bir hafta daha kalacağını söylemiştin. 
Etraflıca konuşacağız demiştin.” 

Onun kendini nasıl dizginlemeye çalıştığını hissedebiliyordu ve fırtınalar kopan gözlerine dalıp gitmişti. Sesinde kırgınlık mı vardı? Hayır, olamazdı. Bu adamı incitmek mümkün müydü? Ancak erkeklik gururunu incitmiş olabilirdi. Kudretini insanlar üzerinde bu kadar ustalıkla kullanan bir adam elbette terk edilmeye alışık olamazdı. 

Ama ne olursa olsun ona kalacağına dair söz vermişti. Bunu kabul etmek zorundaydı. Evet, kabul etmeliydi. Kısacık bir sürede birbirlerine öyle bir tutulmuşlardı ki neredeyse ona gerçekten kim olduğunu bile söyleyecekti. Çünkü ona göre aralarındaki ilişki inanılmaz saf ve güzeldi ve âşık olduğu adama yalan söylüyor olmak kalbini paramparça ediyordu. 
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Boğazım düğümleyen yumruyu güçlükle yuttu. Hatırlamak bile işkenceydi. Dayanılmaz bir işkenceydi. “Evet, söz vermiştim, haklısın. Ama bu senin kim olduğunu öğrenmemden önceydi.” 

Kolunu arabanın camına dayamış, işaret parmağını dalgın dalgın alt dudağında gezdirerek Luciana’ya bakıyordu. “Yani benim kim olduğumu bilmiyordun, öyle mi?” 

Kuruyan dudaklarım yalayıp yanıtladı. “Hayır, senin kim olduğunu bilmiyordum. Elbette bilmiyordum.” 

“Bana gerçeği mi söylüyorsun? Yemin eder misin?” 

“Yemin ederim.” Onu kandırdığını nasıl düşünebilirdi? “Ne kadar uğraşsam da karşılaşmamızı ayarlayamazdım. Hatırlamıyor musun?” 

Kelimeler dudaklarından dökülür dökülmez tüm kalkanlarım indirip anıları zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Daha fazla acı çekmek istemiyordu. İkisinin iyiliği için her şeyi unutmak en doğrusu değil miydi? 

“Kaderin cilvesi işte...” Sesindeki melankoliyi kendi bile duyabiliyordu. “İkimiz de genç ve tecrübesizdik. Pervasızdık. Seni tanımıyordum bile. 
Bir yabancıyla birlikte olmuştum...” Ve bir kâbusla uyanmıştım. “Kaçtığım gece kimliğini bulmuştum, Thane.” 

O anı ömrü boyunca unutmayacaktı. Banyolarının loş ışığı altında, elinde Thane’in evraklarıyla yaprak gibi titreyerek çırılçıplak duruyordu. 
Düşmanla aynı yatağa girmişti. 

“Ve beraber geçirdiğimiz üç, hatta dört haftadan sonra...” diye şiddetle araya girdi, “Birbirimizden bir dakika bile ayrılamazken aklına ilk gelen şey kaçmak mıydı? Tek bir laf bile etmeden, hiçbir şey açıklamadan? En ufak bir fikrin var mı?” 

Luciana’dan uzaklaşıp arkasına yaslandı. Çenesini öyle bir sıkmıştı ki Luciana dişlerinin gıcırtısını duyabiliyordu. Bir an için ona çektirdiği acı¬ nın yoğunluğunu fark etti. 

Yıllardır her gün ve her an hissettiği vicdan azabı, herkesten sakladığı sırlarıyla beraber su yüzüne çıkıp tüm benliğini sardı. Ama o günleri aklına getirince kaçma ihtiyacının onu nasıl tüketip bitirdiğini de düşünmeden edemedi. 

Karşısında oturan bu karanlık, tehlikeli ve acımasız prensle çekingen, rock müzik hayranı, onu geceler boyunca elinden kaçırmaktan korkarcasına saran sevgilisinin aynı erkek olduğuna kendini inandırmakta güçlük çekiyordu. Onun kim olduğunu keşfettiği zaman göstereceği tepkiyi düşününce yaşadığı paniği yine hissediyordu. Ve aynı yürek çöküntüsünü... 
Ona irtibatı koparmayacaklarını, tekrar buluşacaklarım söyledikten sonra 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onunla bir dakika bile bir arada kalmanın ne gibi problemler doğuracağını hesap edip ondan kaçmak zorunda olmanın yaşattığı yürek çöküntüsünü. 

Kaçmaya mecbur kalmıştı. Güzel anıları acı ve pişmanlıkla kirletmek - tense kalbi kan ağlayarak kaçmayı tercih etmişti. Arabanın penceresinden Tarentaise Vadisi’nin karla kaplı tepelerine bakarak derin bir nefes aldı. 
Olanları unutması ve onu serbest bırakması için onunla yüzleşmek gerekiyorsa yüzleşecekti. 

“Sana söylemeden çekip gittiğim, bir not bile bırakmadığım için üzgünüm. Seni kırmak istememiştim. Ama bitmesi gerekiyordu. Bir ilişki yaşadık; hepsi bu. İkimiz için asla bir gelecek olamazdı.” 

İçi ürperiyordu. Kollarını göğsü üzerinde kavuşturdu. Tüyleri diken diken olmuştu. Düşüncelerine öylesine dalmıştı ki Thane’in koltuğunun arkasına uzanan elini görüş alanına girene dek fark etmedi. Ne yapmak istediğini tahmin bile edemiyordu. Korkuyla titredi. 

“Şimdi de benden korkuyor musun?” Sesi son derece sertti. 

Ondan gerçekten korkuyor muydu? Hayır. Oysa korkması gerekirdi. 
Ama derinlerde bir yerlerde ona zarar vermeyeceğini biliyordu. Masumiyetini o kadar nazik ve yumuşak bir tutkuyla alan bir erkeğin onu fiziksel olarak asla acıtmayacağını çok iyi biliyordu. 

Ama bunu bilmek onu duygusal olarak mahvetmeyeceği anlamına gelmezdi. Natanael’i de. Evet, kesinlikle bunu yapabilirdi. Yani belki de Thane’den korkuyordu ama onun ima ettiği şekilde değil. 

Hafifçe başını iki yana salladı. Thane, saçlarından bir tutamı parmaklarının arasına alıp parmak uçlarıyla okşadı. “Seni tanıyamayabilirdiın. Böyle çok farklı görünüyorsun.” 

Bu halini beğenip beğenmediğini sormak için inanılmaz bir istek duyuyordu. Gerçek halini. Ya da aslında var olmayan siyah saçlı bir hippiye mi tutulduğunu. Ama en iyisi cevabı bilmemesiydi. 

“O günlerin üzerinden bir ömür geçti.” Kendini bir kedi yavrusu kadar zayıf hissederken sesinin bu kadar güçlü çıkması şaşırtıcıydı. “Zürih’te tanıdığın kadını unut. Ben sadece rol yapıyordum. Kendimi özgür bırakmıştım. Tek amacım biraz eğlenmekti.” 

Tamamen yalandı. Ama ateşli ve çılgın ilişkilerinin Luciana için hiçbir şey ifade etmediğini düşünürse ondan nefret eder ve belki onu bırakırdı. 

Et voila. 

İstediği olmuştu. Geri çekilip arkasına yaslandı. 

“Eğlenmek,” diye dümdüz bir sesle tekrarladı. “Yalnız değilsin; benim 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de tek amacım oydu.” 

Oturduğu yerde dikleşip yüzüne düşen saçları geri itti. “İşte gördün mü? Geçmişi deşmenin hiçbir anlamı yok.” 

Thane yanıt vermedi. Ona o kadar dikkatle bakıyordu ki Luciana kendini şeffaf hissetmeye başladı. Gergin bir şekilde kıpırdanıp şansım denemeye karar verdi. 

“Thane, Arunthia’ya, aileme dönmeme izin vermek zorundasın. Bana ihtiyaçları var. Kısa bir süre sonra evlenmem gerekiyor. Ben...” 

“Hayır.” 

“Hayır mı? Ama istediğin cevaplan sana vermedim mi? Benden başka ne isteyebilirsin ki?” 

“Bu çok yerinde bir soru ,princesa.” 

Ve Luciana duyacağı cevaptan hoşlanmayacağını hissediyordu. 
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~ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ~ 

ThaNE, yüzüne sabitlenen buz gibi bakışları görmezden gelerek limuzindeki mini-bara uzanıp kendine sert bir içki seçti. Daha şimdiden onu alkolik yapacaktı. Onu kaçırırken ne düşünmüştü? Aklını kaçırmış olmalıydı. Bir minyatür Burbon şişesi kapıp kapağını açtı ve başına dikip barut gibi sert sıvının içini yakarak boğazından aşağı akışının keyfini çıkardı. 
Gözünün ucuyla Luciana’nın da bir şişe maden suyu aldığını gördü ve kendine ona bakmaması, onu seyretmemesi gerektiğini hatırlattı. Narin burnu, bir süper modeli bile kıskandıracak kadar çıkık elmacık kemikleriyle o muhteşem, görenleri hayran bırakan kemik yapısına, o insanı kendinden geçiren altın rengi gözlerine ve o çıldırtıcı dolgun dudaklarına bakmamalı, kendini kaybetmemeliydi. 

Dios, bu kadın kanını tutuşturuyor, tenini yakıyordu. Onu böylesine tüketen, bu kadar yoğun hisler duymayalı yıllar olmuştu. Arzu ve nefretle yanıyordu. Ve bu, kararlılığını ve kontrolünü yitirmesine sebep olan, son derece kuvvetli ve ölümcül bir kombinasyondu. 

O, üzerinde muhteşem bir özel tasarım siyah-beyaz kıyafetiyle karşısında oturmuş Thane’e şüphe ve nefret dolu gözlerle bakarken, Thane’in tek düşünebildiği saçları yastığın üzerine yayılmış, göz bebekleri istekle büyümüş, kendini ateşli ve ilkel bir şehvete teslim etmiş haliydi. Ve hepsi bu değildi. Geçmişin çoktan kafasından silindiğini anıların geçen zamana ve Galancia’daki çatışmalara kurban olduğunu sanmıştı ama ona dokunduğu andan itibaren hatıralar tüm netliğiyle karşısına dikilmişti. Onun tenine 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dokunmayı, gerçekten arzulandığım hissetmeyi, etten ve kemikten gerçek bir erkek olduğunu hatırlamaya başlamıştı. Ve bedeli ne olursa olsun yine aynı hisleri kısa bir süreliğine de olsa tekrar duyma isteği benliğini ele geçirmişti. Ama istemek başka bir şeydi, elde etmek başka bir şey. “ Kendimi özgür bırakmıştım. Tek amacım biraz eğlenmekti." Ona karşı bir şeyler hissetmiş olduğuna dair en ufak bir umudu bile kalmamış ve kalbinin yerine koyduğu taş parçası tam ortasından kırılıp un ufak olmuştu. Bu işe kırılganlık ve özlem gibi zayıf duygular karıştırmak istemiyordu. Hiç istememişti. Fakat bu baş döndürücü varlık aklını çelmiş ve ona dersini çok iyi vermişti. 

“Aklından neler geçtiğini bana söyleyecek misini’’ diye sorup alt dudağını dişlemeye başladı. 

“Karar verdiğim an söyleyeceğim.” Çünkü tüm kuşkularına ve Luciana’nın dediklerine rağmen adını koyamadığı bir şeyler vardı. İçinden bir ses kaderinin onun ellerinde olduğunu söylüyordu. Ne kadar çabalasa da ne olduğunu açıklayamıyordu, aynı onunla tanıştığı gün hayatının tehlikede olduğunu anlamasını ya da göz göze geldikleri anda Luciana'nın ona ait olduğunu bilmesini açıklayamadığı gibi. 

Thane’in içinde kopan fırtınalardan habersiz, verdiği sakin ve soğuk tepkiye karşı Luciana derin bir iç geçirdi. Ve Thane o an bu oyunu nasıl oynayacağını anladı; duygularını tamamen kilit altına alacaktı. Fakat Luciana’nın uzak ve mağrur duruşuyla bu hiç kolay olmayacaktı zira kibirli tavrını takınınca onu omuzlarından yakalayıp kendine gelene kadar sarsma isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Bir yandan da zaman zaman yüzüne yayılan suçluluk duygusu onu ele veriyor, Thane onun da kendiyle savaş verdiğim hissediyordu. Öyle anlarda beyninin içine girip sırlarını öğrenmenin bir yolunu bulmak istiyordu. 

Nihayet havaalanının ışıkları ve özel jeti görünmüştü. Luciana, adeta içinde saray mücevherlerini taşıyormuşçasına çantasına sarılıp göğsüne bastırıyordu. 

“Thane, lütfen. Makul olmaya çalış. Ben senin düşmanın sayılırım ve... Başına dert olmaktan başka işe yaramayacağım. Bir kere otel görevlisi beni seninle beraber gördü. Senin kim olduğunu biliyor muydu?” 

Thane geniş omuzlarını silkti. “Herhalde biliyordur. Beni fark etmemek pek mümkün değil.” 

Luciana, gözlerini yuvarladı. “Senin göbek adın ‘Kendini Beğenmiş’ olmalı. Demek istediğim sabah olur olmaz her şey ortaya çıkacak ve Augustus seninle olduğumu anlayacak, derhal babama haber verecektir. 
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Çünkü ikisi son derece sıkı fıkılar, Göz açıp kapayana kadar babam size savaş ilan edecektir. O yüzden beni bırakmak zorundasın. Ailem meraktan ölecek.” 

“Bırak biraz acı çeksinler.” Aynı bir zamanlar onun çektiği gibi, onu kaybetmenin verdiği boşluğu doldurmak için çektiği acıyı çekmelerini istiyordu. Ona hiç değer vermiş miydi? Hiç sanmıyordu. 

“Ne kadar da cesurca bir yaklaşım... Senin sevdiğin birisi ortadan yok olsa ne hissederdin?” 

Ne hissettiğini söylemek üzere ağzını açmış ama gururu onu durdurmuştu. Sevmek? Olanların sevgiyle alakası yoktu. O doğası gereği koruyucu ve sahiplenici bir erkekti ve bu Luciana’yla olan ilişkisine de yansımıştı. 
Luciana ona aitti; daha doğrusu bir zamanlar aitti. Şimdiyse ona karşı zayıf olduğunu kabul etmektense Arunthia bayrağını öpmeyi tercih ederdi. 

“Tanrı aşkına, nasıl bu kadar kalpsiz olabilirsin?” 

Onun için hayatı boyunca çok daha kötü şeyler söylenmişti - katil, paralı asker, vatan haini - öyleyse hakaretler onun dudaklarından dökülünce neden bu kadar canı yanıyordu? 

“Eminim aklıma koyarsam tahmin edemeyeceğin kadar kalpsiz olabilirim.” 

“Ama aranan bir suçlu olacaksın. Ömrünü hapishane hücrelerinde çürütmek mi istiyorsun?” 

“Bunun için önce baban beni yakalamalı, princesa ve seni temin ederim ki bu imkânsız.” 

“İş seni yakalamakla bitmeyecek ki zaten.” Parmağıyla önce onu sonra kendini işaret etti. “Benim peşimden gelecektir. Arunthia ordusunun sınırınıza dayanmasını mı tercih edersin?” 

“Galancia hava sahasından asla geçemezler. Benim kim olduğumu unuttun galiba. Sizin ne güvenlik sisteminiz ne de ordunuz benimkiyle başa çıkamaz.” 

“Eminim haklısındır. Çünkü bizler barışçı insanlarız, sizin gibi savaşla beslenmiyoruz. Halkımız Galancia'da olduğu gibi diktatör bir rejimle yönetilmiyor. Mutlu ve huzurlu bir hayat yaşıyorlar ve bizim için de önemli olan bu.” 

Thane dudak bükerek ona baktı. Galancia halkı için aynı mutlu ve huzurlu hayatı istemediğini mi düşünüyordu? Onun ne için savaş verdiğini sanıyordu? Kendi iyiliği için mi? Yine de söyledikleri onu tekrar baştaki planına döndürmüştü. Luciana, Galancia halkının kaderini değiştirmesine yardım edebilirdi. Hakkı olan tahtı geri almasına sebep olarak ülkedeki 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dikta rejimini sonlandırmasını sağlayabilirdi. 

Tüm olanların içinde en anlam veremediği, en şaibeli bulduğu kişi Augustus’tu. Luciana gibi bir kadının onun gibi bir pislikle ne işi olabilirdi? Burada çok kritik bir şeyleri kaçırdığına emindi ve olan biteni tam olarak bilmemekten hiç hoşlanmıyordu. Lobide Luciana’nın gelmesini beklediği yirmi dakika boyunca mümkün olan tüm kaynaklarını kullanmış ve açabildiği her dosyayı açmıştı. 

Prenses Luciana Valentia Thyssen Verbault. Arunthia’da doğup büyümüş, tahsilini Eton ve Cambridge’de yapmıştı. Dosyasında Zürih’te bulunduğu zamanla ilgili hiçbir bilgi yoktu. Son beş yıldır Uzak Doğu’da gözlerden uzak ve sakin bir hayat sürmüştü. Ya esmer bir arkadaşıyla, ya iki küçük erkek çocuğuyla ya da Arunthia’daki kraliyet merasimlerinde yer alırken görüntülendiği birkaç fotoğrafın dışında internette doğru dürüst fotoğrafı bile yoktu. Beş yıllık süre zarfında Aruntlıia’ya sadece zonınlu olduğu zamanlarda gelmiş ve vakit kaybetmeden Uzak Doğu’ya dönmüş gibi görünüyordu. Thane, onu oralara bu kadar bağlayan şeyin ne olduğunu merak etti. Belki iş içindi ama hisleri ona sebebin bir erkek olduğunu söylüyordu. Kesin olan bir şey vardı; eğer onun hayatıyla ilgili yeterli bilgi edinemezse planlan suya düşerdi. 

Thane tüm bu düşüncelerle boğuşurken Luciana hâlâ Arunthia’nın meziyetleri ve insanlarının mutluluğuyla ilgili konuşmaya devam ediyordu. 
Elleri kolları hareket halinde kendini konuya iyice kaptırmıştı. Ve Tanrı biliyor, ağzından çıkanlar ne kadar saçma sapan olursa olsun genç kadın tutku dolu bir güzelliğin mükemmel resmi gibiydi. Onun bu yönünü ne çok sevdiğini anımsadı. Konu ne olursa olsun; müzik, sinema ve ya mimari yapılar, saatlerce konuşabilirdi. Onu dinlerken ülkesindeki tüm sorunları ve sorumluluklarını unutur, sıkıntılardan uzak ve özgür olmanın tadını çıkarırdı. O özgürlüğü üniversite yıllarında kaçarak ayrıldığı Zürih’te ve aynı kendi gibi gerçek kimliğini saklayarak hayatını yaşamaya karar vermiş bir kadınla yaşaması ne kadar ironikti. Aklına gelen bir anı gülümsemesine sebep oldu. 

“Ne oldu?” 

“Seninle sinemaya gittiğimiz ve sen durmadan konuştuğun için salondan atılmamız aklıma geldi.” 

“Durmadan konuştuğum için mi? Hiç de değil. Sinemadan atıldık çünkü... Biz...” Luciana devam edemedi. Bir anda her yerini ateş basmış, yanakları kıpkırmızı olmuştu. “Neyse, boş ver.” 

Onun kıvranan hali Thane’in o kadar hoşuna gitmişti ki gülümsemesi 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tüm yüzüne yayıldı. “Hikâyeyi senin yerine bitirmemi ister misin?” 

“Hayır, teşekkürler. O konulara girmemek en iyisi.” 

Haklıydı. Hafızasını yoklamak yerine Augustus’la aralarında olan ilişkinin iç yüzünü öğrenmeye çalışmalıydı. Yanaklarındaki tatlı kırmızılığın zarif boynuna ve köprücük kemiklerine doğru inişini seyretmemeli ve ateşli hatıraları aklına getirip çelik gibi sertleşmesine sebep olan vanilya ve yasemin karışımı kokusunu içine çekmemeliydi. Kendinin ona teslim ederken dolgun dudaklarının kendi dudakları altında nasıl yumuşadığını, bekâretini ona verirken hissettiklerini, ona defalarca sahip olurken beline dolanan narin ve esnek, teni kadife gibi yumuşak bacaklarını düşünmemeliydi. 
Dokunduğu en mükemmel teni hatırlamamalıydı. Bacakları o anda da aklını çeliyordu çünkü eskisinden de güzel ve dolgunlardı. Aynı memeleri gibi... Thane oturduğu yerde rahatsızca kıpırdadı. Vücudu tamamen atağa kalkmış, uyarılan erkekliği pantolonunun fermuarını zorluyordu. 
Luciana'nm da yerinde kıpırdandığını ve sıcaklamış gibi saçlarını kaldırıp ensesini açtığını görünce dayanamayıp pencereyi araladı ve yüzüne çarpan keskin soğukla sakinleşmeye çalıştı. 

Luciana ise mini bardan bir çikolata alıp iştahla yemeye başlamıştı. 

“Aç mısın?” 

Dudaklarına bulaşan çikolatayı son derece erotik bir şekilde yaladıktan sonra cevap verdi. “Şey... Evet. Yemek korkunçtu.” 

Thane bu fırsatı kaçırmamalı ve konuya girmeliydi. “Yediklerin mi yoksa kavalyen mi?” 

Luciana bakışlarını arabanın penceresinden görünen havaalanı ışıklarına kaydırdı. Camdan sızan pist ışıkları bal peteği rengi saçlarına vuruyor ve tenine göz kamaştırıcı bir parıltı veriyordu. Sanki bu dünyaya ait değildi. Melek gibi görünüyordu; saf ve temiz. Thane, ona dokunamayacak kadar karanlık ve kirlenmiş olduğunu düşündü; dokunuşuyla onu kirletebilirdi. 

“Soruma cevap vermedin. Yemek mi yoksa sana eşlik eden kişi mi berbattı?” 

Luciana, uzun kirpiklerinin arasından bakarak yumuşak bir sesle fısıldadı. “Ne fark eder?” 

Sabrının tükenmeye başladığını hissederek ve alacağı cevaptan hoşlanmamayı göze alarak açık açık sormaya karar verdi. “Augustus’a âşık mısın, Luciana?” 

Luciana sıkıntıyla şakaklarını ovmaya başlamıştı. “Benim aşk evliliği yapmak gibi bir şansım hiçbir zaman olamaz, Thane. Hayatımın gidişatını 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kontrol etmek de asla sahip olamayacağım bir lüks.” Sesindeki acı Thane’in şüpheyle kasılmasına sebep olmuştu. Kaşlarını çatıp, gözlerini kıstı. “Onunla yattın mı?” 

“Bu seni hiç ilgilendirmez.” 

“Onunla yattın mı, Luciana?” 

“Ne fark eder?” 

“Tanrı aşkına, soruya cevap ver!” 

Luciana, bıkkın bir şekilde kollarını havaya kaldırdı. “Hayır, yatmadım. Tamam mı? Oldu mu? Onun iğrenç yatağının yanına bile gitmedim. 
Sen olsan gider miydin?” Sesli bir şekilde iç geçirip ağzına bir lokma daha çikolata attı. Thane dudaklarının yukarı doğru kıvrılmasına zor engel oluyordu. Yaz sıcağında serin dalgalara kendini bırakmışçasına rahatlamıştı. 

“Ve yine de onunla evleneceksin, öyle mi?” 

“Evet.” 

Ben nefes almaya devam ederken asla! 

Belli ki Kral Henri onu bu evliliğe zorluyordu. Adi herif. O adamı yıllar önce öldürmeliydi. Aynı annesi gibi, sevmediği bir adamla evlenmek mecburiyetinde bırakılması Thane'i çileden çıkarmıştı. Sahip olduğu tüm koruma içgüdüsü şaha kalkmıştı. Onu hem Henri’den hem de Augustus’tan uzak tutma isteğiyle yanıp tutuşuyordu. “Ona asla dokunmayacaksın, comprende ? Ve onun sana dokunmasına da izin vermeyeceksin.” 

Ona bu fırsatı zaten vermeyecekti. Luciana hafifçe homurdanarak tek kaşım kaldırdı. “Evlenince bu dediğin pek mümkün olmayacak, Thane.” 

“O yüzden onunla evlenmeyeceksin.” 

Artık kararını kesinlikle vermişti. Her şeyden önce Luciana kraliyet kanına sahipti ve birleşmeleri ona tacını kazandırırdı. Dört yıl daha beklemesine gerek kalmadan ülkenin başına geçer amcasının diktatörlüğüne son verirdi. Bu iki tarafın da kazandığı, mükemmel bir çözümdü. 

Luciana alnını buruşturup, tedirgin bakışlarını Thane’e çevirdi. “Evlenmeyecek miyim?” 

Bu iş en az iki gün sürerdi. Luciana ya ona ömür boyu minnettar kalacak ya da babasına duyduğu bağlılık ve sorumluluktan dolayı ona direnecekti. Fark etmezdi. Thane’in kazanamayacağı bir savaş yoktu. 

“Hayır. Çünkü benimle evleneceksin.” 
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~ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ~ 

LuCIANA şoför kapısının açılıp kapandığını hayal meyal duydu. 
Limuzinin etrafında birkaç kişinin sesi birbirine karışıyordu. O ise Thane’in çelik bir maske giymiş gibi sert ve duygusuz yüzüne bakmaya devam ediyordu, Ağzını açıp kapıyor ama sesi çıkmıyordu. Gözyaşlarının akmasını önlemeye çalışırken bir yandan da histerik kahkahalar atmamak için kendini zor tutuyordu. Gülmek istiyordu çünkü gece boyunca duymamak için elinden geleni yaptığı evlilik teklifi nihayet gelmişti. Ama tamamen yanlış erkekten... 

Öyle olduğuna emin misin, Luce? 

Evet, emindi. Elbette emindi. 

İşin en kötü tarafı bir saniye için de olsa gözlerinin tek görebildiği Thane ve kulaklarının tek duyabildiği ‘benimle’ ve ‘evlilik’ kelimeleri olmuş, içindeki, sonu mutlu biten masallara ve gerçek aşka inanan, sorumluluklarından ve evliliğin karanlık tarafından bihaber küçük kız ortaya çıkmış ve mutluluktan kalbi ağzına gelmişti. Küçük aptal kız. Saf ve temiz yürekli aptal prenses. Durumun garipliği ve sessizliğin dayanılmaz ağırlığı onu konuşmaya zorlamıştı. 

“Thane? Sen delirdin mi?” 

Delirmek mi? Aklını kaçırmıştı. Çıldırmış, zıvanadan çıkmıştı. 

“Muhtemelen." 

İşte, gördün mü? Kendi bile delirdiğini kabul etti. 

“Birbirine düşman ülkelere ait olduğumuzu unuttun mu?” 

Ah, Thane’i babasına sataşırken hayal edebiliyordu. Hey, beni hatırladin mı? Hani sana suikast düzenleyen adam vardı ya? işte o benim. Şimdi de kızınla evlenmek istiyorum. 

Eğer gerçekten suikast düzenlemeye kalktıysa tabii. Ama öyle olmasa babası neden bu kadar korkunç bir dedikodu çıkarsmdı ki? işin gerçeği onunla evlenmesinin doğuracağı felaketlerin sonu yoktu. Ve Natanael henüz listede bile değildi. 

“Sen ve ben düşman değiliz, Luciana.” 

Gözlerindeki ona siyah safirleri hatırlatan pırıltılar içini ürpertiyordu. 

“Beş yıl önce masumiyetini alıp sana sahip olduğum zaman düşmanlığımız bitti. Eğer baban ve amcam bu aralarındaki anlaşmazlığı devam ettirmek istiyorlarsa bu onlara kalmış bir şey, bu bizim geleceğimizi etkileyemez.” 

Duyduklarına inanamaz halde başını sağa sola salladı. “Bunu nasıl söyleyebilirsin?” 

“Kolayca. Ben hür bir insanım ve hiç kimsenin veya hiçbir şeyin beni etkilemesine izin vermem.” 

Luciana kulaklarına inanamıyordu. “Seni cesaretinden dolayı tebrik ederim. Ama benim başka bir seçeneğim yok.” 

“Sana tam da bu sebepten dolayı farklı bir seçenek sunuyorum.” 

Öyle görünüyordu. Ama nedeni neydi? Augustus’la birlikte olmasını istemiyordu - bunu anlamamak için aptal olmak gerekirdi. Adamın ismi her anıldığında yüzünde ayan beyan bir tiksinti beliriyor, sanki Augustus’un ona dokunması iğrenç ve kabul edilemez bir şeymiş gibi tüm bedeni hiddetle kasılıyordu. Ve bunun sebebi Luciana’ya âşık olması değildi. Hayır, canını yakan sözleri bunu gayet güzel kanıtlıyordu. “Bize ait olanı alırız. Sen bana aitsin...” Yani onun için bir sergide gözüne çarpıp sahip olmayı istediği bir Picasso tablosundan farklı değildi. Mülkiyetine geçirmek istediği güzel bir objeydi. 

“Teklifin için sana minnettarım ama kabul etmiyorum, Thane. Her şeyden önce bana dikte edilen başka bir emir olmaktan ileri gitmiyor ve inan bana bu ay yeterince emir aldım.” Bedeni öylesine sarsılıyordu ki sesinin titremesini engelleyemiyordu. “Ayrıca... Senin için çok talihsiz bir durum ama zorla alıkoymak hiç de tercih edilir bir kur yapma yöntemi değil.” 

Thane, kaşları çatılmış bir vaziyette ona bakıp çenesini ovuşturmaya başladı. “Kur yapmak mı?” 

Luciana, birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Söylediği onca şey arasında bir tek kur yapmayı mı duymuştu? “Evet, Thane. Kur yapmak, flört etmek, 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çıkmak.” 

Kadınlarla ilgili beş yıl önce olduğu kadar bilgisiz olması mümkün değildi. Onlarca kadınla birlikte olmuş olmalıydı zira tatmin edilemez bir seks güdüsü vardı. Onun beş yıldır ne yaptığını bilmiyordu ama o zamanlar birlikte olduğu Thane kesinlikle seks olmadan yaşayamazdı. 

“İstediğin bu mu? Flört etmek mi?” 

Luciana gözlerini sımsıkı yumdu. Bu yaşadıkları gerçek olamazdı. 
Sanki gerçeküstü bir boyuta geçmişti. 

“Babam asla bu evliliği onaylamayacaktır.” Onaylamamak hafif kalırdı. Neden böyle bir tartışma yaptığını bile anlamıyordu. Teklifi tartışmaya bile değmeyecek kadar imkânsızdı. 

“Umurumda bile değil.” Sesindeki kibirli kararlılık Luciana’yı şaşkına çevirmişti. “Eğer bunun için savaşacaksa savaşsın, benim için hiç sorun değil. Ama belli ki seni Augustus gibi bir pislikle evlenmeye mecbur bırakacak kadar az önemsiyor.” 

Luciana olanları düşünüp duyduklarını kafasında evirip çevirdi. Midesinde kelebekler uçuşuyormuş gibi hissediyordu. Onun için savaşacağını mı söylemişti? Evet, tam da öyle demişti. Hatta sözlerinden onun mutluluğunu önemsediğini bile çıkarabilirdi. Başparmağını dudaklarının arasına alıp dişlerken derin düşüncelere dalmıştı. Bu taş kalpli bir savaşçının hisleri olabilir miydi? Hayır, elbette olamazdı. Kaçırdığı bir şey olmalıydı. Başka bir planı olması gerekirdi. Ama Luciana hiçbir şey düşünemiyordu. Ona bakarken kara gözlerinde beliren ateşi görünce aklından neler geçtiğini anlamak bir yana haftanın hangi gününde olduğunu bile bilmesi mümkün değildi. 

Belki seni sadece sen olduğun için istiyordur. Belki babam yanılmıştır. 
Belki söylendiği kadar kötü biri değildir. 

Hayır, bunu kabul etmesi beş yıl önce boş yere kaçmış ve hata yapmış olması demekti ve bunu kabullenmeyi reddediyordu. Onun ne kadar acımasız ve amansız bir adam olduğu ortada değil miydi? Sadece içinde bulunduğu duruma bakması yeterliydi; Avrupa’nın ortasında, zorla gitmek istemediği bir yere götürülüyordu. 

Tam kendini amansız bir panik atağa teslim etmek üzereyken arabanın kapısını açmaya yeltendi ve... Evet! Kapı ardına kadar açılmıştı. Luciana şansına inanamayarak dışarı fırlayıp taze yağmış karın üzerine kendini bıraktı. Bir müddet kayıp patinaj yaptıktan ve sağa sola yalpaladıktan sonra ileriye savrularak durdu. Heyecan içinde sağına soluna baktı. Umutsuzca bir kaçış yolu arıyordu. Bacakları kurşun gibi ağırlaşmış, hareket etmeyi 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reddediyordu. Onları umursamadan derin bir nefes aldı ve etrafım saran karlı tepelere baktı. Son derece tehlikeli ve baş döndürücü güzellikte karlı tepeler, aynı limuzinden inip son derece sağlam ve rahat adımlarla kendine doğru ilerleyen adam gibi. 

İçgüdüsel olarak kendini geriye doğru itip elini ona doğru kaldırdı. 
“Daha fazla yaklaşma!” 

Kar lapa lapa yağmaya başlamıştı. Kocaman kar taneleri onun çekim alanına kapılmış gibi, iri ve güçlü vücudu etrafında adeta dans ediyordu. 
Biraz daha cesur olanlar kuzgun siyahı saçlarına konuyor, geniş omuzlarına düşüyor ve akıl sır ermez ateşine yenik düşüp anında eriyorlardı. 

Zavallı kar taneleri. 

“Luciana. Bana direnme” 

Yani; arkana yaslan ve kabullen. İyi bir kız ol ve sana söyleneni yap. 

Hiç kusura bakma, Thane. Asla! 

Thane yüzüne düşen ıslak saçları geriye doğru itip ellerini yumruk yaptı. Suratı tüm ihtişamıyla ortaya çıkmıştı. Sanki karşısına Natanael dikilmişti; aralarındaki benzerlik inanılmazdı. Ürkütücüydü. Hem hüzünlü hem de harikuladeydi. 

Kollarını vücuduna yapıştırıp, başını yana eğdi ve ona garip bir gülümsemeyle baktı. “Gitmemiz lazım. Hadi, gel benimle.” 

Luciana, gözlerini yakan yaşları bastırarak vücudunu kollarıyla sardı. 
“Hayır, Thane. Seninle gelemem ve üzgünüm, seninle evlenemem. İki ay sonra tahta geçmek zorundayım. Sorumluluklarım var.” 

En önemlisi yanında olmam gereken bir oğlum var. Senin asla varlığını öğrenmemen gereken. Çünkü eğer öğrenirsen ona neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Kafamı karıştırıyorsun ve senin yanında sağduyumu kaybediyorum. 

Daha doğrusu bu adamın gerçekten kim olduğunu bilmiyordu. 

O halde öğren, Luce. Git onunla. Onu tanı. 

Bu asla göze alamayacağı bir riskti. İçinden bir ses eğer o an onunla giderse bir daha asla evine dönemeyeceğini söylüyordu. Thane asla onun dönmesine izin vermezdi. Onun güçlü ve baskın kişiliği onu sımsıkı sarar ve benliğini yok ederdi. Her ne kadar midesi kaldırmasa da Augustus’la evlenirse Natanael’in de kendinin de güvende olacağını kabul etmek zorundaydı. Çünkü onunla birlikte olursa duyguları asla işe karışmayacaktı. 

Thane, derin bakışlarını Luciana’ya dikti. “Eğer o adamla evlenirsen asla tahta çıkamazsın, Luciana. Bunu çok iyi biliyorsun. Belki de gerçek sorumluluklarım aslmda benimle keşfedeceksin.” 
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Luciana sinirle yumruklarını sıktı. “Hayır, asla!” 

Omuzunu kaldırıp bunun tartışmaya bile değmeyecek bir konu olduğunu söyler gibi Luciana’ya baktı. Luciana kendini babasıyla tartışıyormuş gibi hissetmişti. Sanki babası karşısına geçmiş ona hayatını nasıl yaşaması gerektiğini dikte ediyordu. Ve o an Luciana anladı; onunla tartışmanın bir yaran yoktu. Az ilerde piste güvenlik konileri yerleştiren havaalanı görevlisini fark edince ne yapması gerektiğine karar verdi. Thane’in yakışıklı yüzüne son bir kez bakıp her bir çizgiyi ve ifadeyi beynine kazıdıktan sonra başını kararlılıkla yukan dikip, “Seninle o uçağa binmeyeceğim. Elveda, Thane,” dedikten sonra yerinden fırladı ve ayağının kaymaması için dua ederek görevlinin yanına koştu. 

“Affedersiniz?” diye seslendi. “Bakar mısınız?” 

Adam başını kaldırıp ona baktı ve el salladı. 

Tanrıva şükür. Yürümeye devam et, Luce. Durma. 

“Hayır, prenses. Bu hiç iyi bir fikir değil.” 

Sanki demirden bir pençe koluna yapışmıştı. Ne olduğunu anlayamadan kendini Thane’in sıcak, sert ve muhteşem vücuduna yapışmış olarak buldu. 

Korku ve heyecanla yaprak gibi titriyordu. Onu, aklını başından alacak kadar vücuduna bastırmış, bir koluyla belini sımsıkı sararken diğeriyle boynuna ulaşmış ve eliyle ensesini kavramıştı. Aralarındaki cinsel çekimi hissetmemek için ölü olmak gerekirdi. Ve yıllardır adeta kilit altında tuttuğu arzular bir dinamit gibi içinde patlayıvermişti. İnildememek için dudağını ısırdıysa da boğazından kopan mırıltıyı engelleyemedi. Dipsiz kuyular gibi kapkara gözleri Luciana’nın gözlerine kilitlenmişti. Kar taneleri esintiyle beraber etraflarını beyaz bir bulut gibi sarmıştı. Yüzlerine düşen buzdan damlacıklara aldırış etmeksizin birbirlerine bakıyorlardı. Thane’in göz bebekleri büyümüş, nefesi sıklaşmıştı. 

“Jetim diğer tarafta, güzel melek,” diye sessizliği nihayet Thane bozdu. 
Luciana'nm kaçma teşebbüsüne hiç şaşırmamış görünüyordu hatta neredeyse kaçmaya kalktığı için ona sevimli, yaramaz bir çocuk gibi davranacaktı. Luciana midesine sert bir yumruk atma isteğiyle elinin kaşındığım hissetti. 

Güzel melek... Ona daha önce hiç böyle hitap ettiğini hatırlamıyordu. 
Geçen yıllar boyunca baştan çıkarma tekniklerini geliştirmişti besbelli. 
Oysa Luciana ondan başka kimseyle birlikte olmamıştı. Tabii bu onun da aynı şekilde yaşamış olmasını beklemek anlamına gelmezdi. Erkekler seks olmadan yaşayamazdı, öyle değil mi? Özellikle bu adamın yaşayamayacağım tecrübeyle biliyordu. Ona bu kadar yakınken beraber geçirdikleri şehvetli günleri, ateşli geceleri, darmadağın olmuş yatağı ve ikisinin terleriyle ıslanmış çarşaflan hatırlamak hiç zor değildi. Thane adeta karanlık bir gücün etkisi altındaymışçasına Luciana’ya duyduğu isteğin esiri olmuş ona defalarca sahip olmasına rağmen açlığı doymak bitmemişti. Luciana’nın sızlayan bedeni onları durdurmak yerine daha da ateşlenmelerine sebep olmuştu. Birbirlerine karşı o denli aç ve isteklilerdi. Luciana kamının altında bir sıkışma hissetti, bedeni istekle kasılmıştı. Ah, bu kötüydü. Hem de çok kötüydü. 

“Thane, bırak beni,” diye yalvanrken, nefes nefese çıkan sesi yüzünden kendine lanet etti. “Ben ciddiyim. Seninle gelmiyorum ve beni zorla götüremezsin.” 

Kara gözleri parıldamaya başladı ve Luciana heyecandan kalbinin duracağını sandı. Böyle hissedebildiğine inanamıyordu. Kendinden utanmalıydı. 

“İkimiz de çok iyi biliyoruz ki götürebilirim ve götüreceğim. Kendin yürüyecek misin yoksa seni omzuma mı atayım?” Kadife gibi yumuşacık çıkan sesindeki kararlılık barizdi. 

Luciana’nın sertleşmiş memelerini tüm ağırlığıyla hissetmesi hiç yardımcı olmuyordu. Bir kar tanesi Thane’in burnuna konduğunda onu dudaklarıyla almak için inanılmaz bir istek duydu. 

“Thane...” Tanrım, bu benim sesim mi? Bu soluk soluğa ve şehvetle kısılmış yakaran ses onun olabilir miydi? 

“Luciana...” Thane, ismini hecelerin üstüne basa basa, ağır ağır, uyarır gibi söylemişti. “Karşı koyma. Benimle savaşma Luciana. Oraya dönmek istemiyorsun.” 

“Hayır, Thane yanılıyorsun; dönmek istiyorum.” 

“Hayır, meleğim. İstemiyorsun.” 

“Çığlık çığlığa bağırıp, o adamı çağıracağım ve emin ol koşa koşa gelecektir.” 

Dudakları şeytanca bir sırıtışla kıvrılmıştı. “Hiç durma. Çığlıklarını nasıl zapt edeceğimi çok iyi biliyorum.” 

“Buna cesaret edemezsin.” 

“Görmek ister misin?” 

Utanmazca heyecan duyuyordu, kalbi yerinden çıkacaktı. “Hayır, istemem.” demeyi başarmıştı ama kendini ne kadar zorlaşa da sesi kararlı ve güçlü çıkmıyordu. “Kesinlikle istemem. Şimdi, izin ver gideyim.” 

“Bir daha dene, Luciana. Yeterince inandırıcı olabilirsen belki gitmene 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izin veririm.” 

Kolları arasında debelenerek ellerini göğsüne dayayıp onu tüm gücüyle itti. Tam ciğerlerini havayla doldurup bağırmak üzere ağzını açmıştı ki Thane, Luciana’nın ağzını ağzıyla kapatıp tehdidinde ciddi olduğunu gös- 
, terdi. 

Aman Tanrım! Sakın öpüşüne karşılık verme! Sakın! 

Birkaç saniye içinde Luciana’yı görünmez güç alanı içerisine hapsetmiş, sanki etraflarında inanılmaz bir enerji kasırga gibi dönmeye başlamıştı. Onu sımsıkı sarmış bir eliyle ensesinden kavrayıp diğer eliyle beline yapışarak sıkıca vücuduna bastırmıştı. Başını hafifçe yana eğdi ve sanki bedeninin ve ruhunun ona ait olduğunu kanıtlamak istercesine genç kadının dudaklarını gasp etti. 

Dudaklarına ahlaksızca, günahkârca ve insafsızca saldırmıştı. Dilinin ucuyla ağzım aralayıp öpüşünü iyice derinleştirince Luciana’nın işi bitmiş- 
! ti. Bedeni kızgın lav gibi Thane’in kollarında erimeye başladı. Önce geniş omuzlarını kavradı, sonra boynunu, kulaklarının arkasını okşadı. Yukarılara çıkıp narin parmaklarını arsızca saçlarına geçirince Thane’in boğazından uzun ve derin bir hırıltı koptu. 

Yer ayaklarının altından kayıyordu, L.uciana buna emindi. Thane’in onu kucaklayıp yukarı kaldırdığını ve bacaklarını beline sardığını hayal meyal fark etti. O da hemen bacaklarını bileklerinde birleştirerek genç adama iyice yakınlaştı; vücutları tamamıyla birbirine yapışmıştı. Thane kalçalarını avuçlayarak Lueiana’yı çelik gibi sertleşmiş erkekliğine bastırdığında genç kadın cinsel organının istekle kasıldığını ve nabzının bacakları arasında attığını hissetti. Yaprak gibi titriyordu. Onu kucağında tutarak bir yerlere oturdu. Luciana ona daha da yaklaşıp hararetini içine çekmek istiyordu. Thane, dudaklarını genç kadınınkilerden ayırmadan Luciana’nın uzun kabanını parçalamasına çıkartıp, ateş gibi yanan elleriyle çıplak bacaklarını okşarken elbisesinin eteklerini de kasıklarına kadar sıyırdı. 
Luciana bir an için dudaklarını Thane’den ayırıp derin derin nefes alarak ciğerlerini hava ile doldurdu ve sırtını yay gibi gerip boynunu davetkâr bir şekilde ona uzattı. 

“Luciana...” Islak ve yumuşak öpüşleri boynunda geziniyor, Luciana her bir dokunuşu adeta içine çekiyor ve daha fazlasını istiyordu. Yıllardır onun dokunuşlarına hasretti ve kendini bir zevk denizinde yüzüyor gibi hissediyordu. “Thane...” 

Başını indirip dudaklarını aradı. Thane, dudaklarını hafif hafif onun dudaklarına sürterek çıldırtıyor, yabanıl erkeksiliği ve kontrol gücüyle 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delirtiyordu. Şehvet, tutku ve Thane. Ona dokunma ihtiyacıyla tükenmişti. 
Gömleğinin yakasına yapışıp düğmeleri sağa sola savurarak yırttı ve ellerini köprücük kemiklerinin üzerinde gezdirmeye başladı. Thane’in kalbi avucunun altında gümbür gümbür atıyordu. Dudaklarını, dudaklarına dayayıp mırıldandı. “Sıcak, çok sıcaksın.” Thane’in göğsünden derin bir hırıltı koptu ve yüzünü Luciana’nın boynuna gömerek sakallı çenesini boynuna sürttü. Luciana ayan beyan sarsılıyor, edepsizce bedeninin altım Thane’in sertliğine bastırıyordu. Onu içinde hissetmekten başka hiçbir şey düşünemiyordu. Thane’in boğazından derin bir inilti kopunca genç adamın kucağında ileri geri hareket etmeye başladı. Thane elini öne doğru kaydırıp genç kadının en hassas noktasını bulmuş ve tam doğrtrbaskıyı uygulayarak onu orgazmın eşiğine getirmişti. 

“Thane, lütfen...” 

“ Dios , Luciana... Burada olmaz, meleğim. Ama benim için gelmeni istiyorum ve aynı eskiden olduğu gibi gelirken adımı haykırmanı.” 

“Evet, evet...” 

Bir dakika. Burada olmaz mı? Ne? 

Parmakları tam olması gerektiği yerde dairesel hareketlerle dolaşıyordu. Luciana kendini bırakıp o doyulmaz haz boşluğuna düşmemek için insanüstü bir çaba sarf ederek gözlerini kırpıştırdı ve kirpiklerinin arasından etrafına baktı; krem rengi deri koltuklar, küçük pencereler. Luciana arkaya doğru atılıp, kendini Thane’in elinden kurtardı. Çıldırmış gibi çevresine bakıyordu. 

“Neler oluyor? Neredeyiz?” 

Nerede olduklarının farkında olmayan sadece kendisiydi zira biraz evvel ateşli bir şekilde seviştiği adam, göğsü körük gibi inip kalkarak, yüzünde dayamlmaz bir tatmin ve zafer ifadesiyle ona bakıyordu. O an bulutların üzerinden yeryüzüne geri döndü. O küstah suratına okkalı bir tokat patlatmamayı nasıl başarmıştı bilmiyordu. 

“Sen... Seni pislik.” 

Kendini tamamen kurtarıp, gürültüyle yere düştü. Paylaştıkları erotik türbülansın etkilerini hâlâ vücudunda hissediyordu. Thane ona doğru bir hamle yaparak yardım etmek istedi. 

“Sakın bana dokunmaya kalkma!” Öfkeden gözleri yaşlarla dolmuştu. 

Thane, yavaşça arkasına yaslandı, kaşları çatılmıştı. Tekrar karşılaştıklarından beri ilk kez geri çekildiğine göre Luciana’nın surat ifadesi kelimelere dökemediği her şeyi anlatıyor olmalıydı. Yerden kalkıp ayakları üzerinde dimdik durmayı bir şekilde başarmıştı. Siyah elbisesini aşağı doğru 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iterek kendine mümkün olduğunca çeki düzen verdi. Onun karşısında bu kadar korunmasız ve kırılgan olmaktan nefret ediyordu. O an kendisinden iğreniyordu. Thane’in yüzündeki endişeli ifade dahi kendini iyi hissetmesine yardımcı olmadı. Bunların bedelini ne pahasına olursa olsun ona ödetmeliydi. 

“Luciana...” 

“Hayır. Konuşma benimle.” 

Başını dimdik tutarak en uzaktaki koltuğa doğru gitti. Şimdi ne yapacaktı? Aklına bir şey gelmiş gibi aniden ona döndü. “Çantam,” dedi. Sesindeki telaşı gizleyemiyordu. “Çantam nerede?” 

Thane uçağın penceresinden dalgın dalgın dışarıyı seyrediyordu. 
“Otur, Luciana. Kalkmak üzereyiz.” 

“Hayır, lanet olası, oturmayacağım!” 

Bakışlarını kaçırmaya devam ederek son derece rahat bir şekilde kabanım çıkarttı. “Arabada mı bıraktın?” 

Aman Tanrım! 

Uçak pistten havalanınca midesinin ağzına geldiğini hissetti. Düşmemek için koltuğa yapışmak zorunda kalmıştı. “Derhal geri dön. Hemen bu uçağı indir, Thane. Hemen. Çantamı almam lazım. Telefonum. Telefonuma ihtiyacım var.” Telefonu olmayınca Natanael’i nasıl arayacaktı? Onunla nasıl mesajlaşacaktı? Thane başını bile çevirmemişti ve hâlâ ona bakmıyordu. Sadece bir an için gözlerini yumup derin bir nefes aldı. “Gittiğimiz yerde telefonun zaten çalışmayacak. O yüzden vazgeç ve yerine otur.” 

Luciana dişlerini gıcırdatıp Thane tekrar uzak ve insafsız haline büründüğü için şükretti. Çünkü onun önünde kontrolünü kaybetmek istemiyordu ve bu hali gözlerini yakan yaşların kurumasına sebep oluyordu. “Şu an senden nefret ediyorum,” diye tısladı. Ama aslında kendinden daha çok nefret ediyordu. Tek bir öpücükle kendinden geçmiş, mantığını, aklını ve gururunu bir kenara bırakmıştı. Istırap içinde deri koltuğa yığıldı. Telefonsuz kalmıştı. Natanael’le haberleşemeyecekti. Kaçma şansı kalmamıştı ve direk düşman topraklarına götürülüyordu. 

Bu çıkmazın içinden onu ancak bir mucize kurtarabilirdi. 
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~ BEŞİNCİ BÖLÜM ~ 

KENDİNİ kana susamış hain bir kurt gibi hissediyordu. Bir yandan amansız bir öz eleştiri, diğer yandan eşi benzeri olmayan bir cinsel açlık jilet gibi keskin tırnaklarını sanki kalbine saplamış içini parçalıyordu. Şehvet hapsedilmiş enerjiyle vücudunu sarsıyordu ve tek yapmak istediği yanına gidip onu oturduğu yerden kaldırmak ve tekrar kucağına çekmekti. 
Buna rağmen gözlerindeki hüznü silebilmek için onu kollarıyla sarıp, sadece göğsüne bastırmaya razıydı. Dios, o iri ve masum gözler yaşlarla ıslanınca göğsünden kurşun yemiş gibi olmuştu. Luciana’nın bakışlarındaki acı onu çocukluğuna götürmüş, annesinin ıstırap dolu yüzünü ve o ıstırap ifadesini sikmemenin ona yaşattığı çaresizliği hatırlatmıştı. 

Çenesini ovuşturarak düşünürken, cılız kollarıyla annesine sarılmanın, minik elleriyle onun ellerini tutmanın nadiren de olsa işe yaradığı zamanları anımsadı ve insiyaki olarak Luciana’ya doğru uzandı. Ama Luciana onun dokunuşlarını istemiyordu. Oysa Thane, Luciana’nm dokunuşunun onun için ne kadar kıymetli olduğunu anlamıştı. Dokunmak onun için çok önemliydi. Yedi yaşından beri kendine yasakladığı, hayatından bütünüyle çıkardığı bir şeydi. Ta ki Luciana’ya rastlayana kadar. 

Ondan nefret ettiğini söylemişti ve bunu onun ağzından duymak işkenceden farksızdı. Gözlerindeki yaşların nedeni olduğunu bilmek kendini bir barbar, babası gibi kalpsiz ve acımasız bir zorba gibi hissetmesine sebep oluyordu. Her ne kadar planlarını gerçekleştirmeye kararlı da olsa Luciana’nm hali taktiklerinin pek de adil olmadığını gösteriyordu. Önüne 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çıkan fırsatı değerlendirip onu kaçırmakla hata mı etmişti? Kesinlikle hayır. İstemediği bir adamla evlenmesine müsaade edemezdi. Ama aralarındaki cinsel çekimi kullanmak ve Luciana kollarında bir bomba gibi hazla patlamak üzereyken onu uçağa sürüklemek pek de haysiyetli bir davranış sayılmazdı. 

Çılgın ve zincirlerinden boşanmış tutkusunu düşününce koltuğunda sabırsızca kıpırdandı. Bedeni çok uzun bir kış uykusundan uyanmış, hayvansal bir ihtirasa tutsak olmuş gibiydi. Aniden yıllardır aklına bile getirmediği bir gerçekle yüz yüze geldi. Uzun zamandır ilk defa hissetmeye başlamıştı. Kendini şefkat ve sevgiye susamış, bir kadının temasına hasret hissediyordu. Ve bundan hiç hoşlanmamıştı. Onun üzerinde böyle güçlü bir etkiye sahip olmasını istemiyordu. On iki yaşında eline ilk silah aldığında bile kendini bu kadar aciz hissetmemişti. Ofisine gitmek üzere oturduğu yerden fırladı. Ama Luciana'nın yanından geçerken koltuğun üzerinde dizlerini göğsüne çekmiş, tortop olmuş halini görünce olduğu yerde kaldı. 
İpeksi bacaklarında başparmaklarının, zarif boynundaysa sakallı çenesinin izleri görünüyordu. Savaştan çıkmış gibiydi. Dios , yoksa canını mı yakmıştı? Vicdan azabıyla gözlerini sımsıkı kapattı ve bir süre soluk alıp verdi. 
Belki de onu hak etmiyordu. O hiçbir zaman iyi bir insan olmayacaktı. 
Daha küçücük bir çocukken ruhunda tamiri imkânsız yaralar açılmıştı. O karanlığın ta kendisiydi, Luciana ise güneşin altın ışıkları. Güzel ve çirkin, melek ve şeytan, iyi ve kötü... 

Çaresizlik yüzüne garip ama büyüleyici bir kırılganlık vermişti. Ayan beyan titremeye başlayıp pürüzsüz teni ürperince, Thane midesinin kasıldığını hissetti. Belli ki korkuyordu. Saldırıya uğramış ve perişan görünüyordu. Ve tamamen savunmasızdı. Baş üstü dolaplardan birini açıp içinden birkaç tane battaniye çıkardı ve Luciana’nın yanına diz çöktü. 

“Benden uzak dur, Thane.” 

“Luciana, Seni bu kadar üzdüğüm için özür dilerim.” 

“Beni üzdüğün için mi?” Bal rengi gözlerinden adeta alevler çıkıyordu. 
“Ah, lütfen beni rahat bırak. Seninle konuşmuyorum.” 

“Şu an konuşuyorsun.” Onu neşelendirmeye çalışıyordu. 

“Çünkü beni mecbur bırakıyorsun. Tam bir kontrol manyağısın. Bay Güçlü ve Azametli olmaktan zevk mi alıyorsun? Başkalarının yerine karar vererek kendini tatmin mi ediyorsun?” 

“Hayır, amacım senin büyük bir hata yapmanı engellemek, babanın boyunduruğundan çıkmam sağlamak. Ona hiçbir borcun yok, güzel melek. 
Zamanı gelince sana ne büyük bir iyilik yaptığımı anlayacak ve bana teşekkür edeceksin ve ben ‘sana söylemiştim’ bile demeyeceğim.” 

Luciana, Thane’in varlığına dahi tahammül edemiyormuş gibi inleyerek gözlerini yumdu ve başım birkaç kere koltuğun yastığına vurdu “Gerçekten inanılmazsın.” 

Thane yavaşça kaşmir battaniyeleri Luciana’nın üstüne örtüp her yerini kapatacak şekilde kenarlarını sıkıştırdı. 

“Bu ne şimdi? Zeytin dalı mı?” 

“Hayır, battaniye,” diye mırıldanarak ayakkabılarını çıkarırken kendini tutamayıp başparmağıyla zarif bilek kemiğini okşadı. Luciana bileği yanmışçasına ayağını hızla çekip battaniyenin altına soktu. Thane, iç geçirerek doğrulup sıkıntıyla parmaklarını saçlarının arasından-geçirdi. Tüm isteği onu biraz olsun rahatlatmaktı. Onun rahatlığını neden bu kadar önemsediğini anlayamıyordu. Kafası karışıyordu. 

“Seni bir süre yalnız bırakayım,” diyerek ofisine doğru adım attı. 

“Bunu nasıl yapıyorsun, Thane? Aynı anda hem seni deliler gibi arzulamamı, hem de senden nefret etmemi nasıl başarıyorsun? Söz konusu sen olunca tüm sağduyumu, muhakeme yeteneğimi yitiriyorum. Hem de tamamıyla!” 

Gözünden bir damla yaş yanağından aşağı süzülünce Thane’in acımasız kalbi adeta paramparça olmuştu. 

“Şu halime bak; berbat durumdayım.” 

Sesindeki ıstırap içine işlemişti. Orada hiçbir şey yapmadan duramayacaktı. Memleketinde zaten yeterince eli kolu bağlı beklemek zorundaydı. 

Her şeyin cam cehenneme! 

Aniden öne doğru eğilip onu kucakladı ve sımsıkı sarılarak koltuğa geri oturdu. 

“Bana... Bana dokunmanı söylemiştim,” diye hıçkırdı. Bir yandan kurtulmak için çırpınıyor, bir yandan da gözyaşlarına engel olmaya çalışıyordu. “Tanrı aşkına, senden istediğim tek bir şeyi bile yapmayacak mısın?” 

Thane, genç kadının yanağını avuçlayarak başım omzuna bastırdı. 
“Öyle görünüyor; ama niyetim bu değil. Ben sadece... İzin ver sana sarılayım. Seni biraz ısıtayım, lütfen. Sadece birkaç dakika, baksana nasıl titriyorsun.” Battaniyeyi sıkıca vücuduna sardı. “Bak, gördün mü? Minik bir bebek gibi görünüyorsun. Böyle daha iyi, si?" 

Eğer bakışlar öldürebilseydi Thane ölmüş olurdu. 

“Şu ıslak elbiseni çıkarırsan daha iyi olur.” 

Thane elbisenin sırılsıklam olduğunu biliyordu. Aynı zamanda bencilce o elbiseyi çıkarmasını istediğini, giysilerinden kurtulursa ona kendini 




Aşk Meleği 47 


çok daha zevkli yöntemlerle affettirebileceğini de biliyordu. 

Luciana çenesini kaldırıp burnundan soluyarak cevapladı. “Şaka mı bu? Şimdi de beni soymaya mı çalışıyorsun? Çok beklersin, Romeo. 
Juliet’in kamı bu tür yemlere tok.” 

Thane yüzünü buruşturdu. “Onlar birbirine düşman değil miydi?” 

“Evet. Sana tanıdık gelmiyor mu? Ayrıca sonları da kötü oldu. Juliet kendini öldürdü. Bu sana bir şeyler anlatmalı.” 

Thane’in vücudu aniden kasıldı. Aklına gelen anıları hemen zihninden uzaklaştırmalıydı. Hayır, Luciana’mn sonu asla aynı olmayacaktı. Luciana annesinden farklıydı. Thane ve o ortak bir geçmişe sahiplerdi. Bir zamanlar onu mutlu edebilmişti ve yine edebilirdi. O artık yetişkin bir erkekti; çok daha güçlü ve kudretliydi. Bu kez her şey farklı olabilirdi. 

Luciana “Thane?” diye zorla konuştu. “Nefes alamıyorum. Beni eziyorsun. Beni boğmaya mı karar verdin? Önce beni kaçırdın, şimdi de öldüresiye sıkıyorsun. Benden hoşlandığından bile emin değilim. Niye benimle evlenmek istediğini anlamam mümkün değil.” 

“Ah, özür dilerim, meleğim.” 

Kollarını biraz gevşetip yüzünü Luciana’nın saçlarına gömdü. Elinde fırsat varken ona mümkün olduğunca yakın olmak istiyordu. “Tabii ki senden hoşlanıyorum. Önüme gelen her kadım öpen biri değilim. Seni öperken canını acıttım mı? Çok mu serttim?” Thane genç kadının yüzüne düşen saçları şefkatle geriye itti. Luciana’nın uzun kirpikleri titremeye başlamış gözlerini kocaman açarak gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Tüm gücüyle Thane’e direniyordu. Ve onun bu hali Thane’in onu daha da fazla arzulamasına sebep oluyordu. 

“Evet, canımı acıttın. Bedenen değil, ruhumu acıttın. Zayıflığımdan faydalanmanı asla unutmayacağım.” 

“İtiraf etmeliyim ki işin o kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim. 
Beni öyle ihtirasla öpmeni teklifime evet demen olarak kabul edebilir miyim?” 

“Elbette, hayır.” 

“Peki, kucağımda sana sahip olmam için kıvranmanı?” 

Luciana’mn ağzı açık kalmıştı. “Tanrım, Thane sen gerçekten kötüsün.” Battaniyeyi çekiştirerek kıpırdamaya çalıştı ve göğsüne ellerini dayayıp onu itti. “Bırak beni. Git ve vicdan azabından başka biriyle kurtul. 
Sana yardım edecek değilim. Yaşadığın her şeyi hak ediyorsun.” 

“Vicdan azabı duyduğumu da nereden çıkardın?” 

Duyuyordu; hem de fena halde. Onu cezbedip aklını çelmek istemiş 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olabilirdi; ama onu böylesine üzmek? Hayır, asla. İstediği son şey buydu. 
Kaçırdığı bir şeyler olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ona zorla dayatılan berbat bir evlilikten kurtuluyor olması kutlanılacak bir şeydi, yas tutulacak değil. 

“Yüzünde çok net görebiliyorum. Ve duymalısın da. Sana bu uçağa binmek istemediğimi söyledim; ama sen beni dinledin mi? Tabii ki hayır. 
Sonra sana geri dönüp çantam ve telefonumu alman için yalvardım...” 
daha fazla devam edemedi. Derince iç geçirip başını tekrar Thane’in omzuna bıraktı. “Senden nefret ediyorum.” 

“Biliyorum, söylemiştin. Ama daha önce de dediğim gibi telefonun Galancia’da özellikle de şatoda çalışmaz zaten.” Doğruyu söylüyordu. 
Şatonun utanç verici bolluğu ve zenginliği son teknoloji sistemlerle kilit ve koruma altındaydı. Ve o anda Thane’in aklına daha önce hiç hesaba katmadığı bir problem geldi. Sadece şatodan değil içinde yaşayan amcasından da nefret ediyordu. Amcasını kesinlikle Luciana’dan uzak tutmalıydı. Çünkü amcası Luciana’nın kim olduğunu anlar anlamaz Thane’in planlarını öngörüp pençelerini ona geçirirdi. Ama şimdi buna kafa yormanın sırası değildi. Önce Luciana’yı evliliğe ikna etmeliydi. Ve bunun için dc zamana ihtiyacı vardı; sürçkli arkasını kollamak yerine onunla geçireceği, sadece ikisine ait kaliteli zamana. 

“Telefonum orada kesinlikle çalışmaz mı? Gerçek mi, yalan mı?” 

“Gerçek. Yemin ederim. Neden telefonun bu kadar önemli?” 

“Sence neden? Ailem sabaha kadar meraktan çılgına dönecektir, bunu düşünmemen resmen kalpsizlik.” 

Kalpsizdi. Tamamıyla kalpsiz ve acımasızdı. Ama yanağından süzülen o bir damla gözyaşı Thane’i iyi biri olmaya zorluyordu. Luciana’ya karşı acımasız olmak istemiyordu. Ve bu boynuna kendi elleriyle ilmiği geçirmekten farksızdı. Luciana’ya kendini açarak eline yine onu mahvetme gücünü vermiş olacaktı ve bunu bir kere daha kaldıramazdı. Bu onun sonu olurdu. O yüzden aklını başına almalı ve hedefine odaklanmalıydı; tahtı ele geçirmeye. Oysa onun tersine Luciana'nın kocaman ve yumuşacık bir yüreği vardı ve ailesi için kaygılanarak üzülmesini istemiyordu. Dolayısıyla telefon problemini çözecekti. Dikkatinin ve ilgisinin dağılmasına izin veremezdi. 

“Seni istemediğin bir evliliğe zorlayan ailenden mi bahsediyoruz?” 

“Her şeyden önce senin yaptığın da onlarınkinden pek farklı sayılmaz.” 

Haklı sayılırdı. Ona Augustus’un veremediği neyi verebilirdi ki? Onu evliliğe zorlayan Henri’den tiksinirken kendi de aynı şeyi yapmıyor muydu?. Peki, teklifini istekle kabul etmesini nasıl sağlayacaktı? 

“Haklı olabilirsin. Ama o herif ben yaşadığım müddetçe senin yatağına girmeyecek.” 

“Nesin sen? Mağara adamı mı?” 

Thane umursamazca omuzlarını silkti. Ona istediği ismi takabilirdi; bu sonucu değiştirmeyecekti. 

“İkincisi, ben zaten babamdan bahsetmiyorum. Kız kardeşim Claudia’yı kastetmiştim. Perişan olacak zavallı.” Bir anda gözlerine şeytansı bir parıltı geldi. “Claudia’dan söz açılmışken... Kocasıyla çıkmaz bir sokakta karşılaşmamak için dua et. Hele bana yaptıklarını duyduktan sonra seni doğduğuna pişman edecektir.” 

Thane yüzünde gevşek bir gülümsemeyle başını geriye doğru itti. 
“Lucas Garcia mı? Bir zamanlar Arunthia’nın milli güvenlik komutam olan?” 

“Ta kendisi.” 

“Ve benim ondan korktuğumu mu sanıyorsun?” 

“Hayır, zira şeytanın kendisi bile seni korkutamaz. Ama bir gün can düşmanınla burun buruna geleceksin ve o gün orada olmaktan büyük bir mutluluk duyacağım” 

“Eğer istediğimi gerçekleştirebilirsem olacaksın zaten.” 

“Korkarım bu seferlik yenilgiyi kabul etmen gerekecek. Seninle kalmayacağım. Eve dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsin. İstediğin her şeye sahip olamazsın, Thane.” 

“Ah, Luciana. Eğer ortada bir savaş varsa galip daima ben olurum, özellikle ganimetlere sahip olmayı fena halde istiyorsam. Ve seni istiyorum; hem de fena halde. Bu yüzden de sana sahip olmak için ne gerekiyorsa yapacağım.” 

Luciana’nın dudakları her ne kadar alayla kıvrıldıysa da yanakları zevkle pembeleşmişti. 

“Ne gerekiyorsa, öyle mi? Bildiğim kadarıyla henüz kişilik nakli yapılmıyor dünyada. İnan bana, Thane, evlilik kararı alabilmem için onur kırıcı bir şekilde kaçırılmaktan çok fazlasına ihtiyacım var.” 

“Tamam. Bugün pek şerefli bir erkek gibi davranmadığımı kabul ediyorum.” 

“Şükür!” 

"Böylesine üzüleceğini gerçekten düşünmemiştim. Ama aynı zamanda seni prangalar ve fırsatçı Augustus’tan başka hiçbir şeyin beklemediği bir yere geri dönmeyi neden bu kadar istediğini anlamakta da güçlük çekiyorum.” 

Luciana, kucağında rahatsız bir şekilde kıpırdanıp alt dudağını dişlemeye başladı. Thane, genç kadının yüzünde beliren suçluluk duygusunu irdelemeye çalışırken, gittikçe sertleşen erkekliğinin üzerinde hareket eden, Luciana’nın kıvrımlı ve diri kalçası aklını başından almış, inlememek için çenesini sımsıkı kapatmak zorunda kalmıştı. Konuşabilmek için kayda değer bir çaba sarf etmesi gerekti. "Her şeye rağmen daha centilmence bir yöntem izleseydim elbette daha iyi olurdu ama zamanı geri döndüremem; olan oldu.” 

Luciana gözleri umutla parıldadı. “Beni eve götürebilirsin.” 

insanlığın kurtuluşu buna bağlı olsa dahi hayır. 

“Peki, sana bir anlaşma teklif edersem?” 

“Nasıl bir anlaşma?” 

"Bana iki gün mühlet ver... Ne demiştin? Seninle flört etmek, sana kur yapmak için. Eğer iki gün sonra hâlâ eve dönmek istiyor olursan seni kendi ellerimle geri götüreceğim. Seni babanın sarayına kadar götürüp bırakacak ve bir daha asla karşına çıkmayacağım.” 

Luciana’nın vücudundaki gevşemeyi hissetmemek mümkün değildi. 
Onun rahatlaması Thane’in beynini kemiren şüphelerin de dağılıp gitmesi¬ ne sebep olmuştu. 

“Söz mü?” 

Bal rengi gözleri parıldamaya başlamış, yüzü umutla aydınlanmıştı. 
Bakışları Thane’irı tel gibi gerilmiş sinirlerine tılsımlı bir ilaç gibi gelmiş, yüreğini bir mengene gibi sıkan kasvet hissi dağılıp gitmişti. Parmağını Luciana’nın zarif burnundan, sert öpüşleriyle çürümüş dolgun dudaklarına doğru kaydırdı. Sanki aralarında farklı bir çekim ikisini de etkisi altına almış, tatmin olmamış tutkular su yüzüne çıkmıştı. Onu her ne kadar zorla uçağına bindirmiş olsa da üzerinde dizlerinin bağını çözecek kadar güçlü bir etkisi olduğunu görebiliyordu ve bu etki onun tek umuduydu. Ona durmasını ve Luciana’ya sabırla yaklaşmasını söyleyen iç sesine kulaklarını tıkayarak dudaklarını genç kadının boynuna götürdü ve kulak memesini dişledi. Ona duyduğu kavurucu istekle boğuk boğuk fısıldadı. 

“Söz. Hayatım üstüne söz.” 


i 
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-ALTINCI BÖLÜM- 

LuCIANA harikulade bir rüya görüyordu İnanılmaz derecede güçlü bir çift kol sıcaklığıyla onu ısıtıyor, sahile vuran dalgaların ritmik sesi yorgun ruhunu yıllardır hissetmediği bir huzura kavuşturuyordu. Uyanmak istemiyordu. Kuşların telaşlı şakımaları ona artık uyanma vaktinin geldiğini söyler gibiydi. Parlak gün ışığı göz kapaklarını açılmaya davet ederken saten çarşaflarla kaplı yumuşacık yatak onu tekrar uykuya çağırıyordu. 
İsteksizce kıpırdanıp göz kapaklarını güçlükle kaldırdı. Gözlerini birkaç kez kırpıştırdıktan sonra keyifle gerinip etrafına baktı ve şimşek gibi fırlayıp yastıklara dayandı. 

“Neler oluyor?” 

Kalbi gümbür gümbür atarak odayı incelemeye başladı. 

Satenlerle kaplı devasa bir yatağın üzerindeydi. İnanılmaz büyüklükte¬ ki oda krem ve beyaz döşenmişti. Önünde ve arkasındaki duvarlar dışında odanın iki yanı boydan boya camdı ve sağ tarafında pırıl pırıl gökyüzü Akdeniz’in kristal gibi parıldayan mavi sularını çevreliyordu. Pencerenin ötesinde altın rengi kumlarla kaplı sahile kadar uzanan ahşap teras güneş ışıklarıyla yıkanıyordu. Sol tarafında ise kayalık bir tepeden tüm azametiyle dökülen bembeyaz bir şelale biraz ötede köpürerek birikiyor ve sonra odanın altında kayboluyordu. 

Vay canına! Cennet hu olmalı... 

Yatağın kenarını tutarak bacaklarını aşağıya sarkıttı ve yüzüne düşen saçlarının arasından yere baktı. Aman Tanrım! Yer tamamıyla camdı. 
Ayaklarının altında telaşla oradan oraya yüzen minik balıkları görebiliyordu. Etrafını saran baş döndürücü güzellik onu sersemletmişti. Sıra dışı mimari ve doğanın haşmeti onu her zaman etkilerdi. İşin ilginç yanı bu yönünü bir tek Thane’le paylaşmış olmasıydı. Sahi, Thane neredeydi? 
Yatakta dimdik oturup düşünmeye başladı. Adını bile anmak kalbini ağzına getiriyordu. Hayır, buna izin veremezdi. Ondan nefret ediyordu. Kesinlikle nefret ediyordu. Uçaktan indiklerinden beri sanki soluverecek nadide bir çiçekmiş gibi üstüne düşen, kâbus gibi bir günün ardından vücudunu taşımayı reddedip durmadan titreyen bacaklarını bahane ederek onu ısrarla kucağında taşıyan Thane. Minicik bir bebekmiş gibi onu yatağa yatırıp üzerini örten Thane. Evet, ondan kesinlikle nefret ediyordu. Çünkü yattıktan sonrasını hatırlamıyordu. Savunma kalkanları tarçjpmen düşmüştü ve muhtemelen ‘Bay Şeytanın ta kendisi’ yarı baygın halinden faydalanmıştı. 

Eklemleri bembeyaz olana kadar yumruklarım sıktı. 

Teklifini kabul etmiş olabilirdi. Ama Thane onu nelerin beklediğini bilmiyordu. Kâbus gibi bir gelin olacaktı; ona hayatı zehir edecekti. Eğer eve ve Natanacl’e dönmeye odaklanırsa onu aklından sonsuza dek çıkarmayı başarabilirdi. Bedeli ne olursa olsun oğluna kavuşacaktı. Hem içinde oldukları durumun büyük bir avantajı vardı. Kalpsiz Prensin kötülüklerine ve insafsızlığına bil fiil tanık olacaktı. Belki böylelikle yıllardır içini kemiren suçluluk duygusundan da kurtulur, ona bir oğlu olduğunu söylemediği için duyduğu vicdan azabı biterdi. Ama ne yaparsa yapsın iki günlük deneme süresi bitince onu Arunthia’ya götüreceğine ihtimal vermiyordu. 
Teklifini yine de kabul etmişti çünkü aksi takdirde tek seçenek savaş olurdu. Babasını Galancia’ya hücum etmekten hiç kimse vaz geçiremezdi. Ve savaş Luciana’nın isteyebileceği son şeydi. 

Odada Mozart’ın tanıdık bir melodisi yankılanmaya başlayınca çılgın gibi yataktan fırladı. Bu onun telefonunun çalma sesiydi. Çıplak ayaklarıyla serin cam zeminde koşturarak görüş alanına giren tüm yüzeylere baktı. 
Nihayet çantasını ve bavulunu görünce neredeyse mutluluktan uçacaktı. 
Anlamıyordu; ona telefonunun şatoda çalışmayacağını söylememiş miydi? 
Belki de o korkunç yere gitmekten vaz geçmiş onu başka bir yere getirmişti. Telaşla çantasını açıp telefonunu aramaya koyuldu. 

“Lütfen kapanma, lütfen.” 

Titreyen parmaklarıyla cevapla düğmesine basıp telefonu kulağına götürdü. 

“Alo?” 

“Luciana?” Claudia’nın sesi kulaklarına tatlı bir melodi gibi gelmişti. 
“Tanrıya şükür. Neredesin?” 
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“Ben...” Thane’in konuşmaya tanık olmasını istemiyordu. “Bir dakika bekle.” Koşturarak odanın her tarafına, dolapların içine kadar baktı. Kalbi göğüs kafesinden fırlayacaktı. 

Ah, İşte orada! Şeytan! Sahilde kısa boylu tıknaz bir adamla konuşurken son derece rahat ve huzurlu bir edayla denize bir şeyler fırlatıyordu. 

Luciana tuttuğu nefesini nihayet bırakıp telefonu kulağına götürdü. 
“Tamam, artık konuşabilirim. Nate iyi mi?” diye fısıldadı. Pencereden çekilip Thane’in görüş alanından uzaklaştı. 

“Elbette iyi. Lucas ve Isabelle’le dışarı çıktı. Tanrı aşkına Luciana, sen neredesin?” 

“Ben... Ben Galancia’dayım.” 

“Ne? Galancia mı?” Claudia’nın tiz çığlık gibi çıkan sesi odada yankılanmıştı. “Aman Yarabbi! Ben de Augustus’un kafayı bulup saçmaladığını sanmıştım.” 

“Augustus’u sarhoş eden tek şey kadınlar.” 

“Ciddi misin? Yanında sen varken bile mi?” 

“Kesinlikle.” 

“O adamla evlenemezsin, Luce.” 

Harika, kardeşi de aynı Thane gibi konuşuyordu. Onu ‘fena halde arzulayan ' Thane gibi. Luciana, elini kalbinin üzerine koyup bastırdı. O üç kelimeye inanmak istediği için ne kadar da saftı. Thane’in karşı konulmaz cazibesi beyninin haırhücresini imha etmediği için şükretmeliydi, en azından hâlâ yaşadıklarım sorgulamayı başarabiliyordu. Thane’in ondan bir şey istediği kesindi; hayatındaki diğer bütün insanlar gibi. Ama ne olduğunu henüz anlayamıyordu. “Augustus, babama söyledi mi?” 

“Hayır, henüz değil. Lucas, biz seninle konuşana kadar çenesini kapamaya onu ikna etti. Açıkçası ben Augustus’tan kaçtığını düşünmüştüm ve telaşa kapılmadan aramanı bekledim. Luce, o adamla kaçtığına inanamıyorum. Delirdin mi sen?” 

“Başka seçeneğim yoktu.” 

“Başka seçeneğim yoktu da ne demek? Seni kaçırdı mı yoksa? Luce?” 

“Ah." 

“Ne oldu Luce? Beni duyuyor musun?” 

“Evet, evet. Duyuyorum.” 

“O Galancia’lı zorba seni kaçırdı mı? Kaçırdı, değil mi? Lanet olası. 
Derhal Lucas’ı oraya yolluyorum. Seni bulana kadar taş üstünde taş bırakmayacaktır o berbat yerde.” 

“Hayır.” Ne yapıyordu? Gerçekten aklını yitirmiş olmalıydı. “Hayır, 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Claudia, beni kaçırmadı. Ben kendi isteğimle geldim.” 

“Emin misin?” 

“Evet. Sadece birkaç gün onunla kalmamı istedi; konuşmak için. Evet, konuşmak için. Sonra beni eve getirecek.” 

“Ya, tabii.” 

“Gerçekten.” 

Claudia’nm sesi yumuşadı. “Luciana, tatlım, ne yaptığının farkında mısın?” 

Luciana elini yüzüne götürüp titreyen parmaklarını dudaklarına bastırdı. “Bilmiyorum. Ama artık buradayım ve bazı şeyleri gözlerimle görmem lazım. Buna ihtiyacım var... ” Ona olan sevgimin bittiğini kanıtlamaya, doğru kararı vermiş olduğuma inanmaya ihtiyacım var. 

“Tamam, seni anlıyorum. Gözlerine o ıssız, kimsesiz ifadeyi veren hisler. .. Onlar aslında hiç geçmedi, değil mi?” 

“Hayır,” diye fısıldadı. “Korkunç bir şey, Claudia, çünkü onun benim için uygun olmadığını biliyorum. O tehlikeli biri. Ve ben onunlayken kendim değilim, tamamıyla pervasız, kontrolden çıkmış biri haline geliyorum. 
Ahlaksız, uygunsuz şeyler yapmak istiyorum. Bunu yapamam, böyle olamam; korumam gereken bir oğlum...” 

“Luce. Şu an aynı babam gibi konuştuğunun farkında mısın? Babamızın iyi becerdiği bir iş varsa o da bizim beynimizi yıkamak. Onu dinlemeyi bırak. Birini arzulamak ahlaksızlık değildir. Kim bilir, belki de...” Claudia derince iç geçirip devam etti. "Belki de bu iki güne gerçekten ihtiyacın vardır. Sadece iki gün, Luce. Ancak o kadar babamı idare edebilirim. Sağlık durumunu düşününce belki de en iyisi Lucas’ı yollamak.” 

Luciana göz ucuyla pencereden baktı. Thane hâlâ sahildeydi. "Nate neler yapıyor?” Onu o kadar çok özlemişti ki gözlerinin dolmasına engel olamadı. 

“Isabelle’le oynuyor, resim çiziyor, Noel için hediye listesi hazırlıyor. 
Bildiğin şeyler. Çok mutlu çok sağlıklı, sakın merak etme. Zaten daha birkaç gün gelmeyecektin. Küçük takviminde günleri tek tek çiziyor ve henüz dönüş zamanın olmadığının farkında.” 

“Ona çok güzel bir hediye aldım. Lütfen, ona daha sonra mesaj atacağımı ve onu çok sevdiğimi söyler misin, Claudia?” 

“Tabii söylerim. Sevdiğini biliyor. Merak etme, Luce, o kesinlikle sevgiden yoksun bir çocuk değil.” 

Ama baba sevgisinden yoksun. Bir gün bunu kabullenebilecek miydi? 
Hayır. Çünkü oğluna onun veremeyeceği tek şeyin bu olduğunu çok iyi 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biliyordu. Boğazı düğümlendi. 

“Fırsat bulduğun her an beni ara, olur mu?” 

“Söz, sık sık aramaya çalışırım.” 

“Dikkatli ol, Luce.” 

Telefonu yatağa atıp, düşüncelere daldı. Terastan gelen ayak seslerini duyar duymaz hain kalbi deli gibi atmaya başlamış, vücudu heyecanla ürpermişti. Birkaç saniye sonra okyanus esintisiyle beraber Thane’in baş döndürücü ve büyüleyici kokusu burun deliklerini doldurdu. 

“Buenos dias" Derin ve boğuk sesi benliğini ateşli ve şehvetli bir kucaklama gibi sarmış, tüm bedeni istekle kasılmaya başlamıştı. Sanki odaya girer girmez içerideki tüm oksijeni tüketmiş, Luciana onunla göz göze gelebilecek cesareti toplayabilmek için birkaç kez derin derin soluklanmak zorunda kalmıştı. Başı dönüyordu. “Günaydın.” 

Thane’in yüzünü aydınlatan içten gülümseme zaten çılgın gibi atmakta olan kalbini daha da hızlandırmıştı. Siyah safir rengi gözlerindeki memnuniyet sanki Luciana’yı orada, kendi evinde görmenin başına gelmiş en güzel şey olduğunu söyler gibiydi. Vc tek yapması gereken ona böyle bakmaktı. O bakışla Luciana’mn midesindeki ateş kanatlı kelebeklerin hepsi çırpınmaya başlar, aklı bu yangının verdiği esrik duyguyla başından gider, sadece koşulsuz teslimiyete çalışırdı. Hep ‘insanın gerçek düşmanı içindedir’ demezler iniydi? Doğruydu... Bedeni onu hep haince tuzağa düşürüyordu. 

Kaslı bacaklarını saran siyah pantolonu ve yakası açık, dar kesim beyaz gömleğiyle insanı günaha sevk edecek kadar yakışıklı ve seksi görünüyordu. Yeni tıraş olmuş ve çenesindeki, Luciana’nın her daim aklını başından alan gamzesi ortaya çıkmıştı. İçinden inleyerek kollarını ağırlaşıp hassaslaşmış memeleri üzerinde kavuşturdu. Sinsi yılan. Her şeyin besbelli farkındaydı. Onda bıraktığı etkiyi çok iyi bildiğini söylemek istercesine tek kaşını kaldırmış ona bakıyordu. 

“Kollarımda seninle uyanmak muhteşemdi, Luciana” 

“Öyle mi? Bunun için de izin almadığına eminim.” 

“Kesinlikle yanılıyorsun. Hatta misafir odasına gitmek için çok uğraştım ama sen gitmeme izin vermedin.” 

“Vermedim mi?” 

Yüzünde bariz bir zafer ifadesiyle başını salladı. “Ve bu sabah kalkmaya yeltendiğimde de çok kızdın.” 

Yanaklarına ateş basmıştı. “Belli ki seni başka biriyle karıştırmışım.” 
Dediği şey muhtemelen Thane’in içindeki mağara adamım alarma geçirecckti. Ama Thane, ona hir adım yaklaşmakla yetindi. Sonra bir adım daha. 
Luciana kendini savunmasız, onun ağına düşmüş, kıstırılmış ve kuşatılmış hissedene kadar yaklaştı. 

“Hayır. O seksi dudaklarından dökülen tek isim benimkiydi.” 

Sesi buyurgandı ve şehvetli bakışları tüm vücudunda dolaşıyordu. 
Gözleri alev alevdi. Ve Luciana o anda üzerinde sadece dantel siyah iç çamaşırları olduğunu fark etti. 

“Aman Tanrım...” 

Telaşla yatağın üzerindeki çarşaflardan birini kapıp örtünmeye çabaladı. 

“Daha önce görmediğim bir şeyi görüyor değilim, Luciana.” 
Luciana’ya iyice yaklaşmıştı ve kesik kesik nefes alıyordu. 

“Bu... Bu... Mesele bu değil.” 

Uzanıp yüzüne düşen saçları kulağının arkasına kıstırdı. Dokunuşu kuş tüyü kadar hafifti. Sonra parmağının ucuyla boynundan aşağı, göğüs arasına kadar devam etti. “Daha önce okşamadığım, öpmediğim, dilimi üzerinde gezdirmediğim bir şeyi de görüyor değilim. Ve tüm bunları tekrar yapmak için sabırsızlanıyorum.” 

Luciana ayak parmaklarının ucundan saçlarının köklerine kadar ürperiyordu. Onu baştan çıkarmaya çalışıyordu. Ama başaramayacaktı. İkinci kez ona teslim olmayacaktı. 

“Sana izin vermeyeceğim.” 

“Öyle mi?” Sanki ona hayır demeyi düşünmesine bile inanamıyormuş gibi yüzüne alaycı bir gülümseme yayıldı. Luciana, bir adım daha gerileyip bavulundan beyaz plaj elbisesini çekti. Elleri kolları birbirine dolanarak çarşaftan kurtulup elbiseyi giymeyi başardı. “Evet, öyle. Ve daha önce görmediğin şeyler var, beş kilo fazlalık gibi mesela. Her ne kadar annem ikide bir kıvrımlı hatların modasının geçtiğini söylese dc ben onları seviyorum. Çünkü ne kadar uğraşsam, kendimi açlığa mahkûm etsem de onlardan kurtulamıyorum ve aç yaşamak korkunç bir şey. Dahası o fazlalıkların her bir gramına değer çünkü...” 

“Çünkü?” 

Luciana bir an için gözlerini kapayıp içinde yükselen panik duygusunu bastırmaya çalışmıştı. Her şeyi bir anda itiraf ediverıııek ne kadar kolaydı. 
Ama bu hem onu hem de Natanael’i dönüşü olmayan bir felakete sürüklerdi. 

“Şu...” İşaret parmağıyla havada halkalar çizerek vakit kazanmaya çalıştı. "Şu. yuvarlak ortasında krema olan çikolatalı Amerikan bisküvileri. 
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İsmi neydi şimdi hatırlayamıyorum.” 

“O halde şu...” Luciana’yı birebir taklit ederek o da işaret parmağıyla halkalar çizdi, “yuvarlak çikolatalı ortasında krema olan Amerikan bisküvilerinin sahibini bulduğum zaman ona şahsen teşekkür edeceğim. Sana çok yakışıyorlar.” 

“Öyle mi?” 

“Yakışmanın da ötesinde...” Tadına bakıyormuş gibi dudaklarını yaladı. “Olağanüstü.” 

“Hayret, seninle ilk sevişmemizi düşünüyorum da...” Onu, elbisesini çıkarması için kandırmak zorunda kalmıştı. “Baştan çıkarma tekniklerin epey ilerlemiş.” 

Edepsizce gülümsüyordu. “Suç senin. Açılışımı en güzel ve en özel kadınla yaptım.” 

Onun gönlünü çeldiğinden beri kim bilir kaç kadını kendine köle etmişti. “Desene bir canavar yarattım." 

Thane, buna kahkahalarla güldü. “Sanırım öyle, meleğim.” Hemen sonra yatak başındaki tuvali işaret ederken gülümsemesi hüzünlü bir hal almıştı. “Bak, çok tanıdık, değil mi? İnanılmaz bir tefsir, nc dersin?” 

Luciana’nm boğazı düğümlenmişti. Güçlükle yutkunarak cevap verdi. 
“Evet, öyle. Gerçekten çok güzel, Thane.” 

Neden? Neden bunu yapıyordu? Duvarına Zürih’in içinden akıp geçen Ren Nehri’nin muhteşem bir tablosunu asmıştı. Luciana, adeta nehrin kükreyen sesini duyuyor, Prusya semalarına yansıyan ışıltısını görüyor ve tenini okşayan ferah nemini hissedebiliyordu. 

“Tanıştığımız günü hatırlıyor musun?” Yüzünde düşünceli bir ifadeyle tabloyu inceliyordu; sanki tabloyu ilk kez görüyor gibiydi. Luciana içinse o günleri hatırlamak yıllar önce kilitleyip anahtarını derin sulara attığı bir sandığı açmak gibiydi. Tehlikeli sularda yüzmekti; Thane kadar tehlikeli ve karanlık sularda. 

“Eğer o gün o sokağa girmeseydin... Neden Zürih’e gelmiştin?” 

“Finallerin bitişini kutluyordum.” 

Üniversiteden güvendiği birkaç arkadaşının peşine takılıp Avrupa’ya gitmişti. Babası bir ay daha Londra’da kalacağını düşünürken Luciana hayatında ilk kez bir maceraya atılmış ve kimseye bir şey söylemeden Londra’yı terk etmişti. Öğrencilik hayatında sahip olmayı umduğu ama onu sürekli izleyip ailesine bilgi veren kimliği gizli kişiler sayesinde asla yaşayamadığı mutlak özgürlüğün doyulmaz tadı başını döndürmüştü. Gazetelerin dedikodu sütunları son hızla haberlerine devam etmişti ama tüm 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gözlerden saklanan Luciana hayatında ilk kez Zürih’te normal bir insan ve paparazzilerin dönüp bakmayacağı sıradan bir kadın olarak kalabalıkların içinde yok olmuş ve gününü gün etmişti. Ta ki yaklaşık yüz elli kiloluk, leş gibi bira kokan dev gibi bir İskandinavyalI tur otobüsünün arkasında onu kıstırıp taciz etmeye teşebbüs edene kadar. 

Luciana ıssız sokakta yaşadığı korku dolu anlar boyunca deneyimsizliği ve saflığına lanet etmiş, birinin gelip onu kurtarması için dua edip durmuştu. Ve bir anda Tlıane ortaya çıkmış, sarhoş devi üzerinden çekip tek yumrukta yere sermişti. Sonrasında gözlerini gözlerine dikip sakinleşene kadar onu teselli etmiş ve dairesine götürürken onu ürkütmemek için ona fazla yaklaşmamaya ve dokunmamaya özen göstermişti. İçindeki küçük romantik kız kaderin onları bir araya getirdiğine inanmış ve onu bütün kötülüklerden koruyan yakışıklı ve güçlü genç Thane’e dört elle sarılmıştı. 
Onu beraber kahve içmeye, oradan yemeğe ve sonrasında da kafa bulmaya ikna etmiş ve bir anda ona bağımlı hale gelmişti. Ona yaşattığı tarifsiz hazları tatmadan yapamaz olmuştu. 

“Beni o manyaktan kurtarmıştın.” 

"Hâlâ nefes aldığı için çok şanslı.” 

Luciana elinde olmadan içtenlikle gülümsedi. Çünkü o gün ölesiye korkmuştu ve Thane onun kurtarıcısıydı. 

Bakışları aynı ilk günkü gibi birbirini buldu ve Luciana gözlerini ondan kaçıramıyordu. İki güçlü mıknatıs misali birbirlerini çekiyorlardı; aynı ilk günkü gibi. 

tik gecemizi hatırlıyor musun? Birbirimize zevk almayı ve vermeyi nasıl öğrettiğimizi? Ben her dokunuşu, her öpüşü, kollarında geçirdiğim her anı hatırlıyorum. Sana duyduğum isteği. İçime girip kendini derine, daha derine ittiğinde nasıl sahiplenilmiş, nasıl tam, nasıl istenilmiş ve arzulanmış hissettiğim her ayrıntısına kadar zihnime işlenmiş adeta. Sana ait olma duygusu hep benimle beraber. 

Yüreği sancıyordu ve Thane ruhunun tüm sırlarını biliyor gibi gözlerini çekmeden ona bakmaya devam ediyordu. Başı gerçekten beladaydı. 
Sırlarını kendine saklaması ve aklını başına toplaması gerekirken onunla geçirdiği on dakika tüm savunmasının çökmesi ve kafasının hiç olmadığı kadar karışması için yeterliydi. Oysa Luciana'nın onun kim olduğunu ve o an orada neden bulunduğunu asla unutmaması gerekiyordu. Onun sert ve acımasız görüntüsü altında yatan yürekli ve sevgi dolu; bir zamanlar âşık olduğu erkeği bulmaya çalışmaktan vaz geçmeliydi. Zira eğer bulursa durum ikisi için de iyice içinden çıkılmaz hale gelecek ve Luciana evladını 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mükemmel bir babadan ayıran anne olmanın vicdan azabını ölene kadar çekecekti. 

Bakışlarını nihayet onunkilerden ayırdı ve o güçlü etkileşim koptuğu an aklını örten sis kalkmaya başladı. 

Onun kim olduğunu asla unutma ve buraya ne şekilde getirildiğim. 
Babana suikast düzenlediğini de hatırla. Düşman olduğunuzu hiçbir zaman aklından çıkarma. 

Kalbinin hasretini görmezden gelmek zorundaydı. Onu bekleyen iki günü etki altında kalmadan geçirmeyi başarmalı ve sonrasında arkasına bakmadan kaçmalıydı. Ona asla açık vermemeli ve sırrını söylememeliydi. 
Aksi takdirde ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişirdi. 
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~ YEDİNCİ BÖLÜM ~ 

LlJCIANA’NrN mesafeli tavrına rağmen Thane kendini kuş gibi hafif hissediyordu. Onu buraya getirmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini bir kez daha anlamıştı. Kardeşiyle konuştuktan sonra bariz bir şekilde rahatlayan Luciana’nın gün batmadan ağaçtan düşen olgun bir meyve misali kucağına düşeceğinden emindi. Çantasını ve bavulunu hemen yetiştiren Steve’e teşekkür etmeyi unutmamalıydı. 

Dün arabasına tüm asaletiyle binen Prensesten çok farklıydı ve saniyeler geçtikçe de değişiyor, açılıyordu. Saçları dağılmış, makyajsız ve üzerinde basit bir plaj elbisesi olan haliyle inanılmaz doğal ve seksi görünüyordu. Thane boğazından yükselen iniltiyi güçlükle bastırdı. Onu deliler gibi istiyordu. Bir an önce ona sahip olmalıydı. Onun da aynı kavurucu istekle yanıp tutuştuğunu biliyordu ama kendini tutuyordu. Öyleyse Thane de kendine hâkim olacak bu işi aceleye getirip mahvetmeyecekti. 

“Kahvaltı edelim. Sonra ne istersen onu yaparız. Si? " 

Telaşlı hareketlerle bavulunu kapatmaya çalışırken yerinden doğrulup aniden Thane’e baktı. Thane, bavulunda ondan gizlediği bir şey olduğundan şüphe ettiyse de üzerinde durmadı. Zira iki günün sonunda Prensesin tüm sırlarını öğreneceğine emindi. 

“Bana seçme şansı verdiğine inanamıyorum, Thane. Beni şaşırtıyorsun doğrusu.” 

Şimdilik. “Si, tabii ki... Bu daha başlangıç, hadi gel ve benimle otur... 
Seni doyurmama izin ver.” 

Ona yaklaşırken son derece tedirgin görünüyordu. Arkasından gelen hırlama seslerini duyunca Thane nedenin sadece kendi olmadığını anladı. 
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“Ah! Denize neden sopa fırlattığını şimdi anladım. Neden beni yiyecekmiş gibi yalanıp duruyorlar? Aman Tanrım, ne kadar iriler. Cinsleri ne?” 

Thane, kolunu Luciana’nın beline dolayıp onu kendine çekti ve kulağına fısıldadı. “Rhodesian Ridgeback. Belki de seni benim kadar lezzetli buluyorlardır. Şu yuvarlak Amerikan bisküvileri yüzünden...” 

Luciana gözlerini yuvarlayıp Thane’in kollarından kurtuldu. “Tabii, tabii. Eminim öyledir, Romeo.” 

Thane sırıtarak oturması için bir sandalye çekti. 

“Teşekkür ederim.” 

Öne doğru eğildi ve çıplak omzuna bir öpücük kondurdu. “Bir şey değil...” Luciana’nın yanındaki sandalyeye otururken son derece hayatından memnun görünüyordu. “Anladığım kadarıyla kız kardeşinle haberleştin.” 

Güneş ışıkları saçlarına vuruyor altın rengi tutamlar yüzünün etrafında uçuşuyordu. Şakağına düşen bir tutam saçı asabi bir hareketle geriye doğru itti. “Evet. Ona seninle birkaç gün burada kalacağımı söyledim. Bu arada eşyalarımı getirttiğin için teşekkür ederim.” 

“Önemli değil. Bak, gördün mü? O kadar da kötü biri değilim.” 

“Ah, evet öylesin, Thane. Hem de çok kötüsün.” 

“Ne şanslıyım ki seni bu halim cezp ediyor.” 

Luciana kıpkırmızı olmuş suratım nasıl saklayacağını düşünürken elinde mis gibi kokan kruvasanlar ve kremalı çöreklerle dolu bir tepsiyle evin hizmetlisi Pietro yanlarına gelerek imdadına yetişti. 

“Her şey nefis kokuyor. Çok teşekkürler. Kendiniz mi yaptınız bunları?” 

“Eşim yaptı. Prenses Hazretleri. Eşim sadece Prensimiz için yemek yapar.” 

Thane sıkıntıyla yerinde kıpırdanıp dişlerini sıktı. Kim bilir kaç defa Pietro’ya ona ismiyle hitap etmesini söylemişti ama o hâlâ ona Prensimiz demekte ısrar ediyordu. Saygı görmek elbette şikâyet edilecek bir şey değildi ama unvanını duymak ona her seferinde eli kolu bağlı, ülkesi için hiçbir şey yapamayan bir prens olmanın vicdan azabını yaşatıyordu. 

“Neden sadece Thane için?” 

Thane dişlerini gıcırdatarak Luciana’yı uyardı. “Luciana konuşmayı bırak ve ye.” Başına gelecekleri biliyordu. Pietro'nun ona minnet duymasını istemiyordu çünkü onun iyi bir hayat yaşamasını sağlamak Thane'in göreviydi. Ülkesinin içinde bulunduğu karmaşadan kendini sorumlu tutuyordu. 
Zamanında daha güçlü olup, gerçek amaçlarını daha iyi gizleyebilseydi 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babası ölmeden önce tacını güç ve kudret meraklısı ve açgözlü amcası Franco Guerrero yerine ona devrederdi. Doğal olarak Luciana hiçbir şeyin farkında değildi. Benim diyen erkeğin dayanamayacağı bal rengi gözleriyle Pietro’ya bakıyordu. Altı kız çocuğu babası ve karısına ilk günkü gibi âşık olan Pietro’nun bile Luciana karşısında dili dolanmıştı. 

“Bize bir yuva ve toprağımızı verdi. Galancia'da sadece krallık toprak sahibi olabilir ama Thane kendi üzüm bağlarını bizimle paylaştı ve ailem adadaki en iyi şarap üreticisi oldu. Kızlarımın okula gidebilmesi için her şeyi sağladı. Ona çok şey borçluyum.” 

“Pietro, yeter artık. Lütfen.” 

Bu sözleri ne zaman duysa yardım edemediği binlerce insanı düşünürdü. Ama artık Luciana vardı. Onunla her şey değişecekti. Dios, sabrı kalmamıştı. Bir an önce planlarını gerçekleştirmek istiyordu. 

Luciana’nın tüm dikkati Pietro’nun üzerindeydi. “Demek öyle.” 

“5ı,” diye Pietro devam etti. “O dünyanın en iyi insanıdır. Ve şimdi siz de buradasınız, her şey...” 

Thane susması için Pietro’ya sert bir bakış attı. Bu iki günün taht entrikalarıyla gölgelenmesine izin veremezdi. Her ne kadar sabrı tükenmiş de olsa o an tüm isteği Luciana’nın onu arzu etmesiydi. Onu Augustus’a tercih etmesiydi. Kararlarını kendini mecbur hissederek vermesini istemiyordu. 

“Her şey?” 

Pietro sırıttı. “Güzel olacak. Prensimiz mutlu olacak.” 

Luciana’nın güzel yüzü gölgelenmişti. Dudaklarındaki zoraki gülümseme Thane’e bir şeyleri kaçırdığı hissi veriyor, şüpheye düşürüyordu. 

“Karımla tanışmalısınız. Yoksa ölene kadar burnumdan getirir.” 

Thane neredeyse bağıracaktı. “Pietro. Zamanımız yok. Luciana, adayı gezmek istiyor... Değil mi, meleğim?” Gözleri kocaman açılmış haliyle Thane’e baktığında gerçekten de bir melek gibi güzel görünüyordu. 

“Bol bol vaktimiz var... Sevgilim.” Özellikle kelimelerin üzerine basarak konuşmuştu. Masanın altından Thane'in bacağına sert bir tekne indirirken yüzü son derece masumdu. “Bence bu harika bir fikir, Pietro. Eşinle tanışmak çok hoşuma gider.” Bembeyaz dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle dönüp Thane’e baktı. Thane ona bir ders vermek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Pietro da yanlarından uzaklaştığına göre harekete geçebilirdi. 
Masanın altına elini sokup parmağıyla dizinden yukarı doğru minik daireler çizmeye başladı. Luciana’nın yanaklarına hücum eden pembelik yavaş yavaş boynundan göğsüne doğru inerken bacaklarını hızla kapatıp 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Thane’in elini durdurdu. 

"Şu bıçağı görüyor musun?" diye fısıldarken başıyla tabağının yanını gösterdi. “Eğer elini çekmezsen parmaklarını tek tek keserim.” 

“Hadi canım, sen öyle bir şey yapmazsın.” 

"Senin yerinde olsam bu kadar kesin konuşmazdım. Beni hafife alma, Romeo.” 

Elini çevirerek bacaklarını zorla araladı. “Seni hafife almak gibi bir niyetim asla yok sadece bana bunu yapmayacağını biliyorum. Çünkü parmaklarım olmazsa sana dokıınamam, değil mi?” 

Luciana’nın nefesi sıklaşmaya başlamış, göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Göğüs dekoltesi Thane’in aklını çeliyor, onu baştan çıkarmak için kafasından bin bir türlü fantezi geçmesine sebep oluyordu. Elini iyice yukarı itip tek parmağını külotunun danteline sürterken davetkâr bir tavırla dilini alt dudağında dolaştırdı. 

"Düşünüyorum da... Parmaklara ne gerek var? Sana eziyet etmenin başka yollarını da biliyorum.” 

Ve onların hepsini kullanmaya niyetliydi. Hafta sonuna kadar hem Luciana’ya hem de tahta sahip olacaktı. Başka yolu yoktu. 

Luciana kesinlikle onu öldürecekti. Kendi elleriyle boğazına sarılıp tüm gücüyle sıkacak ve onu ait olduğu yere; şeytanın yanma gönderecekti. 
Pietro az ileride kahve makinesiyle uğraşıyordu ve Luciana bacaklarının arasındaki elden kurtulmak için hiçbir şey yapamıyordu. Üstelik Thane’in elinin değdiği her yer alev alev yanıyor, nabzı sanki uyluklarında atıyordu. 
Oysa onunla konuşmaya devam etmek ve aralarında söylenmemiş ne varsa duymak istiyordu. Pietro gözden kaybolduğu anda Thane’in kolunu itti ve ona dönerek kısılmış gözlerini gözlerine dikti. 

“Amcan Galancia’yı diktatörlükle yönetiyor, değil mi? Hükümet yok, halkın sesini duyuracak bir parlamento yok, tüm güç onun elinde. Toprakların mutlak sahibi devlet, değil mi?” 

Bu işe yaramıştı. Thane bıkkın bir şekilde geri çekilip sandalyesine yaslandı. “Öyle olduğunu biliyorsun, princesa." 

“O halde Pietro’ya toprak sahipliği vererek kendi kanunlarını çiğniyorsun.” 

Thane espressosuna uzanıp bir yudumda içti. “Onlar benim kanunlarım değil.” 

“Değil mi? Yani onları onaylamadığını mı söylüyorsun?” 
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“Sadece insanların emeklerinin karşılığını alamamalarının haksızlık olduğunu düşünüyorum.” 

“Sen demokrasiden bahsediyorsun, Thane.” 

"Olabilir.” 

Luciana şoktaydı. Galancia’nın acımasız, tehlikeli ve otoriter Prensi demokrasi mi istiyordu? Arunthia yıllardır demokratik bir devletti ama Galancia’dan beklediği son şey bu olurdu. 

"Başa geçtiğinde demokrasi mi getireceksin?” 

“Olabilir.” 

“Yani o zamana kadar da zenginden alıp fakire vermekle yetiniyorsun, öyle mi?” 

Thane aheste aheste çenesini sıvazladı. “Yeri geldiğinde. Ya da bu evi inşa ettikleri için Pietro’nun ailesine karşılığını ödedim de denilebilir.” 

“Ne kadar? Otuz milyon mu?” 

“Emin ol ederi o kadardır.” 

“Gerçekten mi?” 

Bu inanılmazdı. Demek başından beri haklıydı. Onun kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Babasının ve diğerlerinin de. Buna da şaşmamak gerekirdi. Thane yönetimde mutlak kontrole sahip olmadığına göre fikirlerini kendine saklaması son derece anlaşılır bir şeydi. 

“Hâlâ bir kahraman olmaya devam ediyorsun yani.” 

Zürih’te onu kurtardığı gibi ve Courchevel’de de kurtarmıştı. Sanki onu çağırmış gibi ortaya çıkıvcrmişti. Akıl almaz bir tesadüf ya da kader onları bir araya getirmişti. Böyle bir adam bir suikastçı, bir paralı asker olabilir miydi? Hiç sanmıyordu. Ona kahraman denilmesinden hiç hoşlanmadığı gözlerinde çakan şimşeklerden belliydi. Gücünden zaten emindi, kimsenin duyurmasına ihtiyacı yoktu. Bir bakışıyla bile ortalığı yıkabilirdi; öylesine yoğun ve derin bakıyordu. Vc insanın kalbini durduracak kadar da yakışıklıydı. 

“Kes, Luciana. Yoksa seni nasıl susturacağımı çok iyi biliyorum.” 

“Ah, sana inanıyorum ama bu sefer sana o şansı vermeyeceğim.” Hayır, kesinlikle vermeyecekti. Onu öpmesine bir kere izin vermiş ve gözlerini özel jetinde açmıştı. İkinci defa aynı hatayı yaparsa kendini bir rahibin önünde yemin ederken bulabilirdi. Onunla neden evlenmek istediğini de bir türlü anlayamıyordu. Neden seni gerçekten istediği için olduğunu kabul edemiyorsun, Luce? Çünkü bu düpedüz aptallık olurdu. 

“Beni kışkırtma, Luciana.” 

Kuruyan boğazını ıslatmak için portakal suyundan bir yudum aldıktan 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sonra konuşmaya devam etti. “Her neyse. Neden buradasın? Beni yanlış anlama, burası adeta bir cennet ama neden Galancia Sarayında yaşamıyorsun?” 

Thane bakışlarını denize kaydırdı ama Luciana o bakışlardaki ıstırabı kaçırmamıştı. “Orada da yaşıyorum. Amcamla aynı evi paylaşmakta pek başarılı değiliz; binlerce dönüm üzerindeki binlerce metrekare alana rağmen.” 

“Duyduğum kadarıyla dünyanın en gösterişli, en görkemli saraylarından biriymiş.” 

“Orası şeytanın ini...” Arkalarından gelen kalın bir kadın sesi konuşmalarını bölmüştü. “Prensimiz burada çok daha mutlu. O kasvetli yer onun içini karartıyor ve o korkunç adam yaşam sevincini söndürüyor. Hoş geldiniz, Prenses.” 

Thane homurdanarak parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Yüzü ıstırap ve hüzünle gölgelenmişti. Luciana, kucağına oturup ona sarılmak ve acısını unutturmak istedi. Ama sandalyesini geriye iterek Pietro’nun karısını karşılamakla yetindi. 

“Buenos dias, ” derken ayağa kalkıp kadının sıcak kucaklamasına karşılık verdi, tüyle yüzünü avuçlayan esmer kadının gözleri ışıl ışıl parlıyordu. “Aman Tanrım! Gerçekten de bir melek kadar güzelsiniz. Şimdi anlıyorum...” 

“Hanna,” Thane’in bu aileden çekeceği vardı. 

“Şşştt, izin ver de bu yaşlı kadın sevinsin.” Elini göğsüne götürüp birkaç kez vurdu. “Bu Noel geçirdiğimiz en güzel Noel olacak.” 

Luciana aklını kaçıracaktı. Hanna. kalpsiz Prensi susturmakla kalmamış bir de Luciana’yı Noel planlarına dâhil etmişti. Neden Noel’i burada geçireceğini düşünüyordu ki? İki günlük deneme süresi daha yeni başlamasına rağmen Thane kendinden bu kadar emin olabilir miydi? Kendini beğenmiş, kibirli zorba. Neredeyse iki gün sonra gideceğini çığlık çığlığa haykıracaktı. Thane aklından geçenleri okumuş gibi elini tutup dudaklarına götürdü ve büyüleyici gözlerini Luciana’nm gözlerine dikerek bileğinin iç tarafını öptü. Dudaklarının kavurucu ateşi Luciana’yı elektrik gibi çarpmıştı. Gözleri sadece Thane’i görüyor, kulakları sadece onu duyuyordu. Arkasına yaslanıp buğulu gözlerle ona bakmayı sürdürdü. Bana ne yapıyorsun? 

Ve onu şefkat ve sevgiyle kucaklayan Pietro’yla Hanna. Yıllardır Arunthia ile Galancia arasındaki düşmanlığa rağmen ona kurtarıcılarıymış gibi kucak açmışlardı. Her şey gerçek dışı gibiydi ve rüya gibi güzel. 

Thane’in köpekleri bile Luciana’ya sevgiyle bakıyorlardı. Bir tanesi 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kocaman başını Luciana’nm dizine koymuştu. Luciana hayvanın başını okşamaya, kulaklarının arkasını kaşımaya başladı. Nate yanında olsaydı onlara bayılırdı. Nate adadaki her şeye bayılırdı. Onu köpeklerle sahilde oynarken, Thane’le kumdan kaleler yaparken hayal edebiliyordu. Thane onun babasıydı... Luciana gözlerini kapayıp derin bir nefes aldı. Oğluyla Thane arasındaki benzerliği düşünmemeli, hayallerinde onları bir araya getirmemeliydi. Adadan kaçmaya ve Nate’i korumaya odaklanmalıydı. 
Peki ya aslında Nate’i tehlikelerden koruyabilecek tek insan Thane’se ne yapacaktı? Ya onu yanlış insandan sakınıyorsa? Zürih'te âşık olduğu adam olmadığı kesindi. Çok daha sert ve insafsızdı. Hırslıydı. Ama herkesin ısrarla iddia ettiği canavar da değildi. Beyni zonkluyardu. Düşünemiyor, nefes alamıyordu. O güne kadar yaptığı hataları yinelemek istemiyordu. 
Onca zaman başını kuma gömmüş ve kaçınılmaz sonunu düşünmemeye çalışmıştı. Evet, eğer Natanael’in kim olduğunu açıklarsa halkının gözünde tüm itibarını kaybederdi ve babası muhtemelen onu evlatlıktan reddederdi. 
Umurunda bile değildi. O zamana kadar oğlunun kimliğini gizlemesinin tek sebebi onu korumaktı. Ona sahip olabilmek için babasının dayattığı her şartı kabul etmişti. Onun aydınlığı için kendini karanlığa gömmüştü. Çünkü onun mutluluğu hayatının anlamıydı. Onu gerçekten sevip tüm kötülüklerden koruyacak bir babası olduğunu bilmek onun hakkıydı. Ve tabii ki Thane de bir oğlu olduğunu bilmeyi hak ediyordu. Tacına gelince; babası kuralları çiğnemek zorunda kalacak ve tahtı Claudia’ya devredecekti. Yıllardır ilk kez Luciana’nın seçme şansı vardı. Sadece doğru seçimi yapması gerekiyordu. Thane’c gerçeği itiraf etmenin doğru bir şey olduğundan emin olmalıydı. 

Hanna ve Pietro nihayet yanlarından ayrıldılar. 

“Ne yapmak istersin, Luciana? Sahilde at binmek? Ya da üzüm bağlarını gezmek? Deniz kıyısında romantik bir yemek? Ne istersin, meleğim?” 

Seni. Tanrı yardımcım olsun ama seni istiyorum. 

“Ne yapmak istersin, Luciana?” 

Mutlu bir aile... Natanael için mükemmel bir baba. Aşk. 

Ama sadece, “Hepsini,” demekle yetindi. 
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~ SEKİZİNCİ BÖLÜM ~ 

ThANE, Luciana’yı Pietro’nun kızlarından ödünç aldığı dapdar binici pantolonu ve nefis kıvrımlarını tüm güzelliğiyle ortaya çıkaran pembe tişörtüyle karşısında bulunca at binmenin hiç de iyi bir fikir olmadığına karar verdi. Yirmi dakikalık araba yolculuğu hayatının en uzun yolculuğu gibi gelmişti. Ahırları bu kadar uzağa inşa ettiren kendisi olmasa bu kararı vereni anında kapının önüne koyardı. Ahırlara ulaştıktan sonra orada çalışan her seyisin Luciana’nın etrafında dolanıp durması keyfini iyiden iyiye kaçırmıştı. 

Nihayet atlara binip üzüm bağlarına doğru giderlerken Luciana'nm kusursuz at binişi onu hiç şaşırtmadı. Esinti altın rengi saçlarını dalgalandırıyor, yanaklarını pembeleştiriyordu. Onu sadece Zürih’te hu kadar özgür ve mutlu görmüştü. Nihayet bağlara vardıklarında Thane, Luciana’nm atının dizginlerine uzanıp onu yanma çekti. 

“İyi misin?” 

“Evet. Muhteşem.” 

Pembe kumaşın sardığı memeleri sık soluklarıyla inip kalkıyordu ve dudakları kocaman bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Nefesi kesilene kadar öpmeyi hayal ettiği dudakları... 

“Şu meşhur bağlar nerede? Galanda şarabım hiç tatmadım.” 

"Tatmalısın. Hatta bu gece sana dünyanın en güzel şarabını tattıracağım. Zeytinlerimizi de denemelisin. Sizinkilerden çok daha lezzetlidir.” 

“Thane, Thane, biraz fazla kibirlenmiyor musun?” 

"Bir zamanlar Avrupa’daki en lezzetli portakalları da biz yetiştiriyorduk. Ama senin büyük-büyükbaban piyasayı ele geçirmemizden rahatsız olup buraya ajanlarını gönderdi ve tüm hasadımızı mahvetti.” 

“Bu tamamıyla yalan!” 

“Değil. Yemin ederim. Hâlâ o zamanın kayıplarını gideremedik.” 

“Ama bu korkunç bir şey.. 

“Si, öyle. Ülkelerimizin düşmanlığının sonuçlarından sadece biri... Ya da yüzyıllardır devam eden Verbault ve Guerrero hanedanlarının düşmanlığının.” 

“Bir zamanlar müttefik devletler, kardeş adalar olduğumuza inanamıyorum. Duyduğum hikâyeler o kadar korkunç ki.” 

“Bahse girerim o hikâyelerdeki zalimler hep bizizdw.” 

Thane onun cevabını beklemeden devam etti çünkü cevabın ne olacağını çok iyi biliyordu. “Yalan söyleyecek değilim; utanç verici suçlar işlediğimizden şüphem yok ama bunların çoğu birer misillemeydi. Eğer çok gerilere gidersen problemlerin başlangıcı Arunthia’nın açgözlülüğüne dayanıyor. Galancia’nın endüstrisi her zaman çok güçlüydü ve Arunthia’lı liderler sürekli burayı işgal etmeye çalıştı. Ama bu bizi daha da güçlü olmaya sevk etti. Sonuç olarak da Avrupa’nın en güçlü askeri birliğine sahip olduk.” 

“Neden acımasız ve tavizsiz olmaya çalıştığını şimdi anlıyorum. Sana ait olanı korumak için. Bedeli ne olursa olsun.” 

“Başka çaremiz yok. Ama o bedel çok ağır oldu. Güçlü bir orduya sahip olmanın ne kadar büyük bir bütçe gerektirdiğini tahmin bile edemezsin. 
Bu yüzden krallık halkın topraklarına yöneldi ve halk fakirlikten kırılana kadar onları vergilere boğdu. Hepsi yenilmez olmamız içindi. Bu arada çocuklarımız yeni okullar ve hastanelerden mahrum kaldı.” 

Luciana tarif edilmez bir hüzne kapılmıştı. “Söylediklerini sindirmek çok güç ama anlayabiliyorum.” 

“Amcam asla Galancia halkını rahat bırakmayacak. Kan gütmekten de vaz geçmeyecek. Aynı babam gibi ve onun babası gibi. Nefret ve düşmanlık genlerinde var.” 

“Biliyorum. Benim babam da aynı. Ama anlayamadığım şey neden amcanın tahtta oturduğu. Neden başa sen geçmedin?” 

“Bunu konuşmak zorunda mıyız, Luciana?” 

“Evet, Thane. Konuşmak zorundayız. Beni buraya zorla getirdin. Benimle evlenmekten bahsediyorsun - ki bu resmen delilik. Birbirimizi tanımıyoruz bile. Ve benim dedikodular, sırlar ve yalanlarla yetinmemi bekliyorsun. Bir labirentin içinde gözlerim bağlı, ne yöne gideceğimi bilemeden 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bekliyorum. Bunu görmüyor musun?” 

Thane atından inip Luciana’mn yanına geldi. Kara gözlerinde şeytansı bir pırıltı vardı. Kollarını ona doğru uzatıp belini kavradı, eyerden kaldırıp yere indirdi ve kendine bastırdı. Temasları nabzını iki katına çıkarmış, memeleri ağırlaşmış, midesindeki kelebekler ateşten kanatlarını yine çırpmaya başlamıştı. 

“Ağaçların altına geçip bir şeyler yiyelim,” diye fısıldadı. “Burası çok sıcak...” 

Başka bir deyişle: l)u çalıların altında kendi ismini bile hatırlayamayana kadar seni tahrik edeceğim ve konuştuklarımızı unutacaksın. 

Siyah binici pantolonu ve çizmeleri, kırmızı polo tişörtüyle muhteşem görünüyordu. Yarım kollu tişörtten çıkan pazıları başını döndürüyordu ama kendini bırakmayacaktı. 

Beceriksiz hareketlerle ondan uzaklaşıp atına tutundu. “Ne yapmaya çalıştığını biliyorum, Romeo. Hiç şansın yok. Hadi anlatmaya devam et.” 

Thane piknik sepetini açarken Luciana da kilimi yere serdi ve oturdu. 
Sepetten küçük bir sandviç alıp ağaca yaslandı. Thane, hemen yanına oturup dirseklerinin üzerine dayanarak bacaklarını uzattı. O an Luciana’nın edepsizce Thane’in kucağına tırmanıp, altında o inanılmaz erotik gücü hissetmekten başka bir isteği yoktu. Onu şehvetli gözlerle kendini izlerken yakalayan Thane’in yüzüne zafer dolu bir gülümseme yayılmıştı. 

“Bekliyorum. Hadi devam et.” 

“İçimden bir ses seni kucağıma almamı söylüyor.” 

“Benimde atıma binip seni burada tek başına bırakmamı söylüyor.” 

Zalim Prensi güldürmeyi başarmıştı. Kaşlarını kaldırıp ağzına bir zeytin attı ve bir anda yüzünün ifadesi değişip o tanıdık ıstırap ve acı gözlerine yerleşti. 

"Babam öleceğini öğrendiğinde on yedi yaşındaydım. Bana bir emir vermişti ve ben son anda emrine karşı geldim. Onun öfkesinin gücünü bildiğimi sanırdım meğer hiçbir fikrim yokmuş. Ona itaat etmediğim için sırtıma yediğim her bir kırbacı hak etmiştim ve bununla yaşayabilirdim. 
Beklemediğim şey gazabının bedelini halkımın ödemesiydi.” 

Bedenini dikleştirip kolunu dizinin üzerine yasladı. “Onu yüzüstü bırakınca benim fazla ukala, genç ve yönetmek için fazla özgür ruhlu olduğuma karar verdi. Gerçek kişiliğimi ortaya koymuştum. Babam ve amcam aynı tornadan çıkmış gibidir. İki diktatör, doğuştan iki milis, cezam otuz yaşına gelene kadar tahta geçmemi engelleyen bir düzenleme oldu. O zamana kadar dersimi almış olacaktım.” 





70 Victoria Parker 


Luciana kalbinin isyanla dolduğunu hissetti. Babasının, Thane’i eğitmesi ve değiştirmesi için amcasına zemin hazırlamaktan başka niyeti olmadığı belliydi. Sanki Thane gibi bir adamı değiştirmek mümkünmüş gibi. 
Düşüncesi bile saçmaydı. Adam kırbaçlanmış olmayı kafasına bile takmıyordu. Tek sıkıntısı halkını yüzüstü bırakmış olmasıydı. 

“Peki, neden onun sözünden çıktın?” 

Luciana, Thane’in babası ve amcası gibi iki zalimle ayrı düşmenin nasıl bir kuvvet gerektirdiğini hayal bile edemiyordu. Onlar hakkında korkunç hikâyeler duymuştu. Natanael’in kimliğini saklamayı saplantı haline getirmesinin nedenlerinden biri de o korkunç hikâyelerdi. 

Thane, ayağa kalkıp bir demir direğe yaslandı vc-bağlan çevreleyen tepeleri seyretmeye başladı. 

“Sanınm annem yüzünden. İnsanların özgür olduğu, nasıl yaşayacaklarına özgür iradeleriyle karar verdiği, emeklerinin karşılığını aldığı, refah içinde ve mutlu yaşadıkları bir dünyanın hayalini kurmaktan asla vazgeçmemişti. 

“Harika bir insanmış annen.” Luciana, onun annesini küçük yaşta kaybettiğini biliyordu. Eğer zavallı kadınla ilgili anlatınlar doğruysa çocukluğu tam anlamıyla kâbus gibi geçmiş olmalıydı. 

“Yaralı bir ruhtu demek daha doğru olur.” 

Luciana, sesinde karanlık geçmişinin acı dolu yankılarını duyabiliyordu. Uzanıp birbirine karışmış dikenli asma yapraklarını avuçlayıp sertçe koparınca genç kadının gözleri fal taşı gibi açıldı. Birkaç saniye sonra yumruğundan kanlar akmaya başladı. 

Luciana ayağa fırlayıp Thane’in koluna asıldı. “Thane?” 

Gözleri daha önce hiç olmadığı kadar siyahtı ve Luciana o an kendini yaraladığının farkında bile olmadığını anladı. Kalbi panikle sıkışmıştı. 

“Yapma, c/uerido. Ne yaptığını görmüyor musun, Thane? Thane?' 

Birkaç kez gözlerini kırpıp, ona baktı. “Pardon, Luciana. Ne diyordun?” 

“Bana elini ver.” Cebinden bir mendil çıkarıp avucunu sardı. Kıpkırmızı kan beyaz mendile yayıldığında ağlamamak için dudağını ısırması gerekti. Thane sanki daha önce hiç kimse yaralarını sarmamışçasına onu izliyordu. Luciana’nm göğsü şefkatle kabarmıştı. Çenesindeki küçük yara izini göstererek sordu, “Bu ne zaman oldu?” 

“Sanırım on iki yaşındaydım. Otuz beş milimetrelik bir tüfeği düşürüp kovanı parçalamıştım.” Başını sallayıp düşünceli bir tavırla gülümsedi. 
“Bir daha asla aynı yanlışı yapmadım.” 
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“On iki yaşında mı? Ve bunun için seni cezalandırdı mı? Sana vurdu mu?” boğazındaki yumruyu güçlükle yuttu. “Bunu nasıl yapabilir?” 

"Bu önemli bir konu değil. Ben yönetmek için dünyaya geldim aynı onun gibi. Savunmak için yetiştirildim, hissetmek için değil. Bilenmiş, savaşa hazır bir silah. Yapması gerekeni yaptı. Muhtemelen aynı şey de ona yapılmıştı. Bunu kabul edebilirim.” 

“Hayır, hayır, Thane. Hiçbir çocuk bunu kabul etmek zorunda kalmamalı. O kadar zalim ve insafsız olmasına gerek yoktu. Onu nasıl savunabilirsin? Sen de oğluna aynı şeyleri yapacak mısın?” 

Elini hırsla çekip ondan uzaklaştı. Aralarındaki mesafe adeta öfke, acı ve üzüntüyle dolmuştu. “Benim öyle olabileceğime nasıl ihtimal verirsin, Luciana?” 

Onsuz geçirdiği dört yıl boyunca bu çelişkiyle kâbuslar görmemiş miydi? Kafasını onunla ilgili korkunç hikâyelerle dolduran babası yüzünden her gün her gece duygularıyla savaşmak zorunda kalmamış mıydı'/ Ona olan özlemi yemeden içmeden kesilmesine sebep olmamış mıydı? 
İstırabıyla başa çıkabilmek için ona bitirir bitirmez yaktığı yüzlerce mektup yazmamış mıydı? 

Gözyaşları çağlayan gibi yanaklarından aşağı akmaya başladı. Onları durduramıyordu ve Thane bundan hiç hoşlanmamıştı. 

Sesinde panik vardı. “Luciana, ne oldu?” 

“Üzgünüm,” diye fısıldadı. “Çok üzgünüm.” 

“Neden? Neden üzgünsün? 

Başını sallayarak kendini gülümsemeye zorladı. Bir yandan da Thane’in alnına dokunup terden ıslanan saçlarını geriye doğru düzeltti. 

“Sana dokunduğum zaman beni hissedebiliyor musun?” 

“Hayatta hissettiğim tek şey sensin, Luciana.” 

Söz konusu Thane olduğunda her zaman yaptığı gibi, kontrolden çıkıp dudaklarına ulaşmak için yukarı doğru uzandı. Istırabını sona erdirmek istiyordu. Acısını bitirmek istiyordu ve onun acısıyla beraber kendi acısından da kurtulmak istiyordu. Çünkü artık ne yapması gerektiğini biliyordu. 
Ve yapacağı şey ikisini geri dönülmez bir noktaya taşıyacak ve aralarındaki aşkı öldürecekti. Birlikte mutlu bir gelecek ihtimalini tamamen yok edecekti. 

Tam ayaklarının ucunda yükselirken Thane ona doğru atılıp aralarındaki mesafeyi kapattı ve onu çılgınca öpmeye başladı. Luciana, elleriyle tişörtüne yapışmış aynı heyecanla öpüşüne karşılık veriyordu. Sadece bir öpücük diye kendine hatırlatıyordu, tek bir öpücük. 
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Thane parmaklarını ensesindeki saçlara geçirip başını sımsıkı tutmuştu. 
Dili Luciana’yı dudaklarım açmaya zorlayıp ağzının içine girdiği anda genç kadının dizinin bağlan çözüldü. 

“Dios, Luciana, sana duyduğum arzu canımı acıtıyor. Ama burada olmaz, meleğim.” Yüzünü Luciana’nın yüzüne sürterken nefesini düzenlemeye çalışıyordu. 

Hayır. Onunla yatmamalıydı. Bu her şeyi olduğundan da berbat hale getirirdi. “Thane, lütfen bana öyle hitap etmeyi bırak, tamam mı?” 

“Nasıl? Meleğim diye mi? Neden? Dün gece limuzindeyken saçlannın koyu altın rengi pırıltıları bana melekleri düşündürmüştü. Masum, güzel... 
Aynı senin gibi Luciana.” 

“Bana bu şekilde tapınma, Thane. Ben melek falan değilim. Eninde sonunda öyle olmadığımı göreceksin.” 

Umursamaz bir tavırla omzunu silkti. “O zaman seninle eşit oluruz.” 

“Babanın yaptıkları senin suçun değil.” 

Ona inanma arzusu şüpheyle gölgelenmişti. 

“Karşı geldiğin emri neydi? Tahta geçmeni bunca yıl geciktirmesine sebep olan ne?” 

Babası öleli on yıl kadar olmuştu. O halde... Sezgileri ona cevabı vermişti bile. Geriye doğru sendeledi. “Hadi, söyle.” 

Parmaklarını rüzgârdan dağılmış kuzgun siyahı saçlarından geçirdi ve derin bir nefes aldı. “Nasıl anladın?” 

“Şu ana kadar emin değildim. Bilirsin dedikoduların doğru kulaklara ulaşmak ve zihinleri zehirlemek gibi bir becerisi vardır.” 

Thane’in çenesinde bir kas atmaya başladı. “Bana verilmiş kesin bir emre karşı çıktım ve babanı öldürmeyi reddettim.” 
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~ DOKUZUNCU BÖLÜM ~ 

LuCIANA sahildeki şezlongun üzerine kıvrılmış yıldızları seyrediyor ve Thane’in telefon konuşmalarının uzaması için dua ediyordu. Ama kaçınılmazı geciktirmenin anlamı yoktu. 

Eve dönüş yolculukları sessiz ve gergin geçmişti. Üst kattaki balkona hazırlanan sofraya oturduklarında Luciana o kadar gerilmişti ki Hanna’nın hazırladığı enfes yemeklerden ancak bir iki lokma yiyebilmişti. Adada sadece bir gün geçirmişti ve öğrendiği şeylerin ağırlığı inanılmazdı. Ve Luciana her şeyi sindirebilmiş değildi. Thane babasının hayatını kurtarmıştı ve bunun için çok ağır bir bedel ödemişti, üstelik nefret ettiği bir adam yüzünden, düşman olduğu bir adam yüzünden. Ve bunun karşılığında ne almıştı? Bir oğlu olduğu ondan gizlenmişti. Bilmiyordum. Bunların hiç birini bilmiyordum. Vicdan azabı ve ıstıraptan asla kurtulamayacaktı. 

Sahile vuran dalgaların sesine karışan ayak sesleri kalbinin hızla atmasına ve midesinin hem acı hem de beklentiyle kasılmasına sebep oldu. 
Thane elinde bir kadeh şarapla yanma gelip Luciana’nın şezlongunun ayakucuna at biner gibi oturdu. Onun iri gövdesine biraz daha yer açmak için kendini iyice arkaya doğru iterek başını yumuşak mindere yasladı ve onu seyretmeye başladı. Nefes kesiciydi. Simsiyah gözleri onu adeta hipnotize ediyor ve ona duyduğu yadsınamaz arzuyu su yüzüne çıkarıyordu. 

“Geldiğimizden beri çok sessizsin.” 

“Düşünüyorum.” 

“Bu gece daha fazla geçmişi düşünmek yok, tamam mı? Artık geleceğe odaklanalım. İkimize." 
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Kolunu uzatıp kusursuz yüzüne düşen saçları düzeltti. Thane’in bakışları onun dokunuşuna tapıyormuşçasına yumuşamıştı. Luciana’nın yüreği burkuluyordu. 

“Rahatla, Luciana. Dokunsalar ağlayacak gibi görünüyorsun. Al, tadına bak.” 

“Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmam, Thane.” 

Yakıcı bakışlarını onun gözlerine sabitleyerek elindeki kadehi birkaç kez döndürdü ve bir yudum içti. Daha sonra parmağını şarabın içine daldırdı. 

“Thane ben artık yatsam iyi olacak. Yorgunum ve...” Okyanus esintisini içine çekip güç kazanmak isterken burnunu Thane’in baştan çıkarıcı teninin kokusu doldurdu, benliği ona duyduğu arzuyla sarsıldı. Bedeninin yakınlığı kamında başlayıp aşağılara doğru inen bir ateş topu gibi içini kavuruyordu. Kasıklarındaki alevi ve çarpıntıyı durdurmak için dimdik oturdu. “Thane... Ben... Yatmaya gidiyorum.” 

“Neler hissettiğini bilmediğimi mi sanıyorsun, Luciana? Vücudunun benim için yanıp tutuştuğunu görmediğimi mi sanıyorsun? Artık direnme, meleğim. Kaçınılmazı geciktirmeye çalışma.” Şarap parmağından damla damla akıyordu. Uzanıp Luciana’ntn dudaklarını ıslattı ve zengin aromanın diline akmasını seyretti. Luciana inler gibi bir ses çıkararak önce parmağının ucunu yaladı sonra ağzına alıp emmeye başladı. Thane'in boğazından yabanıl bir inilti koptu. Luciana'ntn ıslak dudaklarına ve parmağının etrafında dönen diline gözünü kırpmadan bakıyordu. Sonra aniden parmağını çekti, Luciana’ntn üzerine abanıp dudaklarını ağzının içine aldı. 

Onu kendinden uzaklaştır, Luce. Hemen... 

Yapamam. İmkânsız. 

Luciana parmaklarını onun saçlarına gömüp başını sımsıkı tuttu ve öpüşüne aynı ihtirasla karşılık vermeye başladı. Bunu çok özlemişti; erkeği tarafından kucaklanmayı, öpülmeyi, arzu edilmeyi ve etmeyi. İnsanı mecalsiz bırakan güçlü ve telaşlı tutkuyu ve o tutkuya teslim olmayı çok özlemişti. Dakikalar sonra nefes almak için birbirlerinden ayrıldılar. Bu sefer Thane, onun çenesine, boynuna ıslak öpücükler kondurmaya başladı. 
Luciana vücudunu bir yay gibi ona doğru gerip kendini tamamen ellerine bırakmıştı. Thane dekoltesini öpmeye koyulduğunda hazla inledi. 

“Benim için kıvranmanı istiyorum, Luciana. Seninle sevişmek, o güzel vücudunu vücuduma yaslayıp sana sahip olmam için bana yalvarmanı seyretmek istiyorum. Sen uykuya dalana kadar seni kollarımda tutmak ve öpmek istiyorum. Ve sabah dudaklarım seni uyandırsın istiyorum.” 






Aşk Meleği 75 


Luciana’nın kasıkları dayanamayacağı kadar ağırlaşmış ve gerilmişti. 
Bacaklarını Thane’in beline dolayıp kasıklarını onun kalın ereksiyonuna bastırdı ve sürtünmeye başladı. Ona söylediği her şeyi ve daha fazlasını hemen, o an yapmasını istiyordu. 

Thane, hayvansı sesler çıkararak ona karşılık veriyordu. “Luce...” 
Boynunda atan şah damarını dişlerken fısıldadı. "Tekrar hissetmeme izin ver, Luce. Lütfen.” 

Ah, Tanrım ! “Hayatta hissettiğim tek şey sensin. ’’ 

İçine yayılan arzu dalgaları kafasındaki son şüphe kırıntılarını da silip süpürdü. Onu mutlu etmek, çektiği acıları bitirmek istiyordu. Çenesini tutup başını kaldırdı ve gözlerine baktı. “Seni özledim,” diye fısıldadı. 

Thane, geriye doğru kaykılıp bir müddet kaşlarını çatarak onu inceledi. 
“Doğru mu bu?” 

“Kesinlikle. Seni çok özledim; o kadar ki canım yanıyor.” 

Genç adam ondan daha da uzaklaştı. Vücudu gerilmişti. Yüzünde garip bir ifade vardı. Luciana anlamaz gözlerle onu izliyordu. Uyluklarını okşarken teması sertti. Diğer elinin başparmağını memesinin altında dolaştırıyordu. “Demek beni özledin,” derken sesi soğuk ve uzaktı. “Bu bedene benden sonra kaç kişi sahip oldu, Luciana?” 

Luciana öfkeyle parlayan gözlerine bakarak yavaşça başını salladı. 
“Hiç kimse, Thane. Sadece sen, bir tek sen...” 

Thane’in tüm kalkanlarının birer birer inmesini ve duygularını kilit altında tuttuğu kapıların teker teker açılmasını izlemek Luciana’nın asla unutmayacağı bir deneyimdi. Sanki zaman geriye dönmüştü. Sanki Luciana onun tüm dünyası, tek odak noktası, ayı ve yıldızıydı. Yüzünü avuçlarının arasına aldığında Thane titriyordu. Dudaklarını Luciana’nınkilere değdirerek fısıldadı. “Sana ihtiyacım var.” 

“O zaman al beni. Bana sahip ol. Ne istersen yap.” 

Thane önlerinde sadece bir gece olduğunu biliyordu ve ona arzuladığı her şeyi yaşatacaktı. Onu mutlu etmek için her şeyi yapacaktı. Dudaklarını nazikçe onunkilere bastırdı. Başını hafifçe yana eğip dilini yavaş yavaş ağzının içine itti. Gittikçe ateşlenen öpüşmeleri Luciana’yı tarifi olmayan, gerçekle düş arası, tutku dolu bir zirveye getirmiş, zaman ve mekân mefhumunu tamamen yitirmişti. Thane’in, elbisesini çıkarmak için irtibatı kestiğini belli belirsiz hissetti. Yarı çıplak vücudunda dolaşan iri eller sanki aynı anda her yerdeydi. Luciana yaprak gibi titreyerek yalvardı. “Thane... 
Seni istiyorum.” 

“Zaten şeninim, meleğim.” 
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“Tenini hissetmek istiyorum. Seni hissetmek istiyorum.” 

Thane yüzünde şeytani bir gülümsemeyle ayağa kalktı ve tişörtünü boynundan çekip çıkarttı. Luciana başını yastığa gömüp onu seyretmeye başladı. Gözlerinin başka bir şeyi görmesi mümkün değildi. Ay ışığı altında bronz rengi teni parıldıyordu. Geniş omuzlan, kalın damarların sardığı kaslı kolları, dümdüz kamı ve kamının altında başlayıp pantolonunun altında kaybolan siyah tüyleriyle nefes kesiciydi. Pantolonunun kemerine uzanıp düğmelerden birini açtı ve bekledi. Tek kaşını kaldırmış muzip bir parıltıyla Luciana’nın tepkilerini izliyordu. Çıldırtıcı bir yavaşlıkla ikinci düğmeyi açlı ve durdu. Luciana’nm sabrı tükenmişti. Demek onunla oyun oynuyordu. Ama hesaba katmadığı bir şey vardı; bu iki.kişilik bir oyundu. 
O da sutyeninin ön kopçasını açıp, sutyeni olduğu yerde bıraktı. 

Thane’in boğazından yabanıl bir inilti yükseldi. 

Luciana gülümsedi. 

Sonunda Thane düğmelerin tamamını açtı ve pantolonunu indirdi. 

Aman Tanrım! Onun ne kadar büyük olduğunu unutmuştu. Thane... 
kaya gibi sert, savaş yaralarıyla kaplı ve ay ışığı altında tüm ihtişamıyla karşısında dikilen Thane. Bakışları dantel sutyenin örttüğü memelerindeydi. Şezlonga yığılıp ellerini Luciana’nm dolgun memelerine götürdü ve sutyeni sıyırıp attı. Ardından kocaman ellerini kamına kaydırıp avuçlarının altında ürperen tenini seyretti. Büyülenmiş gibiydi. Ona neler yapabildiğini görmek inanılmazdı. Eli, dişiliğini örten dantel parçasına ulaştığında hoyratça çekip yırttı ve omzunun üzerinden fırlattı. 

“Böyle daha iyi,” diye boğuk bir sesle fısıldayıp Luciana’nın alt dudağını yaladı. “Çok daha iyi...” 

Hiddetli, sahiplenici ve baş döndürücü dudakları Luciana’nm dudaklarında, boynunda ve göğsünde geziniyordu. Dikleşmiş meme ucunu emmeye başlayınca Luciana ok gibi yerinden fırlayıp tırnaklarını Thane’in omuzlarına geçirdi. 

“Nefesin kesilene kadar seni öpeceğim,” diye mırıldanarak yakıcı dilini midesine oradan da daha aşağılara; kasıklarına doğru kaydırdı. 

“Ahi Thane! Lütfen... Hadi.” 

“Sabırlı ol, Luciana.” Daha da aşağılara inip kasıklarının altına, oradan uyluklarına ıslak öpücükler yağdırmaya başladı. Bacaklarını iyice açıp başını uyluklarına gömdüğünde Luciana kendini daha fazla tutamayacağını biliyordu. Dili bacaklarının arasındaki haz noktasını bulduğunda Luciana’mn kasıklarındaki basınç artık dayanılmaz hale gelmişti. 

“Thane. Ben... Ben kendimi tutamıyorum.” 
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Thane parmaklarım içine kaydırınca çaresizce haykırdı. Vücudundaki her bir kas yay gibi gerilmiş patlamayı bekliyordu. Ve en sonunda bir uçurumdan yuvarlamrcasına, tarifi mümkün olmayan bir hazla doruğa ulaştı. 
Kendine gelemiyordu. Göz kapakları kurşun gibi ağırlaşmış, içinde boğulduğu haz denizi tüm enerjisini çekip almıştı. Kirpiklerini kırpıştırıp gözlerini açtığında Thane’i üzerine eğilmiş ve onu seyrederken buldu. “Sana sahip olacağım, Luciana. Seni doldurup içine boşalacağım. Ama burada değil. Seni yatağımda istiyorum.” 

Onu sanki kuş tüyünden hafifmişçesine kaldırıp kucağına aldı ve yatak odasına doğru ilerledi. Bir yandan da dudaklarını ağzıyla hapsetmiş, onu ateşle öpüyordu. Onu yatağa bırakırken bile dudakları dudaklarındaydı. 
Sabırsızca birbirlerine dokunuyorlar, ellerini birbirlerinden çekemiyorlardı. 

“Thane, lütfen. Beni bekletme.” 

Kollarını Luciana’nı koltuk altlarından geçirip elleriyle yüzünü kavradı ve onu bedeniyle tamamen örttü. “Sen benimsin, Luciana. Hep benim oldun.” 

Ve kendini sertçe Luciana’nm içine itti. 

Luciana’nm haykırışları duvarlara çarpıp odayı doldurdu. Her bir duyusu alarma geçmiş, acı ve zevkin birleştiği o ince çizgide gidip geliyordu. 
Thane’in soluklarının kontrolden çıkmış ritmi kalbinin atışlarına karışmıştı. 
Thane bedeni sarsılarak Luciana’yı iyice kendine yaslayıp yüzünü genç kadının boynuna gömdü. “ Dios , Luciana. O kadar sıcak, o kadar yumuşaksın ki.” 

Sanki tekrar birleşmeleri o ikisini de tüketen telaşı bertaraf etmişti. 
Thane başını kaldırıp yüzüne baktı ve saçlarını şefkatle yüzünden çekip gözlerini, dudaklarını, çenesini öptü. Öylesine sevecen, öylesine yumuşaktı ki Luciana’nm kalbi sıkışıyordu. Thane, üst bacağını kavrayıp beline doğru itti. Kasıkları birbirine kenetlenmişti. 

“İşte böyle, meleğim. Bırak seni seyredeyim.” 

Thane’in gittikçe hızlanan ritmi ve içine işleyen bakışlarıyla Luciana’nın bedeni bir kez daha kasılmaya ve nabzı bacaklarının arasında atmaya başlamıştı. Titrek ve nefessiz bir anda kendini yine bir uçurumun eşiğinde buldu ve sonrasında tarifi olmayan bir hazla düştü, düştii ve bedenini o eşi bulunmaz coşkuya teslim etti. Thane iyice hızlanmış, kontrolsüz bir süratle Luciana’nm içinde gidip geliyordu. En nihayet doruğa ulaşıp genç kadının içine boşaldığında boğazından derin bir inilti koptu ve şiddetli kasılmalarla sarsılan bedeni Luciana'nın kollarına yığıldı. 
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Luciana siyah ipek sabahlığın kemerini sıkıca bağlayıp yatağın ucuna oturdu. Perdelerin arasından sızan güneş ışıklan Thane’in saten çarşaflara sarınmış bedeninin tüm ihtişamını göz önüne seriyordu. Ona, canından çok sevdiği oğlunu veren adam buydu. Devasa yatağı iri bedeniyle kaplamış, her şeyden habersiz, ateşli bir gecenin ardından huzurla uyuyan, erkek güzelliğinin tartışmasız timsali bu adam onun çocuğunun babasıydı. Ve dünyada onun bir parçasının yaşadığını bilmeyi herkesten çok hak ediyordu. Artık bir saniye bile beklemeyecekti. Bu hayatta onu ve Nate’i tüm kötülüklerden koruyacak bir insan varsa o da Thane’di. 

Thane kıpırdanıp sırt üstü döndü ve gözlerini jjçıp Luciana’ya gülümsedi. 

“Buraya gel, Luce. Hadi.” 

“Ben... Ben yapamam Thane. Gitmeliyim. Anınthia’ya dönmem lazım. Lütfen sözünü tut ve bugün beni götür.” 

Thane yatakta doğrulup sırtını yastıklara yasladı. “Hayır, Luciana. Lütfen bunu isteme benden. Sen buraya, bana aitsin. Oraya dönmen için hiçbir sebep yok.” 

“Var, Thane. Orada asla bırakamayacağım biri var.” 

Yüzü birden öyle kararmıştı ki, Luciana bir an için ürktü. Aniden yataktan fırlayıp altına pantolonunu geçirdi ve ellerini beline koyup Luciana’nm karşısına dikildi. “Onu seviyor musun?” 

“Evet, canımdan bile çok seviyorum.” 

Thane’in gözleri ateş saçıyordu. Ve Luciana bunun sadece başlangıç olduğunu biliyordu. Her şey daha da kötüye gidecekti. 

“Kim?” 

Luciana, “Lütfen benden nefret etme, Thane,” diye fısıldadı. “Ben sadece doğru olanı yapmaya çalışıyordum. Korkmuştum. Onun iyiliği için...” 

“Kim, Luciana?” Sesi duvarlarda yankılanmıştı. “Kim bu?” 

“Senin oğlun. Senin ve benim.” 
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-ONUNCU BÖUÜM - 

Thane’ İN boynundaki damar patlayacakmış gibi atıyordu. Kelimeler ağzından çıkarken kırbaç gibi şaklıyordu. 

“Benden bir çocuğun mu oldu? Bir oğlum mu var?” 

Kendini, onu yanlış duyduğuna inandırmaya çalışıyordu. Ama bal rengi gözleri dolmuş ve yaşlar yanaklarından, kalkık burnunun kenarından, dolgun dudaklarının yanından sabahlığına akmaya başlamıştı. 

“Evet...” 

Thane hiddetle başını salladı. Hayır, kesinlikle yanlış anlıyordu. Bu olamazdı. Eğer bir oğlu olsaydı bunu bilirdi. 

“Hamile miydin?” 

“Evet.” 

“Ama nasıl?” 

Luciana birkaç kez gözlerini kırptı. Kaşları çatılmış sesi iyice zayıflamıştı. “Doğum kontrol hapı kullanıyordum, ama... Bilmiyorum. O kadar çok...” 

O kadar çok birlikte olmuşlardı ki. Thane hatırlıyordu. 

Ve bir bebekleri olmuştu. İkisinin. Bir oğul. Onun oğlu. 

“Onun varlığından neden kimsenin haberi yok, Luciana? Neden benim haberim yok?” 

“Onu doğurabilmek için çok mücadele etmem gerekti. Uzaklara kaçıp, saklandım. Ben...” 

“Ha, yani o senin küçük kirli sırrın, öyle mi? Benim oğlum. Soylu Galancia’lı kanma sahip veliahdım senin kirli sırrın mı?” 


J 
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Thane’in midesinden yükselen asit boğazına kadar gelmişti. İçinin nefret, kin ve hiddetle kasıldığını hissetti. Gözü kör bir öfke kabaran denizler gibi içinde dalgalanıyordu. 

“Onu doğurabilmek için bir anlaşma yaptım. Hong Kong’a gittim. Ve onu güvende tutabilmek için orada kaldım.” 

“Güvende mi? Kimliğini onu koruyabilmek için mi gizli tuttun? Kimden?” Hiçbir şey anlamıyordu. Beyni patlayacaktı ama anlam veremiyordu. 

Luciana’mn vücudu hıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Titreyen eliyle dudaklarını örttü; öpüşlerinden şişmiş ve morarmış dudaklarını. Dios, geceyi yalancı ve onursuz bir kaltakla sevişerek geçirmişti. Oğlunu çalan bir kadınla, kim böyle bir şeyi yapacak kadar kalpsiz olabilirdi? 

O bir Anmthialı, Thane; ne bekliyordun ki? 

“Kimse bir şey sormadı mı? Şüphelenmedi mi?” 

Yatağın ucunda oturan Luciana göğsüne çektiği dizlerini kollarıyla sarıp tortop olmuştu. “Hayır. Bir bakıcımız vardı; aynı yaşta oğlu olan. Ve çok az hizmetli vardı evde. Onun normal bir çocukluğu olmasını istedim. 
Taht entrikalarıyla, sorumlulukların baskısıyla boğulmadan özgür yaşamasını...” 

“Ve onu hak ettiği gelecekten mahrum ettin! Bana neden söylemedin? 
Söylemeyi aklından hiç geçirmedin mi yoksa?” 

“Söylemeye çalıştım. Hem de defalarca. Yüzlerce mektup yazdım sana. Ama hepsini göndermeden yaktım. Birbirimizi tanımıyorduk bile. Birlikte olduğumuz zaman benim kim olduğumu bilmiyordun, Thane. Ülkelerimiz birbirine düşmandı. Sen de biliyorsun. Bana babamı öldürmek için görevlendirildiğini daha dün söylemedin mi? Ve babam oğlumun senden olduğunu biliyordu. Seni biliyordu, Thane. Çok korkmuştum. Ve burayla, seninle ilgili duyduğum hikâyeler, çocukluğun, sadece savaşmak ve öldürmek için yetiştirilmiş olman... Onun böyle bir hayat yaşamasına izin veremezdim; acı çekerek. Şimdi de izin veremem. Lütfen anlamaya çalış. 
Amcanla ayrı düştüğünüzü bilmiyordum. Ben sadece...” 

“Yeter! Sus!” Sesini duymaya bile tahammülü kalmamıştı. Onu dinledikçe oğlunu kimden korumaya çalıştığını çok iyi anlıyordu. Çevresine ördüğü duvarları yıkıp içine girmesine izin verdiği, hayatını birlikte geçirmek istediği tek kadın onun bir canavar olduğunu düşünmüş ve kendi oğlunu ondan saklamıştı. Ve bunu bilmek ölümden beterdi, 

“Bahanelerini dinlemeye daha fazla tahammül edemeyeceğim. Nerede o? Oğlum nerede?” 

“O...o evinde...” 


Aşk Meleği 81 


“Hayır, Luciana. Evinde değil çünkü onun evi burası; benim yanım.” 

Üzerine bir tişört geçirip terasa doğru yöneldi. Nereye gittiğini ne yaptığını bilmez haldeydi. Kendini değersiz hissediyordu. İçi acı, kapkara ve zehirli bir nefretle dolmuştu ve tüm bunların sebebi oydu. Tekrar hissetmesine sebep olmuş, onu savunmasız hale getirmişti ve sonra da sırtından bıçaklamıştı. Elini havaya kaldırıp titreyişini seyretti. Lanet olası. Yumruk yaptı ve eklemleri beyazlaşana kadar sıktı. Kararını vermişti. Terasa çıkıp seri adımlarla ilerlemeye başladı. 

“Thane, bekle. Nereye gidiyorsun?” 

“Oğlumu almaya.” 

Luciana arkasından koşup koluna yapıştı ve yüzüne bakmaya zorladı. 

“Bunu yapamazsın. Babam izin verir mi sanıyorsun? Sorun istemiyorum, Thane. Savaş istemiyorum.” 

Thane işaret parmağını ona doğra tehditkâr bir şekilde uzattı. “Senin isteklerin beni bağlamaz.” 

“Evet, Thane, bağlar. Konu oğlum olunca beni dinlemeye mecbursun.” 

Luciana’nın gözlerinde yadsınamaz bir kararlılık vardı. Annelik içgüdüsüyle yavrularım tüm tehlikelere karşı koruyan bir kaplan gibiydi. 
Thane’in dudakları alaycı bir ifadeyle kıvrıldı. Bu kadın mı? Kendi oğlunu babasından dört yıl boyunca mahrum eden bu kadın mı onu durduracaktı? 

“Onunla yara bere içinde, demir parmaklıkların ardından mı tanışmak istiyorsun? Natanael senin gibi değil, Thane. O çok küçük, nazik, sevecen ve güzel bir çocuk ve daha dört yaşında. Lütfen izin ver gidip ben onu getireyim.” 

Thane hiddetle kolunu ondan çekti. “Gitmene izin vermek mi? Bir daha dönme diye mi? İzini kaybettirip yok ol diye mi? Üstelik benim oğlumla. 1 fiç sanmam, Luciana. Bunu teklif etmen bile bana hakaret.” 

“O zaman izin ver Lucas’a onu getirmesini söyleyeyim.” 

“Lucas Garcia mı? Sen aklını mı kaçırdın?” 

“Natanael ona ve Claudia’ya tapar. Onlar NatanaeTin ailesi. Şu anda onlarla kalıyor.” 

“Onun ailesi benim" 

“Lütfen Natanael için bunu yap. Onu ürkütmek istemiyorum. Lütfen buraya kendi isteğiyle gelmesine izin ver. Kavgasız, gürültüsüz. Lütfen, Thane.” 

Thane derin bir nefes aldı. İstediği son şey oğlunu ürkütmekti ama Luciana’ya hiç güvenmiyordu. Asla da güvenmeyccekti. Onu köşeye sıkıştırdığı için ondan nefret ediyordu. “Lucas Garcia’ya üç saat veriyorum. 
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Aksi takdirde oraya kendim gidip oğlumu alacağım ve babanın da canı cehenneme. Arunthia Sarayı’m yerle bir etmem bile gerekse gideceğim.” 

Luciana titreyen elini boğazına götürdü. “Üç saat içinde burada olacaklar.” 

Başını kaldırıp hüzün dolu bal rengi gözleriyle ona bakınca Thane bir an için yine onun büyüsüne kapıldığını hissetti. Gözlerini ondan başka her şeye kör eden büyüye. Hayır, artık buna izin vermeyecekti. 

“Umarım öyle olur. Seni asla affetmeyeceğim, Luciana, asla. Oğlumla benim hayatımızdan dört yıl çaldın. Eğer bir gün daha çalabileceğim sanıyorsan yanılıyorsun. Galancia’ya ayak bastığı andan itibaren bu iş bitmiştir. Bir daha asla buradan gitmeyecek. Sen de öyle^.Vakit kaybetmeden evleneceğiz ve canım pahasına da olsa onu veliahdım olarak ilan edeceğim. 
Ve sen de bununla yaşayacaksın.” 
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~ ON BİRİNCİ BÖLÜM ~ 


HELİKOPTER pervanesinin sağır edici gürültüsü gittikçe yaklaşıyordu. Alet yavaş yavaş piste inerken Luciana’nın aklında tek şey vardı; Natanael’e kavuşmak, ona sarılmak ve dokunmak. Ok gibi ileri atılıp piste doğru koşmaya yeltenmişken Thane’in güçlü elleri onu belinden yakalayıp geri çekti. 


“Bekle.” 

“Bırak beni, Tlıane.” 

“Sana bekle dedim. Ölmek mi istiyorsun?” 

Thane dişlerini sıkmış, gergin bir ifadeyle helikopteri izliyordu. Helikopterin kapısı açılıp Natanael dışarı fırlayınca genç adam hayalet görmüş gibi bembeyaz oldu. Luciana onun şaşkınlığından faydalanarak kollarından kurtulmuş ve oğluna doğru koşmaya başlamıştı. 

Thane’in göğsünü sıkıştıran garip bir his vardı. Sanki birisi içine girmiş ve yüreğini eline geçirmişti. Natanael’e bakmak adeta aynaya bakmak gibiydi. Ve Thane o anda oğlunu kötülüklerden ve tehlikelerden korumak için elinden gelen her şeyi yapacağına yemin etti. Duygularını kendine saklamak hatta onları öldürmek konusunda her zaman başarılı olmuştu; Luciana’yla olduğu zamanlar hariç. Ama daha önce hiç böyle hissetmemişti. Sanki bir duygu denizinde yüzüyordu. Natanael-Tann 'dan gelen. Oğlunun ismini ilk kez kendi kendine fısıldadı. Parmakları ona dokunmak, aynı kendininki gibi, kuzgun siyahı saçlarını okşamak için yanıp tutuşuyordu. 


Ama onu ürkütmek istemiyordu. Yüzündeki yara izleri bir çocuğu bırak, 


yetişkini bile korkutabilirdi. O yüzden olduğu yere çakılıp, annesini görünce yüzünde güller açan oğlunu izlemeye devam etti. 

“Mama!” 

Natanael, dizlerinin üzerine çöküp kollarını iki yana açmış halde bekleyen annesinin kucağına atıldı. Luciana yüzünde oğlununki kadar aydınlık bir gülümsemeyle ona sımsıkı sarılmış, tombul yanaklarını, burnunu, saçlarını öpüyordu. Thane hayatında böyle bir sevgi bağına hiç şahit olmamıştı. 
Göğsündeki garip sancı dayanılmaz haldeydi. O an Luciana’nın yüzünde öyle güzel, öyle mutlu bir anlam vardı ki Thane boğazının düğümlendiğini ve gözlerinin yandığını hayretle fark etti. 

“Gördün mü? O kocaman siyah helikopterin içindeydim. Mama!” 

“Evet, tatlım. Ve bundan çok memnunum çünkü jeni bana getirdi. Ah, seni çok özledim. Dur bakayım... Yemin ederim boyun uzamış.” 

Thane oğlunun suratındaki gurur ifadesini görünce midesine yumruk yemiş gibi oldu. Çocuk kanının son damlasına kadar bir Guerrero’ydu. 
Tam annesine bir şey söylemek için ağzını açmıştı ki Thane’i fark etti ve tüm dikkatiyle onu incelemeye başladı. Thane gergin olmanın ne demek olduğunu o an anlamıştı. Natanael annesine döndü, sonra tekrar Thane’e baktı; minik beyni saat gibi çalışıyordu. 

Bu inanılmaz bir şeydi, tam anlamıyla sinir harbiydi. Thane dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Natanael nihayet Thane’in gerçek olduğunun farkına varmışçasına heyecanla konuşmaya başladı. “Vay canına! Aynı bana benziyor. Sadece benden çok daha büyük, sen uçabilir misin?” 

“Si... Sanırım öyle. Ben bir pilotum ve kendime ait bir savaş uçağım var.” 

“Biliyordum. Sen ‘‘Yeni Nesil Savaşçılardan birisin, değil mi? 
InterGalactica’dan yeni mi indin?” 

Ne? 

“Nerede bu? Avrupa’da mı?” 

“Yok canım. Uzayda.” Yüzünde kocaman bilmiş bir gülümsemeyle Thane’e bakıp, beceriksizce göz kırpmaya çalışarak sanki çok büyük bir sırrı paylaşıyormuş gibi fısıldadı. “Senin de bildiğin gibi.” 

Luciana hafifçe öksürerek araya girdi. “Süper kahramanlara çok meraklı; Batman vc Ironman gibi. Onlardan biri sana çok benziyor. Tabii kendine de.” 

Thane, oğluyla göz göze gelebilmek için dizlerinin üzerine çöküp telaşla söyleyecek bir şeyler bulmaya çalıştı. “Aslında bir tür savaşçı olduğum doğru. Ben Galancia’ntn Prensiyim ve burası benim evim. Senin de burada benimle yaşamanı çok isterim.” 
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Natanael hemen annesinin bacaklarına sanldı. Güzel yüzünde panik ifadesi vardı. 

“Ya annem?” 

“Annenin de tabii ki.” 

Natanael başını kaldırıp annesine baktı. Lııciana’nm kendinden emin gülümsemesi çocuğu rahatlatmıştı. Yine de meraklı gözlerle Thane’e bakmaya devam etti. Çevresinde gördüklerinden memnun kalmamışçasına minik burnunu buruşturmuştu. Thane çenesini kaşıyıp çaresizlikle Luciana’ya baktı. Genç kadın sesini çıkarmadan ağzıyla bir şeyler söylüyordu. Thane kaşlarını çatmış anlamaya gayret ediyordu. “Köpek?” 

“Köpek mi?” Natanael’in gözleri panldamıştı. “Köpeğin mi var?” 

Thane saniyelerdir tuttuğu nefesini bıraktı. “Si. Onlarca köpeğim var. 
Ve atlarım.” 

“Atların mı var?” Kara gözleri kocaman açılmıştı ve hiç ürkmüş bir hali yoktu. Bundan cesaret alan Thane uzanıp kadife gibi yumuşak tombul yanağını okşadı. Aralarındaki inanılmaz bağı hissetmek onu temelinden sarsmıştı. Oğlu hayatında dokunduğu en mucizevî şeydi; aynı annesi Luciana gibi. 

“Hem de yüzlerce. Hatta bir tanesi senin olabilir.” 

Natanael yerinde zıplamaya başladı. “Benim bir atım olacak, Mama ! 
Gidip köpekleri görebilir miyiz? Hadi, hadi.” 

Thane nihayet rahat bir nefes aldı. Bu raundu kazanmıştı. Verdiği ipucu için Luciana’yı öpebilirdi. 

“Neden olmasın? Thane, köpekler aşağıda mı?” Luciana yerinden doğnılurken sendeleyince Thane insiyaki olarak ona doğru atılıp belinden yakaladı ve kalkmasına yardım etti. Luciana şaşırmıştı. “Teşekkür ederim,” diye fısıldadı. 

“Pietro onları getirir. Garcia’yla konuştuktan sonra ben de size katılırım.” 

Gergin bir gülümsemeyle başını sallayan Luciana, Lucas’a döndü. 
“Çok teşekkürler, Lucas. Her şey için.” 

Lucas ona doğru bir adım atıp, yüzünde Thane'in sinirlerini kaldıran bir ifadeyle cevap verdi. “Dediğimi unutma, Luciana. İhtiyacın olduğu an arayacaksın; gece gündüz fark etmez.” 

Luciana oğlunun minik elini tuttu ve beraber eve doğru yürüdüler. 

“Seni araması gerekmeyecek, ihtiyacı olan her şey burada.” 

İki asker, tepeden tırnağa birbirlerini süzerek bakıştılar. Lucas’ın bakışları sertti. “Eğer onlan üzecek olursan buraya gelir ve seni öldürürüm.” 
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“Eğer kafan çalışıyorsa bir daha buraya adımını bile atmazsın, Garcia. 
Sana hava sahamı oğlumu getirdiğin için açtım. Bir daha sefere reddedileceksin.” 

“Bu beni durdurur mu sanıyorsun? Sana karşı dürüst olacağım; Luce’la aranızdaki hava hiç hoşuma gitmedi ve onları burada bırakmanın doğru karar olduğundan emin değilim.” 

“Senin ne düşündüğün beni hiç alakadar etmez. Luciana’yla olan iliş¬ kim de senin üzerine vazife değil.” 

“İşte orada yanılıyorsun. O aileden biri ve onu burada zorla tutmana izin vermem. Beni anlıyor musun?” 

Thane, Garcia’ya onu adada zorla tutmadığını söylemek üzere ağzını açmıştı ki, aslında ona başka şans vermediğini fark ederek sustu. O kadar öfkelenmişti ki ona neler söylediğini bile hatırlamıyordu. İçinde kopan fırtınaları anladığından mıydı bilmiyordu ama Garcia derin bir nefes alıp geniş omuzlarını silkti. “Bak, öğrendiklerinin senin için bir şok olduğunu anlayabiliyorum. Ama bilmen gereken bir şey var. Luciana son beş yıldır bir gün bile rahat yüzü görmedi. Senin her şeyden habersiz yaşamını sürdürdüğünü bilmek onun için bitmek bilmeyen bir işkenceydi ve bu işkenceyle yaşaması gerekti. Unutma ki yıllardır aramızdaki husumet devam ediyor, Guerrero. Bu yüzden babasıyla bir anlaşma yapmak mecburiyetinde kaldı. Ağladı. Yalvardı. Sırf Natanael’i dünyaya getirebilmek için. Biliyorum ki oğlunu hayatındaki her şeyden daha fazla istedi.” 

Ağlayıp yalvarmak mı? Yani Henri oğlunu yok etmek mi istemişti? 
Thane belki de ilk kez yıllar önce tetiği çekmediğine pişman oldu. Henri Verbault’u Luciana’nın ve oğlunun hayatından ilelebet silmek için elinden ne gelirse yapacaktı. Dios, o kadar öfkeliydi ki önüne gelen her şeyi yıkabilirdi. Onu oğlundan ayrı tutan herkesi cezalandırmak istiyordu. Ve Luciana kesinlikle onlardan biriydi. Ona beş yıl önce gelmeliydi. Onu ve kamındaki bebeği hayatı pahasına korurdu. Kollarını göğsü üzerinde kavuşturdu. 

“Kızını seviyorsun, değil mi? Eğer birileri onun varlığını senden saklayıp çocuğunun ilk dört yılını kaçırsaydın ne hissederdin?” 

“Öfke. Öfkeden kudururdum. Sadece öfke değil aldatılmış ve ihanete uğramış hissederdim. Şüphesiz senin şu an hissettiğin her şeyi hissederdim. 
Ama büyük resme baktığımda Luciana'nın evladını, senin oğlunu, her şeyin üstünde tuttuğunu ve onu korumak için kendi hayatını feda ettiğini görürdüm. Senin hakkında söylenenlerin ne kadarı doğru bilemem ama beşte biri bile beni ona hak vermeye ikna ederdi. Her annenin yapacağı 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şeyi yaptı. Bunun için onu ne suçlayabilirim ne de ondan ne nefret edebilirim.” Garcia sözünü bitirir bitirmez arkasını döndü ve helikoptere doğru koştu. 

Thane helikopterin havaya doğru süzülmesini seyrederken pervanenin ritmik sesine odaklanıp uzaklara daldı. Bir saniyelik de olsa içsel bir huzur hissetmenin etkisiyle derin derin nefes aldı. 

“Her şeyi onu korumak için yaptım ... Biz iki düşman ülkenin veliahtlarıyız... Korkmuştum..." 

Ve yine öfke ve ardından çaresizlik duygusu yakasına yapıştı; sıkılı yumruğunu hiddetle hemen yanındaki taş duvara indirdi. 


Üzerinde desenli şortu ve aynı renklerde tişörtüyle Natanael sahilde neşeyle koştururken köpekler etrafında dönüyordu. Elinde kocaman bir sopayla ıslak kumlara bir şeyler yazıyor sonra kahkahalar atarak denize fırlattığı sopayı köpeklerin getirmesini izliyordu. Luciana için minik oğlunu bu kadar mutlu görmek her şeye değerdi. 

“Nate? Thane’i beklerken kumdan kaleler yapalım mı?” 

“Tamam, Mama." 

Anne oğul ıslak kumlara oturup hummalı bir çalışmaya girdiler. Oğlunun minik elleriyle kuma şekil vermesini seyrederken Luciana kalbinin sevgiyle dolup taştığını hissetti. Kendim meşgul etmek iyi gelmişti. Günlerdir beyni çatlayana kadar düşünmekten ve pişmanlık hissetmekten yorgun düşmüştü. 

“Size katılabilir miyim?” 

Luciana ayaklarının üzerine oturup Thane’e döndü. “Elbette.” Gözlerinde açıkça gördüğü ıstırap canını yakıyordu. Eklemleri şişmiş ve derisi yüzülmüş ellerini görünce uzanıp parmaklarıyla kıpkırmızı yaralara dokundu. 

“Thane?” Yoksa Lucas’a vurmuş muydu? “Kavga mı ettin?” 

“Hayır.” Thane hızla elini çekti. Hem fiziksel hem de duygusal olarak kendini Luciana’ya kapamıştı. 

Natanael her şeyden habersiz heyecanla şakıdı. “Evet, yardım edebilirsin. Kalenin hendeğini sen yap. Bu çooook önemli bir iş.” 

“Haklısın,” Thane dizlerinin üzerine çöküp, “nereye yapayım sence?” 
diye meraklı bir sesle sordu. Natanael başıyla kendine en yakın tepeciği işaret edince Luciana oğlunun Thane’le yakınlaşma ihtiyacını hissedip geriye çekilerek onlara yer açtı. İkisini bir arada görmek yıllarca zihninde 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canlandırdığı fantezileri bile geride bırakıyordu çünkü gözleriyle bu mutluluğa tanık olmak inanılmaz güzeldi. 

“Senin ismin gerçekten Thane mi? Şu savaşçınmki gibi.” 

Thane omuzlarını silkti. “Evet, ama...” Kara gözleri Luciana’nınkileri buldu. Bakışları ondan yardım diliyordu. Belli ki oğlunun oııa ismiyle hitap etmesini istemiyordu. 

Luciana “Ona şimdi söylemek ister misin?” diye fısıldadı. İnanması zordu ama Thane korkuyordu. Kabul edilmemekten, oğlunun hayatındaki gerçek yerini alamamaktan korkuyordu. Luciana buna dayanamazdı. Bunu sağlamak onun göreviydi ve Thane’in olduğundan daha fazla incinmesini istemiyordu. 

“Nate... Biliyorsun Claudia Teyze, Isabelle’in annesi ve Lucas Amca da babası.” 

“Evet.” 

“Şey..,” kuruyan dudaklarını yaladı ve devam etti. “Thane de senin baban.” 

Nate hemen başım oyundan kaldırıp annesine döndü. “Gerçekten mi?” 

“Evet.” 

Thane’e baktığında yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. “Vay canına, benim babam bir savaşçt.” 

“Evet, öyle.” Luciana gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. “Bir keresinde hayatımı kurtarmıştı. Uzun yıllar önce.” Boğazı öylesine yanıyordu ki sesi bir fısıltıdan öteye gidemedi. “O gerçek bir süper kahraman.” Luciana, Thane’in bakışlarını üzerinde hissediyordu ama bakışlarına karşılık verip bir şeyler söyleyenıeden Nate yerinden ok gibi fırlayıp kendini Thane’in kollarına attı. Oğlunu kucaklayan güçlü kollara bakarken Luciana doğru karan verdiğinden tamamıyla emindi. Artık mutlu bir aşk evliliği yapma şansının olmadığını biliyordu ama en azından karşısındaki iki erkeğin birbirlerine olan bağlılığı gecelerini ısıtacaktı. Nate babasını elinden çekip denizin kenarına götürürken bir yanı minik oğlunu kaybettiğini söylüyor, diğer yanıysa oğlu ona asla veremeyeceği baba sevgisine kavuştuğu için şükrediyordu. 

Thane’le ilişkilerine gelince... Her şey olacağına varırdı. 
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~ ON İKİNCİ BÖLÜM ~ 

Thane çok geçmeden oğlunun ne kadar konuşkan bir çocuk olduğunun farkına vardı. Nefeslenmek için bile susmuyordu ve üç gün içinde tüm ev ahalisini küçük parmağında oynatmayı başarmıştı. Noel Ağacı istediğini söylediği anda Pietro salona beş metrelik bir çam ağacı yerleştirmiş ve Noel bayramını kutlamayan Thane bile eve kutular dolusu ağaç süsü getirmişti. 

Akşamın yedisinde duştan henüz çıkmış ve üzerine iş kıyafetlerini giymiş olan Thane, oğlu ve Luciana’yı bulmak üzere mutfağa gitti. Nate’in bir dediğini iki etmeyen Luciana, oğlan bir yandan sütünü içip diğer yandan zıp zıp zıplarken enkaz haline gelmiş mutfağı toparlamaya koyulmuştu. Kendini durmadan meşgul tutuyordu. Sanki bir an için boş kalsa dışarıya göstermeye çalıştığı sakin hali dağılıp gidecek ve yaralı ruhu paramparça olacaktı. Thane bu sükûnetin göstermelik olduğunu çok iyi biliyordu, gerçek Luciana bu değildi. Aralarına aşılmaz bir mesafe koyarak buna sebebiyet verenin kendi olduğunun da farkındaydı ama elinden bir şey gelmiyordu. Hâlâ o kadar kızgındı ki onun da canını yakmak içindeki kapkara duyguları onun içine boşaltmak istiyordu. 

Her gün içsel bir savaş veriyordu. Birçok yönden Luciana'mn haklı olduğunu biliyordu. Evet, aileleri yüzyıllardır düşmandı ve evet, neredeyse babasının katili olacaktı. Son üç gecedir amcasıyla öyle bir politik mücadeleye girmişti ki tarifsiz sorunlarla uğraşıyor ve kendi de dâhil herkesin emniyetinden şüphe ediyordu. Luciana’yla çoktan evlenmiş olması gerekirdi. NatanaeTin veliahtlığını Noel’den önce ilan etmeliydi. Onu güvende 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tutmanın tek yolu buydu. 

Ve eğer Luciana da yıllar önce böyle; panik içinde, çaresiz hissetmiş ve oğlunun canını kurtarmak için ne yapacağını şaşırmıştıysa yaptıklarına hak vermemek için taş kalpli olmak gerekirdi. Ne amcasının ne de kendinin ünü yenir yutulur cinsten değildi. Ama ona ne kadar hak vermeye çalışırsa çalışsın bu oğlunun hayatının ilk dört yılını kaçırdığı gerçeğini değiştirmiyordu. Çektiği acı azalmıyor, öfkesi dinmiyordu. O an bile Luciana ve Nate’i mutfak kapısından sessizce izlerken çizdikleri mutlu aile tablosuna ait olmadığını hissediyordu. Değersizdi ve gözlerinin önündeki bu kusursuz resme yakışmıyordu. Aralarındaki inanılmaz sevgi bağını kıskanıyor ve aynı bağı kurmaktan onu mahrum bıraktığı için Luciaııa’yı cezalandırmak istiyordu. Ona tek bir bakışı içsel savaşını yine alevlendiriyor; ondan hem nefret ediyor hem de deliler gibi arzuluyordu. 

Nate’in cıvıldayan sesi onu düşüncelerinin girdabından çıkardı. “Noel’e kadar sekiz kere uyuyacağız, Mama! Sen Noel Baha’dan ne istersin?” 

Luciana oğlunun yanına oturup peçeteyle dudaklarına bulaşmış sütü sildi. “Senin mutlu olmanı, burada mutlu musun?” 

Ona karşı ne kadar sevecendi. Fedakâr, himayeci ve anlayışlıydı, aynı kendi annesi gibi. Ve Thane o an, Luciana tekrar hayatına girdiğinden beri daha önce hiç düşünmediği kadar çocukluğunu düşündüğünü fark elti. 

“Evet. Deniz kenarında yaşamayı sevdim, köpeklerimi ve babamı da. 
Ve odam süpppper. ” 

Odası uzay gemisi temasıyla döşenmişti. Tavanı ve duvarları karanlıkta parlayan gezegenler ve yıldızlarla doluydu. 

“Uzay gemisi yatağıma sen sığmazsın, Mama. Babamla uyuyacaksın, değil mi? Aynı Claudia Teyze ve Lucas Amca gibi.” 

Luciana bir an gözlerini kapattı. “Şey... Sanmam tatlım. Belki senin yanındaki odada uyurum. Belki gece bana ihtiyacın olur.” 

Thane’in boğazı düğümlendi. Hayatları böyle mi olacaktı? Ayrı odalarda ve ayrı yataklarda, aynı evi paylaşan iki yabancı... 

“Ben artık kocaman oldum. Sen babamla aynı odada kalabilirsin.” 

Thane daha kötü bir şey düşünemiyordu. Yatağında dantel siyah geceliği içinde Luciana; yasemin ve vanilya kokusuyla aklını başından alacaktı. 
Yanında olacak ama ona dokunamayacaktı. Hayır, bu kesinlikle iyi bir fikir değildi. Öfkesi uykudayken, savunması düşmüşken uzanıp onu kendine çekmesi ve onun muhteşem vücudunda tüm dertlerini unutması kaçınılmaz sonuçtu. Belli ki Luciana da onun gibi düşünüyordu. Nate’in ilgisini başka bir konuya çekerek çocuğu ustalıkla cevapsız bıraktı. 
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“Hadi bakalım, yatma zamanı.” 

“Anne beni kucağına al.” 

Thane nihayet yaslandığı kapı eşiğinden doğrulup mutfağa girdi. “Sanırım o benim işim.” 

Luciana bal rengi gözlerini kaldırıp ona baktığında bakışları kısa bir süre için mutlulukla parıldamış ama sonrasında Thane’i iki dirhem bir çekirdek giyinmiş görünce parıltılar hemen sönmüştü. Yorgun görünüyordu. Boticelli’nin melekleri kadar güzel ama yorgundu. Uykusuzluktan gözlerinin altı çökmüş, kızarıklıklar soluk teniyle çarpıcı bir tezat oluşturuyordu. Thane o an daha fazla bu şekilde devam edemeyeceklerini anladı. 
Her ne kadar ona bir daha tam olarak güvenemeyeceğini ve her şeyi affedip unutamayacağım bilse de bir girişimde bulunmak zorundaydı. Ama nasıl bilmiyordu. 

Nate’in kolları babasının boynuna dolanmış halde alt kata, Nate’in odasına gittiler. Thane de nazikçe oğlunu yatağına yatırıp alnından öptü ve parmağının tersiyle tombul yanağını okşadı. “İyi uykular.” 

“Sana da, baba.” 

“Seni seviyorum, küçük kaplan.” 

“Ben de seni, Mama.” 

Thane dışarı çıkmış ve duvara yaslanmıştı. Luciana kapıyı yavaşça kapatıp yanma geldi ve başını kaldırıp ona baktı. Dios, o kadar güzeldi ki kalbini acıtıyordu. “Teyzesininki gibi bir evliliğimiz olmasını bekliyor.” 

Luciana bakışlarını hemen yere indirdi. “Evet. Ama her evlilik farklıdır. O da bunu öğrenecektir. Claudia’nın evliliği çok başka. Onlar birbirlerine gerçekten âşıklar ve bu yüzden evlendiler; görev aşkı veya çocuk için değil. Bizimki öyle bir evlilik olamaz. Sanırım annemle babamınki gibi olacak. Onların yatakları da ayrıydı ve bu beni etkilemedi.” 

Thane ona inanmıyordu. Hem de hiç. Sesinde özlem vardı. Belli ki Verbault çifti onu göründüğünden çok daha fazla yaralamıştı. 

“Dün gece nerede kaldın, Thane?” Kollarıyla kendini sarıp Thane’in lacivert Armani takımını, jilet gibi ütülenmiş buz mavisi gömleğini süzdü. 
Thane genç kadının teninin ürperdiğine yemin edebilirdi. 

“Yine oraya mı gidiyorsun?” 

“Si. Şatoya.” Daha fazla açıklama yapmamak için dişlerini sıktı. Başlarının amcasıyla belada olduğunu öğrenip kaygılanmasını istemiyordu. 
Onların güvenliği için günde iki saat uykuyla yaşıyordu. “Korkmana gerek yok. Evin her katında muhafızlar var.” 

“Tamam.” Sesi öyle yılgın ve mutsuzdu ki, Thane onu sevdiklerinden 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ve ailesinden ayırdığı için bir kez daha kendini canavar gibi hissetti. Onu burada tutuklu gibi alı koyuyordu, aynı babasının annesine yaptığı gibi. 
Dayanamıyordu, ne yapacağını bilmiyordu. Duvardan doğrulup duygusuz tavrım takındı. Kendini kontrol etmek zorundaydı. 

“Nate, bu hafta sonu şehir merkezindeki Noel Baba’yı görmeye ve Noel gösterilerine gitmek istedi. Ailecek gidebiliriz diye düşünmüştüm. 
Nate’in iyiliği için.” 

Bunun onu sarsacağını biliyordu, o yüzden önemsemiyormuş gibi söylemişti. Ama önemsiyordu. Evlenecekleri haberi tüm ülkeye yayılmış, halk çoktan kutlamalara başlamıştı. Onu halka tanıtmak için Noel mükemmel zamandı. 

“Nate için. Tabii. Bu onun çok hoşuna gidecektir.” 

“Güzel. Sabah görüşürüz.” Merdivenlere doğru yöneldi. 

“Thane, lütfen dur. Hemen gitmesen. Konuşmamız lazım. Arunthia’ya ne zaman gideceğimle ilgili.” 

Asla. 

“Gitmem lazım. Belki yarın konuşuruz.” 

“Lütfen. Oradaki işlerimi toparlamadan seninle evlenemem. Benim de kendime ait sorumluluklarım var. Ve dün ‘Noel arifesinde evleniyoruz’ bombasını patlattığında sonra konuşuruz demiştin.” 

Thane o ana kadar hissettiği kahredici suçluluk duygusuna rağmen öfkesine engel olamadı. Sesi asabi, bakışları alev alev, vücudu yay gibi gergindi. "Si. Bana dört koca yıl borçlu olduğunu düşünürsek sanırım bir lanet olası güııün lafı bile olmaz.” Neden o kadar sert tepki verdiğini bilmiyordu. 
Belki Arunthia’ya dönmekte ısrar etmesinden, belki de onunla evlenmek istemediğini bilmesinden bir anda çileden çıkmıştı. Arunthia'ya geri dönmesine izin veremezdi. Henri ne yapar eder onu geri yollamazdı. 
Luciana’nın özgür olmak istediğini biliyordu ama elinden bir şey gelmezdi. 
Oğlu ne olursa olsun Galancia’da onunla kalacaktı. Dahası bir haftaya kadar evleneceklerdi. Bunu hiçbir şey değiştiremezdi. 

Thane’in uzaklaşan adımlarının ritmik sesi Luciana’nm kalbinin gümbürtüsüne karışıyordu. Sırtını duvara yaslayıp aşağı doğru kaydı ve göğsüne çektiği dizlerine sarıldı. Dayanamıyordu. Daha üç gün olmuştu ve aklını kaçırmak üzereydi. Uykular haram olmuştu. Duvarlar üstüne üstüne geliyor, bu sessizlik onu çıldırtıyordu. Ona güç veren tek şey Nate’in varlığıydı. 
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Arunthia’ya dönmesine neden izin vermiyordu? Tahta geçmeyeceğini babasına bildirmeden nasıl onunla evlenebilirdi? Düğün törenlerinde en azından kız kardeşinin olmasını isterdi. Oysa ona hiçbir şey söylemiyor, kimleri davet edeceğini bile sormuyordu. Neden bu kadar acele ediyordu? 

Korkuyorsun Luce; kabul et. Aşk olmayan bir evlilik istemiyorsun. 
Sonsuza kadar söz hakkından mahrum, görünmez prangalarla esir edilmiş bir kadın olarak yaşamaktan korkuyorsun. Kapalı kapılar ardında metresleriyle gönül eğlendiren bir adamın karısı olmak istemiyorsun. 

İşin aslı bu öldürücü sessizlik onu çıldırtıyordu. Thane bütün bir günü NatanaelTe geçirdikten sonra ortadan kayboluyor, onu bir korumalar ordusuyla baş başa bırakıp gün ağarana kadar geri gelmiyordu. Onu bir esir gibi burada tutuyor, yüzüne bile bakmıyordu. Her gece nereye gidiyordu? Kimin kollarında rahatlıyordu? Bunu sormaya bile hakkı var mıydı? 

Gözlerini yumup başını dizlerinin üzerine yasladı. Onu buraya getirmesinin bir sebebi vardı. Hissedebildiği tek varlığın o olduğunu söylememiş miydi? Yarın gerçek bir aile gibi eğlenmeye gidecek olmaları tünelin sonunda zayıf da olsa bir ışık olduğunu göstermiyor muydu? 

Ah, buna bir inanabilseydi. 

Ertesi akşam, kurşungeçirmez Range Rover’dan inerlerken Luciana kendini günlerdir ilk kez mutlu vc hafiflemiş hissediyordu, Sebebi o sabah Claudia’yla gözyaşları içinde yaptığı telefon konuşması mıydı, yoksa Nate’in bulaşıcı neşesi miydi bilmiyordu. Ne olursa olsun hep beraber geçirecekleri ilk sosyal günün keyfine varacaktı. Claudia’nın dediği gibi kötümser bir aptal gibi davranmanın bir âlemi yoktu. Her ne kadar Thane hiç olmadığı kadar yorgun ve bitkin görünüyor da olsa, onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu ve geceyi kiminle geçirdiğini kafasına takmayacaktı. 

Thane, Luciana’nın o kanını kaynatan derin ve aheste sesiyle onu düşüncelerinden sıyırdı. “Çantanı alacak mısın, yoksa birkaç dakika sonra çantam nerede diye dünyayı ayağa kaldırmayı mı tercih edersin?” 

“Alayım, lütfen. Kimseyi çantamın peşinden yollara dökmeni istemem.” 

“Şükürler olsun.” 

“Ama ceketimi arabada bırakayım. Havanın bu kadar sıcak olduğuna inanamıyorum.” Krem rengi ceketini omuzlarından sıyırıp Thane'e uzattı. 
Thane’in yerinden kıpırdamadığını görünce başını kaldırıp ona bakmak zorunda kalmıştı. Gözünü kırpmadan ona bakıyordu. Ateşli bakışları vüeudunu saran kahve ve krem rengi puanlı elbisesinin derin dekolteli V yakasından incecik belini saran kemerinde oradan da dizlerinin bir karış üzerinde biten eteğinde dolaştı. Günlerdir ilk defa ona böyle ilgi ve beğeniyle bakıyordu. Luciana heyecanını gizleyebilmek için başını öne eğip gözlerini ondan kaçırdı. 

“Muhteşem görünüyorsun, Luciana. Çok... Çok güzelsin.” 

Sesi buğulu, içten ve seksiydi. Luciana’nm damarlarındaki tüm kan yanaklarına hücum etmiş, bedeni utanmazca kasılmıştı. “Teşekkürler. Sen de hiç fena gözükmüyorsun.” 

Bu yüzyılın en hafif tanımlaması olmalıydı, zira Thane onun için özel dikilmiş siyah takımı, beyaz gömleği ve esmer tenine-düşen güneş ışıklarıyla inanılmaz yakışıklı ve seksi görünüyordu. Sanki her bir gözeneğinden güç, kudret ve tüm dünyaya isyan fışkırıyordu. 

Kara gözleri Luciana’nın nemli dudaklarına dikilmişti. “Luciana,” diye fısıldadı. “Ben...” Ve tekrar bakışlarını gözlerine çevirdiğinde gözlerindeki ifade Luciana’nın midesinden kasıklarına ılık bir hissin yayılmasına sebep oldu. Onu hâlâ arzuluyordu, Luciana bundan emindi. Sanki ondan nefret etmek istiyor ama bedenine söz geçiıemiyormuş gibiydi. 

“Evet?” 

Thane güçlükle yutkundu. “Sadece bugün gerçek bir aile olmaya çalışalım diyecektim.” 

“Bence de. Belki sonra oturup konuşuruz, ne dersin?” 

Thane yanıtlamak yerine gülümsedi. Luciana sorusunu yinelemek üzereyken Nate hoplaya zıplaya aralarına girmişti. 

“İşte Noel Baha’nın evi! Bakın orada! Kızağı da orada! Kızağa binebilir miyiz? Lütfen. Ay... Şunlar Üç Kral mı? Çok korkunçlar.” Başını kaldırıp kahraman savaşçısına baktı. “Onlan görmek istemiyorum, baba.” 

Luciana, Thane’in geniş omuzlarının gevşemesini ve yüzünün bir anda yumuşamasını izliyordu. “Seni onlarla tanıştırayım ve korkacak hiçbir şey olmadığını kendi gözlerinle gör, tamam mı?” 

Nate ikna olmuşa benzemiyordu. Yine de küçük bir maymun gibi babasının kucağına tırmandı. “Tamam, baba. Ben hazırım.” 

"Sen hazır mısın, Luce?” 

“Kesinlikle.” 

Rüya gibi bir akşamdı. Noel bayramı için süslenip ışıklara bezenmiş masalsı şehirde saatlerce el ele dolaştılar, canlarının istediği her şeyi yiyip içtiler ve insanlarla sohbet ettiler. Natanael’in babasına olan hayranlığı Galancia halkınınkiyle karşılaştırıldığında hafif kalırdı. Halk Prens 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Thane’e adeta tapıyordu. Ve Luciana ilk kez onu farklı bir gözle gördü; o savaşmak için yaratılmış acımasız bir asker değil, kral olmak için doğmuş sevilen ve takdir edilen bir prensti. Ve o akşamı keyifli kılmak için gerçekten çok uğraşıyordu. Luciana kendini, bu çabanın sebebinin gittikleri her yerde etraflarından eksik olmayan fotoğraf makineleri olmadığına inandırmaya çalıştı. Elini tutan eli sıcacıktı ve aralarındaki çekim büyülü, sarhoş edici ve baş döndürücüydü. Ve Luciana bu çekimin tadına varmaya kararlıydı. 

Kestanelerin ağız sulandıran kokusu onları yemek çadırına doğru çekmişti. Thane ve Nate çikolatalı krep standma Luciana ise Galancia’ya özgü sıcak şarap sunulan bara yöneldiler. Luciana üçüncü bardağı içerken Thane yanına geldi. “Thane, bu şarap çok sert midir?” 

“Biraz,” kısılmış gözlerle onu izliyordu. “Sıcak şarap içmeye alışık mısın?” 

“Hayır.” 

“Tamam, başka içmek yok o zaman.” Luciana’nm iki eliyle birden yapıştığı bardağı tutup çekmeye çalıştı. Gülmemek için kendini zor tutuyordu. “Bırak, Luce.” 

Luciana uzun kirpiklerinin arasından ona meydan okuyarak baktı. 
Kendini yaramaz bir çocuk gibi hissediyordu ve onu neşelendirdiği için çok mutluydu. “Gücün yetiyorsa bıraktır” 

“Sen sarhoş musun?” 

“Saçmalama. Tabii ki değilim.” Çadır yavaş yavaş etrafında dönüyor gibiydi ama ona söylemeyecekti. 

“İyi, çünkü buz pateni yapmaya gidiyoruz.” 

Aman Tanrım! 

“Kahve?” 

Nate, ilk kez ayaklarının üzerine kalkmaya çalışan bir geyik yavrusu gibi buzun üstünde birkaç dakika bocaladıktan sonra yavaşça kaymayı başarmıştı. Saniye başı düşüyor, sonra hemen kalkıp kaymaya devam ediyordu. 

“Baba, bak.” Takdire layık bir gayretle buzun üstünde iki kere dönmeyi başarmış minik yüzü gururla aydınlanmıştı. Luciana sevinçle el çırptı. Sıcak şarabın da etkisiyle iyice neşelenmiş, kıkırdayıp duruyordu. Neşesi Thane’e de bulaşmıştı. Genç adam içini yakan tüm olumsuz duyguların biraz da olsa hafiflediğini hissediyordu. Bir an için Nate’in dengesi bozulup sendeleyince hemen yanına kayıp onu belinden yakaladı ve havaya kaldırdı. Oğlunun yüzündeki gülümseme ve sevinç cıvıltıları beynine kazınmıştı. Zaman sanki yavaşladı. İkisi buzun üstünde halkalar çizerken tepelerinden suni kar taneleri dökülüyordu. Ve Thane o an her şeyin farkına vardı. 

Lueiana olmasaydı şu an kollarında çocuksu kahkahalar atan oğlu da olmayacaktı. Eğer her şeyi göze alarak, tacını bile kaybetmekten korkmayıp onu dünyaya getirmek için babasına karşı mücadele etmeseydi bu eşsiz duyguyu tadamayacaktı. Onun inanılmaz cesareti ve kararlığı sayesinde bir evlada sahipti. Oğlunun ilk dört yılını kaçırmasına sebep olmuş da olsa o an onun kara gözlerine Lueiana sayesinde bakıyordu.JSanki ruhunu kaplayan kapkara sis perdesi bir anda dağılıvermiş, öfke ve kinin yerini oğlunun annesine duyduğu ihtiyaç almıştı. Nate’i ihtiyatla yere bırakıp dengesini bulmasına yardım ettikten sonra ona gitmek için arkasına döndü ve sanki onun sessiz davetini duymuş gibi yanına gelmiş olan Luciana’yla çarpıştı. 
Vücutları birbirine yapışmış, güçlü kolları genç kadını sımsıkı sarmıştı. 
“Hay Allah, neredeyse düşüyordum. Sen iyi misin?” 

Neden diye sormak istiyordu. Neden benim çocuğuma sahip olabilmeli için bunca fedakârlık yaptın? Düşmanının çocuğu. Bunun bir anlamı olması gerekmez miydi? 

“Thane?” Güzel yüzünde sevgi dolu bir kaygı vardı. Elini çenesine koyup yanağını okşamaya başladı. “Ne oldu? Neden bana öyle bakıyorsun?” 

Parmaklarını saçlarının içine gömüp gözlerine baktı. “Teşekkür ederim.” 

“Ne için?” 

“Nate için. Onu yaşatmak için verdiğin mücadele için. Bana güvendiğin ve bana söylediğin için. Onun hayatının bir parçası olmama izin verdiğin için.” 

Gözleri yaşlarla dolmuştu. “Ah, Thane, bunca yılı kaçırdığın için çok üzgünüm. Eğer zamanı geri alabilseydim alırdım, inan bana. Sana her şeyi tüm detaylarıyla anlatabilirim ve milyonlarca fotoğraf...” 

“Şşş.” İşaret parmağıyla dudaklarına bastırdı. Sonra parmağını aşağı doğru kaydırıp dudaklarım araladı. Günlerdir mücadele ettiği o manyetik çekim ikisini de etkisi altına almıştı. Dudakları birbirine değdiğinde Thane’in bedeni adeta temelinden sarsıldı, teni karıncalanmaya, damarlarındaki kan alevlenmeye başladı. Lueiana neredeyse ağlar gibi bir ses çıkarmıştı. Dios, onu çok özlemişti. 

Yüzlerinde patlayan flaşlar ve çevredekilerin tezahüratları onu kendine 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getirdi ve dudaklarını yavaşça Luciana’nınkilerden ayırdı. Ağzının tam kenarını ve burnunun ucunu öpüp, saçlarının yasemin kokusunu içine çekti. 

“Aman Tanrım! Herkesin içinde sevişiyoruz.” Yüzünü utançla Thanc’in boynuna gömdü. 

“Eve gidip devam etmek ister misin?” 

“Evet.” Ilık soluğu kulağını yalıyordu. Başını kaldırıp ona baktığında Thane yanaklarının kıpkırmızı olduğunu görerek sırıttı. Onları alkışlayan ve ıslıklar çalan kalabalığa dönüp son derece zarif bir şekilde selam verince Thane Luciana’nm ne kadar mükemmel bir kraliçe olacağını düşünmeden edemedi. Sadece kendinin değil Galancia halkının da gönlünü kazanmıştı. 
Kalabalık “Galancia Kraliçesi Luciana!” diye bağırmaya başlamıştı. 
Luciana kaşlarım kaldırıp Thane’e baktı. “Biraz aceleci davranmıyorlar mı? Kraliçe olmama daha yıllar var. Üstelik kendimi hiç hazır hissetmiyorum böyle bir sorumluluğa.” 

Sanki buz zemin Thane’in ayaklarının altından kayıyordu. “Elbette hazırsın. Sen buna hazır olarak doğdun zaten.” 

“Aynı babam gibi konuştun. Bir kraliçe olarak yetiştirilmiş olabilirim ama seçeneğim olsaydı bunu asla istemezdim.” 

“Ama tacını giymek üzere olduğunu kendin söyledin...” 

“Benim seçimim değil. Mecbur kaldım, çünkü babam...” ellerini Thanc’in göğsüne koydu. “Neden gerildin?” 

Thane gevşemeye çalışarak boynunu sağa sola yatırdı. Ona Arunthia’ya dönmek için bir neden daha vermek üzereydi. 

“Neden kendimi bir mayın tarlasına girmek üzere gibi hissediyorum acaba? Neler oluyor, Thane?” 

“Sonra konuşuruz.” 

“Ah, hayır. Bu sefer benden kaçamazsın. Kaçırdığım bir şeyler var ve sen de şimdi beni aydınlatacaksın.” 

“Luce, ben... Ben seninle evlendikten sonra tahta geçeceğim. Kraliyet ailesinden biriyle evlenerek tacımı dört yıl erken giyeceğim.” 


J 
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~ ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ~ 

Luciana, kalabalıkla vedalaşıp eve dönene ve Nate’i yatağına yatırana kadar yüzündeki sahte gülümsemeyi muhafaza etmeyi başarmıştı. 
Beyni hummalı bir hızla çalışıyor, günlerdir yaşadığı olaylardaki hissettiği tüm boşluklar teker teker doluyordu. Daha bir gece önce içindeki yalnızlığı ve boşluğu dolduramamanın acısıyla Thane için gözyaşı döktüğüne inanamıyordu. Öfkeden kuduruyordu. Belli ki çılgın olan Thane değil kendisiydi. Bilmesi gerekirdi. Romantik bir ilişki, gerçek aşk ve mutlu bir evlilik ne zaman onun için planlanan gelecekte var olmuştu ki? Asla. Doğduğu günden beri, etrafındaki herkes için sadece tahta giden bir yoldu. Sendeleyerek ayakkabısının birini çıkardı. İkincisini çıkarmaya yeltenirken Thane içeri girince ayakkabıyı odanın karşı köşesine fırlatıp hırsla ona döndü. 

“Tahta geçebilmek için beni baştan çıkardın, değil mi? Başından beri planın buydu.” 

“Öyle dc denebilir.” 

Kendine güvenli tonu ve rahat duruşu onu daha da çileden çıkarmıştı. 
Yanına gidip yakışıklı yüzüne bir tokat patlatmamak için kendini zor tutuyordu. 

“Çok mantıklı tabii, yoksa beni neden ‘fena halde ’ isteyesin ki? Sende hiç vicdan yok, biliyor musun?” Onunla bir kukla gibi oynamıştı ve o da bir budala gibi ona izin vermişti. Ah, Luce, aptal Luce. 

“Luciana... Meleğim...” 

Asabi bir kahkaha attı. “Ah, hayır, Romeo, artık bu sevgi sözcüklerine hiç gerek yok. İşte buradayım, elinin altında, tam olmamı istediğin yerde. 
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Bravo, Thane. Gerçekten kendinle gurur duymalısın.” 

“Ben burada hiçbir sorun göremiyorum, Luciana. Augustus'la evlenmek istemiyordun zaten. Benim planım ikimizin de yararına.” 

Onun için tabii ki hiçbir sorun yoktu. Luciana romantik hayaller peşindeyken o kapalı kapılar ardında tacını parlatıyordu. Üstelik planlarım gerçekleştirebilmesi için ona Natanael gibi mükemmel bir sebebi de vermişti. 
Luciana’ya tek kalan aşk olmayan bir evlilik ve esaretti. “İşte, Thane, benim de söylemeye çalıştığım bu. Planının ikimiz içinde faydalı olduğuna sen karar verdin. Benim için seçimi sen yapıyorsun. Bir kere olsun bana doğru dürüst evlenme teklif etmek aklına geldi mi?” 

“Geçen gün sana evleneceğimizi söyledim.” 

“Evet, bana söyledin, sormadın.” 

“Problem ne o halde?” 

“Problem, Thane, hayatımda biraz olsun kontrol sahibi olmak istiyorum. Benimle ilgili kararlar alınırken onlara dâhil olmak istiyorum. Ben bir birliktelik istiyorum, Thane, diktatörlük değil. Halkının özgürlüğünden bahsederken beni susturmaya çalışman biraz ikiyüzlülük olmuyor mu?” 

“Bu çok saçma, Luciana. İstediğin zaman konuşuyorsun ben de seni dinliyorum.” 

Bu adam gerçekten onu deli edecekti. “Beni uçağına bindirirken dinledin mi? Hayır. Evlenmeden önce eve dönmeliyim dedim, dinledin mi? 
Hayır.” 

“Senin evin burası; Galancia.” 

Luciana birkaç kez soluklanıp gözünden ateşler saçarak ona baktı ve gardıroptan bavulunu alıp eşyalarını içine tıkmaya başladı. 

“Luciana. sen ne yaptığını sanıyorsun?” 

“Sence ne yapıyorum, Thane?” Gün ağarır ağarmaz bu adadan gidiyordu ve onu kimse tutamayacaktı. 

“Hiç sanmam...” 

“Ah, Thane, şu an senin ne düşündüğün umurumda bile değil. Senin yerinde olsam beni dinlemeye başlardım zira beni kontrolün altında tuttuğun günler artık bitti.” 

Thane kendini güçlükle kontrol ediyordu. Luciana odanın içinde oradan oraya fırtına gibi koşturuyor, başını döndürüyordu. 

“Neden toplandığını söyler misin?” 

“Nedeni açık değil mi? Gidiyorum. Düğünden önce halletmem gereken işlerim var. Eğer daha önce beni dinleseydin şu an bu halde olmazdık ama hayır, tabii ki dinlemedin; dikte ettin ve emir verdin sadece. Ve artık yetti.” 
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Thane beyninin yine kapkara sis perdesiyle örtüldüğünü hissetmeye başlamıştı. Onu bir daha terk etmesine izin veremezdi. Hele oğluyla. 

"Üzgünüm, Luciana, ama hiçbir yere gidemezsin.” Vicdanı ona durmasını söylüyor ama içindeki karanlık giderse geri gelmeyeceğini fısıldıyordu. Biliyordu; gelmeyecekti. Aynı beş yıl önceki gibi. 

“Bana güvenmek zorundasın, Thane.” 

“Sana güvenmek mi?” sesi kamçı gibi duvarlarda şaklamıştı. “Beş yıl önce ortadan kaybolup, bana bir oğlum olduğunu söyleme gereği bile duymayan bir kadına mı? Sen ciddi misin, Luciana?” 

“Biliyorum, daha her şey çok yeni ama beni hiç affetmeyecek misin? 
Bunu hiçbir zaman atlatamayacak mıyız?” 

Parmaklarını sıkıntıyla saçlarının arasından geçirdi. “İnan, uğraşıyorum, Luce.” 

Güvenmediği Kral Henri’ydi, Luciana değil. Ne oğlunu ne de onu o adamın yanına gönderemezdi. “Arunthia’nın problemleriyle bırak baban uğraşsın. Zaten onun için tahtı senden daha değerli. Bir daha oraya dönmeye ve onları görmeye ihtiyacın yok. Artık ben ve Nate varız..” 

“Babam hasta, Thane. Ne kadar ömrü kaldı bilmiyorum ve...” 

“Babanın hasta çlduğundan haberim yoktu.” 

“Nereden bileceksin? Bir kez bile ilgilenip de neden tahta erken çıkmam gerektiğini sordun mu? Sanki benim kim olduğumu kabul etmiyor gibisin. Benim Zürih’te tanıştığın herhangi biri olmamı istiyorsun adeta. 
Thane, benim bir Verbault olduğumu hiç aklına getiriyor musun?” 

Thane yüzünü buaışturdu. Şaşkındı. 

"Aman Tanrım! Bana adını vererek geçmişimi sileceğini mi umuyorsun?” Luciana gürültüyle çekmeceleri açıp kapamaya ve bavulunu doldurmaya devam etti. 

“Boşu boşuna çabalıyorsun. Buradan gitmeyeceksin.” 

“Lucas’ı çağırırım.” 

“Hava sahasını ona açmam.” 

“Ciddi olamazsın.” 

“Son derece ciddiyim.” 

Luciana, titreyen elini boynuna götürüp sıkmaya başladı. “Bunu bana yapamazsın, Thane. Ben senin malın değilim.” Sesi gitgide boğuklaşmaya başlamıştı. Bir yandan da diğer eliyle göğsüne vuruyordu. 

Thane’in kanı çekilmiş sırtından soğuk terler akmaya başlamıştı. Ona doğru atıldı. “Sakin ol, Luciana.” 

“Hayır, beni dinlemek zorundasın. Beni kontrol etmekten vaz geçmek 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zorundasın. Ömrüm boyunca birileri beni kontrol etmeye çalıştı, hep boynumda görünmez bir ilmikle yaşadım ve seninle de aynı esareti yaşayacağımı düşününce nefes alamıyorum.’' Daha fazla ayakta durmaya takati kalmamıştı. Kendini yere bıraktı. “Bir kez olsun birileri bana gerçekten ne istediğimi sorsun istiyorum, sadece bir kez.” 

Thane, sanki annesinin hüzünlü yakarışlarını duyar gibiydi. Kendini, aynı Luciana’mn dediği gibi, ikiyüzlü hissediyordu. 

“Ne diyorsun, Luce? Benimle evlenmek istemiyor musun?” 

“Hayır, Thane. İstemiyorum.” Gözünden bir damla yaş yanağından akıp boynuna süzüldü. “Ama seninle evleneceğim. Oğlum için. Seni seviyor ve sana ihtiyacı var.” 

Thane, gözlerini kapadı. Duymak istediği şey bu değil miydi? O halde neden kendim berbat hissediyordu? Çünkü Luciana’nm onu, sadece onu istemesini, sevmesini, sevgi için yanında kalmasını istiyordu. 

Ona bir baksana. Gözleri şişmiş, sıktığı boğazı kıpkırmızı olmuştu. 
Güzel yüzü çaresizlikle gölgelenmişti. Hayatını ortaya koyarak dünyaya getirdiği ve fedakârca büyüttüğü oğlunu kullanarak onu kendiyle evlenmeye zorluyordu. Onun ışığını söndürüyor ve kendi karanlığına çekiyordu. 
Aynı babası gibi bencil, hasta ruhlu ve kötüydü. Ve Luciana ondan nefret ediyordu. Bir gün, aynı annesi gibi, yüzünde huzur ifadesiyle kendini surlardan attığında özgürlüğünü bulacaktı. Hayır, bunu yapmasına sebep olamazdı. Kendi cehennemini oğluna da yaşamayacaktı. “Haklısın, Luciana. 
Elbette geri gitmelisin.” 

Melek yüzü bir anda aydınlandı. “Sadece birkaç gün için, Thane. Düğün gününden önce burada olacağız, söz.” 

“Gerek yok. Noel’i ailenle geçir.” 

“Ama Noel’de Nate'le beraber olmak istemez misin? Seni özleyecektir,” 

“Hayır.” Yalan söylediğini yüzünden anlamaması için arkasını dönüp kapıya yürüdü. Kapının kolunu kavradı ve içinde kalan son güçle konuşmaya devam etti. “Seni istemediğin bir evliliğe zorlamayacağım. Fikrimi değiştirdim. Uzun vadede bu Nate’i mahvedecektir. İlişkimizin yürümediğini bir şekilde herkese anlatırım.” 

Kendini zorlayarak ona son bir kez uzun uzun baktı. Kusursuz yüzünü çevreleyen bakır pırıltılı saçlarına, vücudunun mükemmel kıvrımlarına ve içlerinde kendini kaybettiği o muhteşem, bal rengi gözlerine, beynine iyice kazımak istiyormuşçasına baktı. 

“Sen... Sen nc demek istiyorsun? Ya Nate ne olacak? Ya tahta çıkman?” 

“Başka bir yol bulurum. Nate’e gelince belirli günlerde onu ziyaret ederim; o da beni.” 

“Thane? Lütfen bekle. Dön ve yüzüme bak...” 

Bakamazdı. Eğer bir daha o yüzü görürse fikrini değiştirirdi. “Sizin için yarın sabah bir jet ayarlarım. Ancak ben orada olmayacağım. Şatoya gitmeliyim.” 

Bundan sonraki durağı kışla olacaktı. Başka türlü yüreğini demir bir pençe gibi sıkıp tırnaklarıyla parçalayan bu ıstıraptan kurtulamazdı. Babasının oğlu olacak, dertlerini dövüşerek unutacaktı. 

“Kendine iyi bak, Luciana ve oğluma onu çok sevdiğimi söyle.” 

“Thane, lütfen bekle. Konuş benimle.” 

Saçlarının odayı saran yasemin ve vanilya kokusunu son kez içine çekti. Yaklaşan adımlarını duyabiliyordu. Hayır, artık konuşmak yoktu. Kararını vermişti. İçindeki karanlığı daha fazla ona yansıtmak istemiyordu. 
Luciana ona yetişmeden odadan çıkıp kapıyı kapattı ve arabasının anahtarlarını alıp gecenin içinde kayboldu. 
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~ ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ~ 

On iki SAAT ve binlerce kilometre sonra Luciana görmez gözlerle arabanın penceresinden Arunthia’nin yemyeşil tepelerine ve bereketli topraklarına bakıyordu. Sanki gökyüzünün en parlak yıldızıymış gibi yüzüne dalıp giden o siyah safir rengi gözleri ve hatlarını beynine kazımak istiyormuş gibi üzerine dikilen bakışları aklından çıkaramıyordu. Uykusuzluktan yorgun düşmüş beyninde Thane ‘in son anda neden hem oğlundan hem de tahttan vaz geçtiği sorusuna cevap aramaktan kendini alamıyordu. 

Çünkü tüm çağ dışı yöntemlerine rağmen niyeti tamamen saf ve temizdi. Halkını düşünüyordu. Onları daha fazla beklemeden kurtarmayı aklına koymuştu. Peki, ya sen ne yaptın? 

Vicdan azabıyla gözlerini sımsıkı yumup gözyaşlarını bastırdı. ‘Hayır, Thane. Seninle evlenmek istemiyorum .' Ama o korkunç anda tam da öyle hissetmişti. Kendini tek taraflı aşkla, otoriter bir adamın demir yumruğu altında yürütmeye çalıştığı bir evliliğin içinde hayal etmişti. Ve bu onu öldüresiye korkutmuştu. Kontrol edemediği bir panik içine sürüklemişti. 
Sadece kaçmak ve kurtulmak istemişti. Silkelenip kendine ve şimdiye dönmeye çalıştı ve Nate’i iyice yanma çekti. 

Arunthia Sarayı’nın masalsı güzelliği tam karşısındaydı ve ilginçti ama içinde oraya her gelişinde hissettiği yılgınlık duygusundan eser yoktu. 
Hatta dudaktan kendinden emin bir şekilde yukan doğru kıvnlmış, gülümsüyordu. Belli ki kötü prensi ona her şeyle başa çıkabilecek kadar cesaret aşılamıştı. Annesinin yaptıklanm onaylamaz ifadesi ve babasının çelik gibi sert ve buz gibi soğuk bakışları bile ona etki etmiyordu. 
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Babası ne yaparsa yapsın beş yıl önce olduğu gibi ona kendini kirli, değersiz ve utanç verici hissettiremezdi; artık üzerinde öyle bir gücü yoktu. 
Oğluna sahip çıkmak ya da âşık olmak, aşk peşinde koşmak ne günahtı ne de ayıp. Beklentilerinin ötesine geçmek, kendini tutku ve isteklere teslim etmek de yanlış değildi. Thane zaman zaman kirli dövüşüyor olabilirdi ama hiç değilse inandığı şeyler için ve bütün gücüyle savaşıyordu. Düşünüyordu da, hayatında kendini hiç bu kadar güçlü hissetmemişti. 

Claudia tüm zarafeti ve güzelliğiyle karşılama komitesinin yanındaki yerini almıştı. Nate teyzesini görünce oturduğu yerde zıplamaya başladı. 

“Claudia Teyze'nle içeri git tatlım. Ben birkaç dakika sonra gelirim.” 

“Tamam, Mama.” _ 

Açılan kapıdan kardeşine içeri gitmelerini işaret etti. Claudia başıyla onaylar onaylamaz kapıyı kapattı ve şoförle konuşma düğmesine bastı. 

“Başka bir limuzin ve başka bir şehir, nasılsın, Steve?” 

Aradaki cam yavaş yavaş indi ve dikiz aynasından kendine bakan gri gözlere Luciana gülümseyerek baktı. 

“Etkilendim, Prenses. Nereden anladın?” 

“İstersen onun koruyucu kalkanını hissettim diyelim.” 

Her yanında hissediyordu. Üşüyen bedenini sıcak bir battaniyeyle sarmış gibiydi. Onu şimdiden özlemişti. O kasvetli şatoda ne yaptığını, kiminle olduğunu merak etti. İçindeki ses yanında kimsenin olmadığını, ona sadece dertlerinin ve ıstırabının eşlik ettiğini söylüyordu. 

“Söylesene, artık ayrılmaz gölgem sen mi olacaksın?” 

“Kesinlikle; Thane güvende olduğundan ve babanın seni istemediğin bir şeye zorlamadığından emin olana kadar.” 

Dudakları buruk bir gülümsemeyle kıvrıldı. Ne olursa olsun kontrolü elden bırakmıyordu. Ve işin ilginç tarafı Luciana bunun için ona hayranlık duyuyordu. Thane ona âşık olmayabilirdi ama onu önemsediği kesindi. 

“Şatoda ne yapıyor, Steve? Kiminle beraber?” 

Steve durumdan rahatsız, geniş omuzlarını silkti. 

“Lütfen, Steve. Bana hiçbir şey anlatmıyor." 

Steve derin bir nefes alıp yine dikiz aynasından ona baktı. “Eğer Thane’i iyi tanıyorsam, sevgili babam zaferini ilan edip kutlamalar yaparken, o muhtemelen kışlada canı çıkana kadar talim yaptıktan sonra üçüncü viski şişesinin dibini görmek üzeredir. Hangisine daha çok kızmalıyım bilemiyorum." 

“Kışla mı? Orada ne işi var? Bir dakika... Sevgili babam mı dedin sen?” 
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“Aynı Thane gibi, ben de babamı hayatımdan sildim. Evet, Franco Guerrero benim babam.” 

“Aman Tanrım!” Şimdi her şeyi anlıyordu. Kendi dertleriyle meşgul olan beyni Thane’in amcasını hiç hesaba katmamıştı. “Benimle evlenerek Thane onu saf dışı bırakacaktı. Eminim baban bundan hiç hoşlanmamıştır.” 

“Hoşlanmamak hafif kalır, Prenses. Sen, Nate bombasını patlattığından beri Thane’in canına okudu.” 

“Kahretsin, o yüzden şatoya gidip duruyordu. Beni hemen evlenmeye ikna etmeye çalışması da bu yüzden. Neden bana söylemedi? Lanet adam, hiç konuşmuyor ki.” Ama Steve'in cevabına ihtiyacı yoktu. Yanıtı çok iyi biliyordu. Onu endişelendirmek istememişti. Kahraman olması lazımdı, değil mi? Her güçlüğü kendi göğüslemeliydı. Claudia haklıydı; Lueiana onmaz bir kötümserdi. İyimser bir kadın kaderin onları tekrar bir araya getirdiğini düşünür, Thane’in gizli niyeti ne olursa olsun, zamanla onu sevebileceğine inanırdı. Üstelik Thane’le hayat tam bir macera olurdu. 
Sadece bunun için bile mücadele vermeye değerdi. Kendi kendinin kahramanı olmalıydı. Kim bilir belki de Thane'in de. Çaresizce istediği tahtını geri almasına ve Galancia halkını Uranlıktan kurtarmasına ön ayak olmalıydı. Annesinin hayallerini gerçekleştirmesine yardım etmeliydi. 

“Ya annesi... Ondan hiç bahseder mi?” 

“Asla. Annesi manik-depresifti. Kendine zarar verirdi... O yüzden o lanet yerde kalmakta ısrar ettiği için Thane’den nefret ediyorum. Orada geçirdiği her dakika onun için bir işkence.” 

Ona ulaşamayacağı bir yerde acı çektiğini düşününce Luciana’nın midesi panikle kasıldı. “Dinle, Steve, birkaç gün burada kalmam lazım. O yüzden şimdi Galancia’ya geri dön ve ona iyi olduğumu söyle ve lütfen onu o kahrolası şatodan çıkar. Hadi, bana söz ver. Lütfen.” 

“Sana hayatım üzerine söz veririm.” 

“Harika. Sonra senden bir iyilik isleyeceğim...” 

Birkaç gün sonra, Noel Arifesi... 


Pena halde akşamdan kalmaydı. Steve ne diye yataktan kalkıp duş almasında ısrar etmişti anlamıyordu. Neden onun sözünü dinleyip kalkmıştı onu da bilmiyordu. İstediği tek şey Noel boyunca uyumaktı. Sonra kendine gelirdi. 
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Ellerini duş kabininin duvarına dayayıp başını suyun altına soktu. Kükremesi banyonun mermer duvarlarında yankılanmıştı. Su buz parçaları gibi kafasına çarpıyordu. Altı fincan kahve içmesine rağmen kendine gelememişti, büyük güçlü savaşçı. Ne demezsin? İyi ki Nate onun bu haline tanık olmuyordu. Ve Luciana... 

Ah, harika. Güya kendine onları on dakika boyunca aklına getirmeme sözü vermişti. 

Başı dönüyordu. Duştan çıkıp beline bir havlu doladı ve banyo dolabındaki ağrı kesici şişesine uzandı. Banyonun parlak ışığı gözünü alınca şişeye uzanan eli havada donup kaldı. “Kapat şu lanet ışığı, Steve.” Kafasını patlatmaya mı çalışıyordu? 

“Steve yok,” dedi tatlı ve tanıdık bir ses. “Ve hayır, sanırım ışığı kapatmayacağım.” 

Kalbi atmayı kesmiş, vücudu taş kesilmişti. Gözünü kırpmadan aralık duran banyo kapısına bakıyordu. Şimdi de onun sesini duymaya mı başlamıştı? Gerçekten deliriyor olmalıydı. 

Kafasını silkeledi ve ağır bir küfür savurdu. Kafatasının içinde beyninin oynadığını hissedebiliyordu. Tekrar lavaboya dönüp tıraş bıçağını eline aldı. 

“Bütün gün orada kalmaya mı niyetlisin? Üstüm toz tutmaya başladı burada.” 

Tıraş bıçağı gürültüyle porselen lavaboya düştü. Kaplumbağa hızıyla kapı koluna uzanan eline bakıyordu. Parmaklan kolu kavradı, kalbi elinin tersine çılgınca bir hızla atıyordu. Yavaşça kapıyı açtı, iki adım ilerledi ve... Dios ! 

“Luciana?” 

Halüsinasyon mu görüyordu? 

Bacak bacak üstüne atmış, dirseğini dizine çenesini de eline dayamış vaziyette şezlongun ucuna ilişmişti. Ama kalbini tekrar hayata döndüren kusursuz ve dingin yüzü değil, tepeden tırnağa beyazlar içindeki meleksi görüntüsüydü. 

Abartı ve gösterişten uzak, kalite ve zarafetten ibaret kostümü tamamıyla Luciana’yı yansıtıyordu. Elbisenin düz kesimli eteği kıvrımlı bedenini belli belirsiz sarıyordu. V şeklindeki derin göğüs dekoltesi, yuvarlak omuzlarım örten dantel üstü göğsünün altına tutturan inciler ve başının üstündeki elmas taçtan adeta akarak aşağıya inip etrafını saran bürümcük duvağıyla bir melekten farksızdı. 

Thane avucunu çıplak göğsünün sol tarafına bastırıp kalbini yakan acıyı geçirmek için ovalamaya başladı. Evet, kalbini acıtacak kadar güzeldi ve gözlerinin arkasına yine o sıcak iğneler batmaya başlamıştı. 

“Luciana...” adı bir dua gibi, bir yakarış gibi dudaklarından dökülüp duruyordu. "Luciana... Çok güzelsin; bir melek gibi.” 

Luciana hüzünlü bir gülümsemeyle ona bakıp fısıldar gibi konuştu. 
"Sana daha önce de söyledim, Thane, ben bir melek değilim.” 

Kendini paramparça hissettiği için mi, yoksa karşısındaki eşsiz manzara karanlık sabahını günışığına boğduğu için miydi bilmiyordu; ama hayatında belki de ilk kez dudaklarından dökülen kelimeleri durdurmaya gücü yoktu. 

“Sen benim meleğimdin. Her zaman bana aittin. Sana en kızgın olduğum anlarda bile karanlıktaki tek ışığımdm. Ve dünyanın neresinde olursan ol bu asla değişmeyecek.” 

Luciana’nın uzun kirpikleri pürüzsüz yanaklarına inmiş, titreyen parmaklarıyla örttüğü dudaklarını ısırıyordu. 

“Luce?” Ona doğru tereddütlü bir adım attı. Luciana’nın soluklanıp şezlongun üzerinde dikleştiğini görünce o da rahat bir nefes aldı. Bal rengi gözleri nemli, >oizünde içten bir gülümsemeyle ona bakıyordu. 

"Kız kardeşim,” eliyle arkasını işaret etti. “Ki sanırım oralarda bir yerde olmalı, düğünden önce damadı görmenin uğursuzluk getirdiğini söylüyor. Ama ben ne düşünüyorum, biliyor musun?” 

Thane bu tür şeylerden hiç anlamazdı ama Luciana gelinlik giydiğine ve düğünlerden, damatlardan bahsettiğine göre belki bir şeyler ümit etmek için çok geç değildi. Onu kaybetmek ne kadar acı verici de olsa mutsuz olduğunu bile bile onunla evlenmeyecekti. 

Islak saçlarını parmaklarıyla geriye doğru tarayıp yatağın ucuna oturdu. Kaybolmasından korktuğu için gözlerini ondan hiç ayırmıyordu. “Ne düşünüyorsun, Luce?” 

“Bence kendi şansımızı kendimiz belirleriz. Bence kader önümüze fırsatlar çıkarır ama aslında talihimiz tamamen bizim elimizdedir. Bence başkalarının hayatımı kontrol etmesine bunca zaman ben izin verdim ama şimdi hayatımın ve kalbimin dizginlerini elime alacağım ve mutlu olacağım. Hazır mısın, Thane?” 

Onu terk etmediği müddetçe her şeye hazırdı. 
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~ ON BEŞİNCİ BÖLÜM ~ 


Eü kulağındaydı; az sonra evlenme teklif edecekti. 

Bu kesinlikle hiçbir genç kızın rüyası olamazdı. Ama doğduğu günden beri yönetilen bir kadın için geleceğin kendi ellerinde olduğunu bilmek eşsiz bir rüyaydı. 


İşte orada, yakışıklı - hatta onun gördüğü en yakışıklı adamın- karanlık, tehlikeli ve yenilmez Galancia Prensi Thane’in karşısında oturuyordu. 
Sahneyi çok iyi hazırlayamamış olabilirdi. Loş ışıklı avizeler, iki kişilik romantik bir masa yoktu. Sadece ruh ikiziyle, kalbinin sahibiyle buluştuğu yerdeydi ve ona göre muhteşem bir şeydi. Paha biçilmezdi. Artık yapması gereken tek şey işi kelimelere dökmekti. 

Ve Prenses Luciana Valentina Thyssen Verbault ayağa kalkmadan önce içinde uçuşan ateş kanatlı kelebekleri sakinleştirmek için elini midesine bastırmak zorunda kaldı. Bayılacak gibi hissediyordu. Bir gün önce bir basın ordusu önünde tahta çıkmayacağını ilan ettiği zaman bile bu kadar heyecanlanmamıştı. 

Titrek bir nefes alarak ayakları üzerine dikildi ve Thane’in yanına doğru yürümeye başladı. Yatağın ucuna ilişmiş, biçimli vücudundan hâlâ sular süzülüyordu. Kara safir rengi gözleri Luciana’nın gözlerini esir almıştı. 
Fena halde akşamdan kalma görünmesine rağmen ona bakmak dizlerinin bağını çözüyordu. 


Bakışlarını bir an bile onunkilerden ayırmadan önünde diz çöktü. 
Thane tereddütle elini uzatıp şakağına düşmüş bir tutam saçı geriye itti. 
“Luciana..diye fısıldadı. “Niye yerdesin?” 
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“Bunu doğru yapmak istiyorum, dizimin üzerine çökerek.” 

“Neyi doğru yapmak istiyorsun?” Bir anda neler olduğunu anlayıp şiddetle başım salladı. “Buna hayatta izin vermem.” 

Onu belinden yakalayıp dizlerine oturttu. “Benim önümde diz çökmeyeceksin. Hem bu benim görevim değil mi?” 

“Hayır, Thane, farkındaysan artık yirmi birinci yüzyıldayız.” 

Kucağından inmeye çalışırken kendini yatağın üstünde buldu. Saten çarşaflar üzerinde şifon gelinliğini ve duvağını toparlayabilmek için birkaç dakika debelenmesi gerekmişti. Tekrar yerde dizinin üstüne çöktüğünde kan ter içinde kalmış, tacı başından kaymıştı. Yarı çıplak haliyle hayal gücüne fazla ihtiyaç bırakmayan rüyalarının erkeği de onunla eşit olmak istercesine karşısında diz çökmüştü. 

“Hem neden senin önünde eğilmeyeyim? Sana saygı duyuyorum. Babanın boyunduruğundan çıktığın ve halkın için savaş verdiğin için seninle gurur duyuyorum.” Parmak uçlarını güçlü çenesinde gezdirdi ve gözlerinin içine baktı. “Yakında güçlü ve adil bir Kral olacaksın ve ben de senin yanında yer almaktan onur duyacağım. Ve oğlumuzun da babasına ihtiyacı var. Ve benim de tüm kalbimle sevdiğim erkeğin daima yanımda olmasına ihtiyacım var. Bu yüzden... Galancia’lı Thane Guerrero, benimle evlenir misin?” 

Boğazı düğümlenmişti ve geniş göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Gözünden bir damla isyankâr yaş süzüldü. 

“Sevmek? Beni seviyor musun, Luciana?” 

Çenesini elleriyle tutup ona doğru uzandı ve gözyaşını dudaklarıyla sildi. “Ah, evet, seni seviyorum. Her zaman sevdim. O korkunç Viking’i beni kurtarmak için yere serdiğin andan beri.” 

“Gerçekten mi?” 

“Gerçekten. Sadece peri masallarına ve mutlu sonlara hiçbir zaman inanmadım. Hele kendim için; asla. Sorumluluklardan başka bir şey düşünmek, hayal kurmak asla hakkım olmadı. Sadece görevim olduğu için evlenmeliydim, aşk için değil. Bu yüzden yıllar önce yüreğim seninle kalmam için çığlık çığlığa bağırırken onu dinlemeyip senden kaçtım. Bu yüzden babamı dinleyip sana oğlunu getirme isteğimi görmezden geldim. Ama görev aşkı asla mutluluk getirmiyor; bunun yaşayan örneği kendi annem babam. İşte bu yüzden tahta çıkmanın tek anahtarı olduğumu anlayınca korkup yine kaçtım.” Islak saçlarını okşayıp, şakağına düşmüş bir tutamı kulağının arkasına itti. “Ama eğer istersek her ikisini de başarabiliriz. Sana bir daha senden kaçmayacağıma söz veriyorum. Senin Kraliçen olmaya 


110 Victoria Parker 


hazırım. Karın ve sevgilin olmaya da, tabii sen de istersen. Ne dersin?” 

“Evet.” 

Luciana kendini yine yatakta buldu. Vücudunun ısısı her yerini sarmıştı. 

“Evet. Evet, seninle evleneceğim.” Onu kollarıyla sarıp yüzünü boynuna gömdü. "Ben de senin istediklerini istiyorum. Sen benim için her şeyden önemlisin, daima öyleydin. Seni çok seviyorum. Kalbimin sahibi her zaman şendin. Sadece sen.” 

“Öyle miydim?” 

“Her zaman.” 

Dakikalar boyunca kıpırdamadan birbirlerine sarıldılar; sevgiyle, aşkla, ihtiyaçla. Hayal etmekten bile korktukları mutluluğa sahip olmanın benzersiz huzuruyla öylece kaldılar. Ve sonra Thane onu inanılmaz, iç eriten bir şefkatle öpmeye başladı. 

“Zürih’te neden seni haftalarca aradığımı sanıyorsun? Kalbim sanki atmıyordu. Nefes almak bile istemiyordum.” 

“Ah, Thane, neden bunu daha önce söylemedin?” 

“Üzerimde yine aynı güce sahip olmanı istemedim. Bunu kontrol edebileceğimi düşünerek ne kadar aptallık etmişim. Kendimi sadece tahtın peşinde olduğuma inandırmaya çalıştım. Keşke paten pistinde sana söylemiş olsaydım. Korkaklık ettim. Ve şimdi de saçmalıyorum.” 

“Hayır, konuşuyorsun ve ben de buna bayılıyorum. Bu harika, Thane. 
Bunları duymaya ihtiyacım var.” 

“Paylaşmaya... Sen öyle söylemiştin. Görüyor musun? Seni dinliyorum, Luciana. Ben sadece... Başta doğru şeyi yaptığımı düşünüyordum. 
Dios, sana evlenme teklif etmeliydim ama hayır demenden korktum. Seni susturmakta buldum çareyi; aynı babam gibi, kapkara, hastalıklı bir ruh. 
Sonra kendine zarar verdiğin gözümün önüne gelmeye başladı, annem durmadan kendine zarar verirdi ve...” 

“Thane, yüzüme bak. Bu asla olmayacak, anlıyor musun? Annen hastaydı ve bunun tek sorumlusu da babandı; sen değil. Sen babana hiç benzemiyorsun, Thane. Sen mert bir erkeksin. Ve tam şurada cesur ve şerefli bir yürek var.” Elini kalbinin üzerine koydu. “Bir gün bana annenden bahsedecek misin?” 

Gözlerini kapatıp, alnını Luciana’mn alnına dayadı. “En kısa zamanda, ama bugün değil. İzin ver seni tekrar kollarımda hissetmenin tadını çıkarayım.” 

“Tamam. Ama söz ver her sıkıntını benimle paylaşacaksın. Canın sıkıldığı zaman bana anlatacaksın. Sessizliğin beni çıldırttı. Sen her akşam şatoya gidip bizi amcandan korumanın yollarını ararken ben seni başka kadınlarla yatıp kalkıyorsun sanmıştım.” 

Başını geriye itip inanmaz gözlerle ona baktı. “Que? Sen delisin, Luce.” 

“Eh, bir gün ben de sana çocukluğumu anlatırım. Ya da bir gece eve gelmeyip senden ne yaptığımı ve kiminle olduğumu gizlerim ve...” 

“Aklından bile geçirme.” 

“Gördün mü? Başka bir şey söylememe gerek var mı?” 

“Hiç böyle düşünmemiştim ama sana söz veriyorum hayatıma başka bir kadın asla girmeyecek.” Dudaklarını ileri geri Luciana’nın dudakları üzerinde gezdiriyor, onu çıldırtıyordu. “Sadece sen, bir tek sen...” 

Ve nihayet ıslak dudakları dudaklarından boynuna doğru inmeye başladı. “Senin tek sevgilin ben oldum, değil mi?” 

Kanı tutuşmuş gibiydi. Saten çarşafların üzerinde çaresizce kıvranıyordu. “Evet... Evet, biliyorsun.” 

Memesini saran danteli hafifçe itip mırıldanırken sıcak soluğu tenini yakıyordu. “Sen de benim tek sevgilimsin. Sadece sen oldun ve yalnız sen olacaksın.” 

Luciana onu kendinden geçiren öpücüklerden mahrum kalmak pahasına ellerini Thane’in omuzlarına dayayıp yüz ifadesini görmek için onu kendinden uzaklaştırdı. “Benden sonra kimseyle yatmadığını mı söylüyorsun?” 

“Evet. Yapamadım. Kalbime ihanet ediyormuşum gibi hissettim.” 

“Ama sen erkeksin.” 

Göğsünden derin bir kahkaha koptu. “Fark ettiğin için çok mutluyum, meleğim.” 

“Ve çok ateşlisin.” 

Dudakları gibi gözleri de için için yanıyordu. 

“Şu an senin için yanıyorum,” diye inledi. “O kadar ki nasıl bir erkek olduğumu sana hemen göstermem lazım.” 

Günahkâr dilini Luciana’nm dudaklarının kenarlarında dolaştırıyordu. 
Luciana’nın elleri kendiliğinden Thane’in saçlarına yapışıp, kendini onun kara büyüsüne teslim etti. 

İhtirasın kaim sis perdesini aralayan uzaktan gelen müzik sesi ve bardak şıkırtıları olmuştu. 

“Aman Tanrım! Thane, davetliler! Hemen kalkıp giyinmen lazım...” 
Başını kaldırıp saate baktı. “Olamaz! Yedi dakika sonra evleniyoruz.” 
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Nasıl göründüğünü bilmek bile istemiyordu. Bir an göz göze gelip durdular ve kahkahalarla gülmeye başladılar. 

“Bu küçük töreni sadece ikimiz için diye düşündüm. Tahta geçmeden önce büyük bir tören yaparız. Hem babam da katılabilir. İki hanedan arasındaki kan davasını bitirmeliyiz, Thane. Sen ve ben bunu başarabiliriz.” 

“Ne istersen yaparız... Seni ne mutlu edecekse, babana bile iyi davranabilirim. En azından otuz saniye kadar.” 

“Onu iki katına çıkarırsan sana çok iyi davranırım.” 

Thane, aç bir kurt gibi hırladı. “İki saat içerisinde bu yatağa geri dönüyoruz.” 

“O zaman hadi, kıpırda.” 

Odanın içinde fırtına gibi oradan oraya koşturup hazırlandılar. İki dakika içinde kapıdalardı. 

“Ahlaksızca yakışıklı görünüyorsunuz. Prens Thane. Bu siyah Armani takım size inanılmaz yakışıyor. Hovarda ve hain. Ben nasıl görünüyorum?” 

İşaret parmağıyla yukarıyı işaret etti. “Halen kaymış.” 

Luciana’nm gülümsemesi kıkırdamaya dönüştü. “Taç demek istiyorsun herhalde?” 

"Si, adı her neyse, umurumda değil. Bana göre mükemmel görünüyorsun. Uçarı melek.” 

“Bahse girerim bu hoşuna gidiyordur.” 

“Kesinlikle.” 

Yüzü ışıldıyor olmalıydı, biliyordu. “Evet, Romeo, Juliet’inle evlenmeye hazır mısın?” 

“Seninle evlenmeye hazırım, Luciana. Nihayet seni benim yapmaya hazırım.” 

El ele tutuşup birbirlerine baktılar. Bakışları sayısız mutlu yarınları vaat ediyordu. 

“Öyleyse gidelim. Gidip kendi kaderimizi kendimiz yazalım.” 









